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PROF. ÜR. ALI BARDAKOĞLU 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 


insanların tabii varoluşsal ihtiyacı ve 

=i eğilimidir. Din eğitimi de, insanlardaki 

bu eğilim ve ihtiyacın sağlam bilgi zeminine 

ve makul bir çizgiye oturtulması, insanın dine olan ihtiyacının yerinde ve doğru bilgi ile 
karşılanması faaliyetidir. 

Toplumların tamamını yakından ilgilendiren önemli konulardan birisinin din gerçeği 
olduğu dikkate alındığında, din eğitimini çağımıza uygun metot ve uygulamalarla yapmak ve her türlü (örgün-yaygın) din eğitimini deneme yanılma uygulamalarından kurtarmak, kendiliğindenliğe bırakmamak gerektiği kabul edilmektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu 
gerçeği göz önünde bulundurarak, kendi 
bilgi ve kültürel birikimlerini yetişmekte olan 
kuşaklara aktarmak, topluma uyumunu sağlamak ve yetişkinleri geliştirmek amacıyla 
imkânları ölçüsünde eğitim etkinliklerini gerçekleştirecek kurumları kurup onların sağlıklı 
çalışmalarını sağlarlar. 


nsanlığın tarihiyle beraber var olan din; 
| 


Tarih boyunca Türklerin devlet geleneğinde din hizmeti veren kurumlar oluşturulmuş ve bu kurumlar idarenin içinde yer olagelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran irade, böyle bir köklü geleneğe ve derin 
tarihi tecrübeye dayanarak, halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde 





din ve İslâm dini ile ilgili konulardaki bilgi ve 
uygulama ihtiyacını kurumsal olarak karşılamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur, Başkanlığımız, insanlarımızın dini talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya, toplumsal 
dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Okullarımızın yaz tatiline girmesinden 
sonra öğrenim çağındaki çocuklar için bütün 
camilerimizde temel dini bilgiler ve Kur'an 
okumayı öğrenmeye yönelik yaz kursları açılmaktadır. Başta bu kurslarda öğreticilik yapan personelimiz olmak üzere tüm öğrenci 
velileri kursa katılan çocukların üzerinde 
uzun bir öğretim yılının yorgunluğunun bulunduğunu göz önünde bulundurmalı ve 
onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır. Gerek 
aileler gerekse cami cemaati, camiye gelen, 
gelmek isteyen çocukları teşvik etmeli, onlari korkutmamalıdır. İnsanın dine olan ihtiyacinin zamanında ve doğru bilgi ile karşılanması son derece önemlidir. Doğru dini bilgi 
ve onun rehberlik edeceği dindarlık insanlara iç huzuru, mutluluk ve özgüven verir. 

Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu 
sene de çocuklarımızın din eğitimine katkı 
sağlamak amacıyla Başkanlığımız bütün camilerimizde yaz kursları açmakta, bu kurslarda arzu eden vatandaşlarımıza ve çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretlmektedir. Bütün çocuklarımızın iyi bir eğitim ve din eğitimi almasını, gerek kendisiyle, 
gerekse toplumla barışık iyi bir insan olarak 
yetişmesini arzu ediyor; bu çalışmayı toplumsal birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz bakımından önemli bir görev ve faaliyet olarak görmekteyiz. 

Yüce Allah'tan, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar vermesini dilerim. 
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Editörden... 


Kazancımızı helålinden temin etmek ve haram lokmadan uzak durmak sadece dinimizin bir buyruğu değil, aynı zamanda toplumsal kabulü olan etik bir değerdir. Ozlü ifadeyle helâl kazanç, “el emeği"dir, “göz nuru”dur ve 
“alın teridir.” 

Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın insanlara vermiş olduğu 
rızıklardan helâl ve temiz olarak yemeyi emreder (Maide, 
88); helâl olan bir rızkı da haram etmeyi yasaklar (Maide, 
87). Bu yaklaşım bize helâl ve haram sınırlarını korumayı 
ve Allah'ın biz kullarına bahşettiği sayısız nimetlerin O 
yasaklamadıkça haram olarak değerlendirilemeyeceğini 
ortaya koyar. 

Haram kazanç denilince belki de ilk akla gelen, başkasına ait bir malın sahibinin izni olmadan alınmasıdır. Ancak, haram kazancın alanı sanıldığı kadar dar değildir. 
Kamu malını sorumsuzca savurmak veya zimmetine geçirmek, fahiş fiyatlarla, hile ve yalanla müşteriyi zarara 
uğratmak, işçiye alın teri on kere kurusa da ücretini vermemek veya geciktirerek vermek, ölçü ve tartıda hile 
yapmak, görevli olduğu işi ihmal etmek, ürettiği malın 
standardını düşürerek malzemeden çalmak da haram kazancın bir versiyonudur. Ne yazık ki günümüzde bunların daha çok yaygin olduğunu söylemek hatalı olmasa 
gerek. Son yıllarda haksız kazanıldığı iddia edilen mâli 
değerlerin medyada sıkça yer alması ise, konu üzerinde 
bütür toplum olarak ciddi şekilde durmayı gerekli kılıyor. 

Biz de İslâm dininin hak ihlâlleri üzerinde önemle durması ve “kul hakkı”na özel bir önem atfetmesinden hareketle, haram yollarla kazanılan mal ve hizmetlerin bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekmek, helâl kazanç temininin önemini vurgulamak ve bu alana ilişkin 
dinimizin yaklaşımını ortaya koymak istedik. 

Bu bağlamda, dergimizin bu ayki sayısında, haksız kazanç ve helâl lokma kavramlarına ilişkin kaleme alınmış 
farklı perspektiflerdeki yazıları okuma fırsatı bulacaksınız. 
Ayrıca, turizmden çocuğun yaşantısında oyunun önemi- 
ne, çalışma ahlâkından “sadaka taşlarına” kadar farklı 
yelpazedeki değerlendirme ve inceleme yazıları da ilginize sunulmakta. 

Güzel sözü dinleyen ve öğüt alabilecek kadar kalbi 
hislenenlere ve bu hislenmenin ardından davranışlarının 
kritiğini yapabilen ve onlara çeki düzen verebilenlere ne 


mutlu... PE alnan 










anlayışı 


er insan geçimini sağlamak için 
bir arayış içindedir. Bu husus; yetişkin, dar gelirli ve yoksul vatandaşlar açısından daha da önem 
arz etmektedir. Zira özel veya herhangi bir kamu kurumunda çalışma imkânı bulamayanların 
problemleri, sadece kendileriyle sınırlı olmayıp 
çevrelerini de belli ölçüde etkilemektedir. Nitekim günümüzde de; kalkınmakta olan toplumlarda benzer olaylar, gerginlikler ve taşkınlıklar 
gözlenmektedir. Bu nedenle her gencin en büyük ideali, arzusu ve rüyası bir iş ve meslek sahibi olmaktır. 





Bugün ülkemizde, eğitilmiş insan gücü artmasına rağmen, işsizlik bir sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Kırsal bölgelerden şehirlere doğru yoğun bir göç olayı meydana gelmiştir. Bunların büyük bir kısmi sağlıksız 
mekânlarda oturmaktadır. Düzenli bir iş ve meslekleri yoktur. Eğitim ve kültür yönünden önemli eksiklikleri vardır. Bu nedenle çevreye de tam 
uyum sağlayamamışlardır. Benzer sıkıntıları dile 
getirerek bu şikayetleri çoğaltmamız mümkündür. Fakat amacımız bu olumsuzlukları sıralamak değildir. Çünkü sağ duyu sahibi her insan 
işsizliğin ne kadar zor olduğunu biliyor ve görü- 





Doç. Dr. Fikret Karaman 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
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Diğer yandan kamu veya özel bir kurumda 
çalışma fırsatını elde etmiş birçok insan vardır. 
Bunlar genel olarak işçi, iş veren, memur, yönetici, siyasetçi veya serbest meslek sahibi olan 
kimselerdir. İşsizlerle bir karşılaştırma yapıldığında, bunların ne kadar şanslı olduğu açıktır, 
Ancak bazılarının bu fırsat ve imkânı elde ettikleri hâlde, bulundukları görevin hakkını verdikleri söylenemez. Bunlar durumlarına şükredip 
daha çok hizmet üretmesi gerekirken şikayet, 
mazeret ve dedikodu üretmektedirler. Onun 
için bu yazımızda kamu hizmetinde çalışanların 
görev anlayışları ile sorumlulukları üzerinde 
durmak istiyoruz. Bunlar acaba kendilerine verilen görevin bir emanet olduğunu düşünüyorlar mı? Aldıkları ücretlerini helâl edecek kadar 
alın teri döküp çalışıyorlar mı? Mesailerinde bir 
boşluk ve ihmal söz konusu olduğu takdirde kamu ve kul hakkının ihlâl edildiğinin farkındalar 
mı? Çok ciddi bir rahatsızlıkları olmadığı hâlde 
hastalığı bahane ederek rapor alıp işe gitmemeyi nasıl izah ediyorlar? Veya işe gittikleri hâlde mesai dahilinde çalışmadan, üretmeden boş 
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oturup, ay sonunda maaş almayı nasıl açıklıyorlar? 

İnsanın söylemeye dili varmıyor ancak, kamuoyunda sıkça rastlanıldığı için yazmakta sakınca yoktur. Görevleri başında iken, zimmet 
ve rüşvete teşebbüs edenler rahat uyuyabiliyorlar mı? Benzer endişeleri ve soru işaretlerini çoğaltmak mümkündür. Fakat sadece olumsuzlukları ortaya koymak istemiyoruz. Özel, resmi 
ve bütün sosyal hayatımızda temiz, dürüst, verimli ve heyecanlı bir çalışma hayatını sergileyen insanların da olduğunu hatırlatmakta yarar 
vardır. Zira unutmayalım ki, bir ülkenin idari, siyasi ve iktisadi yönden kalkınması; kamuda çalışan elemanların başarılarıyla yakından ilgilidir. 
Bu görev ve emaneti üstlenenler sadece kendilerini değil, geride kalan işsiz ve çaresiz kimseleri de düşünmek zorundadırlar. Bu yüzden 
devletin sevk ve idaresinde sorumluluk alan 
herkes, daha çok çalışarak yeni iş sahalarının 
açılmasına katkıda bulunmalıdır. Bu aynı zamanda dini, milli ve insani bir görevdir. Çünkü 
özel veya kamu hayatında çalışma ve iş imkânı 
hazırlamnamadığı takdirde toplum karamsarlığa 





düşer, İnsanlar yarınına ve geleceğine güvenle 
bakamaz. Ümitleri kaybolur, 

Oysa ki, işçi ve memur başta olmak üzere 
bir iş yerinde çalışmaya karar veren herkes, fiili 
bir sorumluluğun altına girmiş demektir. Bu 
özel veya tüzel kişiliklerle akit yapılmış sayılır. 
Dolayısıyla iş akdine sadık kalmak zorundadır. 
Bu imkânı elde edenlerin artık büyük bir aşk ve 
şevkle çalışmaları gerekir, “İki günü birbirine 
eşit olan zarardadır.” prensibinden hareketle; 
bugünü dünden, yarını da bugünden daha iyi 
olmalıdır. Aksi hâlde fakirlik ve yoksulluk içinde 
bulunan bir toplumdan mucize beklenemez. 
Geçmiş tecrübelere bakılırsa, bu tablodan ancak cehalet, bunalım, kargaşa ve huzursuzluk 
ortaya çıkmıştır. İşte bu muhtemel felâketlere 
dur demek için; fertlerin, ailelerin, toplumların 
ve bütün insanlığın beklentilerine katkıda bulunmak kadar daha mutlu bir şey düşünülemez. Buna göre kamu hizmetinde çalışanların 
bazı temel ilkelere riayet etmeleri gerekir. Bunlar sorumluluk, emanet ve helal kazanç anlayışı 
gibi ilkelerdir: 


Sorumluluk: Kamu hizmeti bir bütündür. 
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Çağımızda karşılaşılan olaylar da gösteriyor ki; temiz toplum veya heldi kazanç idealine | 
çoğ ğ aA ve e po isiy ye ö jnlemler ye 


tbir ina nç, eğitim ve di: siplinle y » yetiştiri ani ağ 








Burada görev alanların ilgi alanları, meslekleri, 
sanatları, eğitimleri ve katkı oranları farklı olabilir. Fakat sorumluluk duygusu, bütün iş ve davranışların ortak paydası olarak herkes tarafından benimsenmelidir. Hz. Ömer'in, Dicle ve Fırat kenarındaki bir koyunun güvenliğini bile 
dert edinmesi, sorumluluğun önemini ve sos- 


yal hayatımıza nasıl yansıdığını göstermektedir. 
Geçmişte olduğu gibi çağımızda da devletin 
bütün maddi ve manevi değerleri; insan unsurunun sorumluluğu ile şekillenmektedir. Bu nedenle hassas ve önemli yerlerde çalıştırılacak 
görevliler, daha büyük bir itina ile seçilmektedirler. Oysa ki, bütün kamu hizmetleri aynı derecede olmasa bile, önemli bir hizmeti yerine 
getirmektedirler. O hâlde, hangi düzeyde olursa olsun kamuda çalışanı herkes sorumluluğunu 
idrak etmelidir. Bugünün işini yarına birakmamalıdır. Çok ama çok çalışmalıdır. Hakettiği 
mesai ve alın teri dışımda bir hak ve menfaat 
sağlamamalıdır. İsraf, savurganlık ve kamu malina zarar vermekten kaçınmalıdır. İş ve ihtiyaç 
için gelen insanlara yardımcı olmalıdır. Elinde 
imkân olduğu hâlde bugünün işini yarına bırakmamalıdır. Yüzü asık, buruk, öfkeli ve muhatabıni tanıma ve dinleme ihtiyacını duymayan sevimsiz bir görüntü sergilememelidir. Daima; “bugün, bu hafta ve bu ay Allah için ne 
yaptım? Amaç ve hedefler gerçekleşti mi? Tamamlanamayan iş ve hizmet varsa sebepleri 
nelerdir?" gibi soruları kendi kendine sorarak, 
çevresine ve sosyal hayata olan katkısını test etmelidir. Böylece aldığı kazancın da helâl olup 
olmadığına, kendisine, ailesine, çevresine ve ülkesine yeterince iyilik edip etmediğinin vicdani 
bir muhasebesini yapmalıdır. Bir gün ashaptan 
biri, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e iyilik ve kötülü- 
gün anlamını sormuştu. Allah'ın sevgili elçisi 
şöyle cevap vermiştir: “İyilik; hayır, doğruluk ve 
güzel ahlâktır. Kötülük ise; vicdanı tırmalayan, 
kalbin onaylamadığı, özellikle başkaları tarafından duyulması hâlinde kendisini mahcup edecek ve hoşlanmayacak davranışlardır.” (et-Tac, el- 
Cami'ul Usul; Cilt, 5; 5. 3) Gerçekten sorumluluk taşıyan her insan, birinci şıkta ifade edilen hayrı 
ve güzel ahlâkı tercih etmelidir. Kendisini mahcup edecek ve savunamayacak yanlış işleri yap- 





Hangi düzeyde olursa olsun kamuda çalışan herkes sorumluluğunu idrak etmelidir. Bugünün işini 
yarına bırakmamalıdır. Çok ama çok çalışmalıdır. 
Hakettiği mesai ve alın teri dişında bir hak ve 


menfaat sağlamamalıdır. İsraf, savurganlık ve kamu malına zarar vermekten kaçınmalıdır. İş ve ihtiyaç için gelen insanlara yardımcı olmalıdır. 





mamalıdır. Halkımıza mâl olmuş bir ifade ile, 
“Karın ağrıtacak çiğ lokma yenmemelidir.” Bunun günümüzdeki karşılığı ise; haksız yollarla 
elde edilen her türlü mal, kazanç ve diğer menfaatlerdir. 

Emanet: Kamu hizmetlerinin yararlı ve verimli olması için, olmazsa olmaz şartlardan biri 
de emanet anlayışıdır. İnsanlar gelip geçicidir. 
Fakat eserler ve hizmetler kalıcıdır. Bunlar; nöbet usulü ile devam eder, durur. Toplum ve 
sosyal hayatımız için hayati değerler ifade eden 
her şey bir emanettir. Göklerin, yerin ve dağlann bile çekinip üzerlerine alamadığı emaneti 
koruma ve yerine getirme görevi, sadece insanlara verilmiştir. (Ahzab, 72) Buna göre insana 
yüklenen emaneti; özetle ifade etmek gerekirse 
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bütün davranışların, akıl ve düşünce süzgecinden geçirilerek yerine getirilmesidir. Bu anlamda Yüce Allah, yeryüzünü ve onda olan her şeyi insana emanet etmiştir. Artık onu tanımak, 
usulüne uygun yararlanmak ve korumak, yine 
insanın anlayışına bırakılmıştır. Emanete ihanet 
veya onun prensiplerinden sapmak, büyük bir 
eksikliktir. Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (5.a.5.), kendisine 
emanet hakkında yöneltilen bir soruya cevap 
olarak; “Emanet zayi edildiği zaman kıyameti 
bekle!” buyurdu. Bunun üzerine emaneti zayi 
etmek nasıl olur? diye açıklama istenince, bu 
kez şu cevabı verdiler: “ İş; ehli olmayan kimseye havale edilip dayandırıldığı zaman kıyameti 
bekle!” (Buhari, Kitabü'r- Rikak, 35) Bir defasında da 
Ebu Zer kendisinden bir yöneticilik görevi istemisti. Onun yapısını bilen Allah'ın Rasulü: “Ey 
Ebu Zer, sen zayılsın, o makam bir emanettir. 
Sonu da kiyamet gününde üzüntü ve pişmanliktir. Yalnız hak ederek alan ve üzerine düşeni 
de yerine getiren müstesnadır.” (Müslim, İmaret, 
16) Kur'an-ı Kerim de emaneti, idari ve siyasi 
anlamda daha kapsamlı bir şekilde ifade ederek 
şöyle açıklamıştır: “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder...” (Nisa, 58) 


Buna göre kamu hizmetini yapanlar gelip 
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geçici insanlardır. Yerine getirdikleri iş ve hizmetler ise birer emanettir ve kalıcıdır. Söz konusu hizmeti icra etmek için kullandığı her türlü araç, gereç ve malzemeler de birer emanet 
olup yine topluma âittir. Bu nedenle kamu veya özel sektör tarafından kendisine verileri eşya, 
mekan ve diğer varlıkların tamamının korunmasi gerekmektedir. Buradan hareketle biraz 
geriye gittiğimizde, şanlı tarihimizin bize bıraktiği medeniyetler, kültür varlıkları, tarihi eserler 
ile inanç, ibadet, meşru Örf ve âdetler gibi değerlerin tamamı bir emanettir. Onları yaşatmak, korumak hatta yenilerini ekleyerek gelecek kuşaklara aktarmak da bir emanettir. Her 
kuşaktaki insanımıza bu duygu, bilinç ve heyecanın verilmesi gerekmektedir. 

Helal kazanç: Daha önce de ifade edildiği 
gibi özel veya bir kamu hizmetinde çalışmak, 
başlı başına bir nimettir. Bu anlamda Allah'a 
hamd, insanlara da teşekkür etmek gerekir. 
Çünkü bu görev sayesinde, hem topluma hizmet etme imkânı sağlanmış hem de alin terinin 
karşılığı olarak bir kazanç takdir edilmiştir. Bu 
kazancın az veya çokluğunu burada tartışmayacağız. Zira bu teklifi, kendisi kabul etmiş ve 
akdi yine kendisi imzalamıştır. Dilediği zaman 
bu akdi tek taraflı sona erdirebilir, Bu duruma 
göre harcadığı mesainin karşılığı olarak takdir 
edilen ücreti almakta herhangi bir sakınca yok- 








tur, Ancak görevini kötüye kullanmak, aşırı derecede hediye almak, rüşvet kabul etmek, çeşitli yöntemlerle mal zimmetine geçirmek gibi 
aşırılıkları kabul ve izah etmek mümkün değildir. Bu tür bir hata; kamu hizmetine ve ülkeye 
yapılacak en büyük bir haksızlıktır. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde zekat başta olmak 
üzere mali vergi toplayan bir memur görevden 
döndüğünde; “Bu sizin zekât malınızdır. Bu da 
bana hediye verilendir.” dedi. Daha sonra kendine de bir pay ayırdı. Bunun üzerine Allah'ın 
sevgili Elçisi şöyle buyurdu: “Bu adam evinde 
otursaydı, kendisine aynı hediye verilir miydi?” 
Diyerek onu ikaz etmiş ve kınamıştır. (Buhari, Hibe, 15) 

Hediye ile menfaat sağlamaktan daha katı 
olan diğer bir yöntem ise; rüşvet alıp vermektir. Zira rüşvet; hakkı olmayan bir işi gördürmek 
için görevli kimseye verilen mal, para ve menfaate yönelik olan haksız bir kazançtır. Genellikle birden fazla şahıs veya şahıslar arasında meydana gelen bir olaydır. Bu yönüyle suçlunun 
belirlenmesi de kolay olmamaktadır. Yüce Allah, bu haksız kazancı da şu ayetle yasaklamıştır: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan 
ticaret hâli olması müstesna, mallarınızı batıl 
(haksiz ve haram yollar) ile aranızda alıp vererek yemeyin.” (Nisa, 29) Bu ayetin anlamından 
da anlaşıldığı gibi, batıl yollarla mal ve servet 
alınıp verilmesi yasaklanmıştır. Batıl kavramından anlaşılan şey de; aslı ve haklı gerekçesi olmayan haksız kazançtır. Yemek sözcüğü İse; 
genel mânâda ele alındığı zaman sadece yenecek şeyleri değil, haksız elde edilen bütün ekonomik değerleri ifade etmektedir. Karşılıklı rızaya dayanan mal, para, emek, ücret vb. alışveriş 
çeşitlerine gelince, bunlar caiz hatta teşvik edilmiştir. Çünkü meşru yollarla elde edilen kazançlar, fert ve toplum hayatını olumlu etkilemektedir. Oysa ki rüşvet ve yolsuzluklarla, sadece sınırlı kişilere, çıkar sağlanmaktadır. 

Çağımızda karşılaşılan olaylar da gösteriyor 
ki; temiz toplum veya helâl kazanç idealine 
ulaşmak için çoğu kez yasalar ve polisiye önlemler yeterli olamamaktadır. Doğru ve en sağlikl çözüm yolu, insanın iyi bir inanç, eğitim ve 
disiplinle yetiştirilmesidir, 
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Tevhit inancından sapan, Allah'a ortak koşan, ahlâki 
değerlere gösterişi, ibadetlere riya karıştıran, sorumluluklarının gereği gibi yerine getirmeyen, rüşvet veren 
veya alan, başkalarının elindeki nimetleri kıskanarak 
haset eden, haksız kazanç peşinde koşan kişiler, her iki 
dünyada itibar kaybına ve toplum değerlerinin sömürülmesine sebep oldukları gibi, bu olumsuz işleri ve 
davranışları ile de, içinde yaşadığımız çevrenin bozulmasına, dolaylı olarak kapı açmış olurlar. % 


























oplumlar, kaynağı- 

ni dinden ve hukuktan alan belirli ilkeler ve ahlâki değerler etrafında birleşerek, güven 
ve huzurlarını sağlamaya ve 
sosyal barışı korumaya çalışırlar. Medeni bir toplumda, hukuki düzenlemelere göre hakların korunduğu ve sosyal hizmetlerin yürütüldüğü, bilinen 
bir gerçektir. Bunun için her 
toplum, dini, hukuki ve ahlâki 
ilke ve ölçülere dayanarak, mal, 
can, iş hayatı, ticaret güvenliği, 
kişiye ve kamuya ait haklar, 
meşrü yoldan kazanma, işlenen 
suç ve günahları cezalandırma 
gibi konularda düzenlemeler 
yaparlar. 

Bu ilke ve değerler, aynı zamanda huzurlu bir toplum olabilmenin temel kurallarıdır. 
Toplumu oluşturan kişiler, eğer 
bu ilke ve değerleri benimser 
ve uygularsa, güven ve huzur 
ortamını sağlamış olurlar. Yok 
eğer aksine bir yol tutar, o ilke 
ve değerlerden, giderek uzaklaşırlarsa, güvensizliğe ve huzursuzluğa kapı açmış, sosyal 
dengelerin bozulmasına ve ahlâki değerlerin yozlaşmasına 
doğru, hızlı bir şekilde yol almış 
olurlar, Bir iş, eğer kendi şartlarına ve kurallarına göre değil 
de kişilerin doymak bilmez, sinır tanımaz arzularına göre yapılır veya yönlendirilirse, o zaman işler karışır, toplum değerlerinde ve dolayısıyla yeryüzünde bozulmalar ortaya çıkmaya 
başlar. Böylesine kötü bir gidisin sonucunda ise, “İnsanların 
kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının 
bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rum, 
41) anlamındaki ayette açıklanan bozulmalar gerçekleşir. 

İbr Abbas'a (r.a.) göre, 
ayetteki “el-Berr” kelimesi, sah- 








raları ve buralarda kurulmuş 
olan yerleşim birimleri ve “el- 
Bahr” de, denizleri, akar suları 
ve bunların kıyısında oluşturulmuş bulunan köy, kasaba ve 
şehirleri içerir: el-Fesad kelimesi ise, genelde bozma ve bozulma anlamını taşır. (el-Meraği, Ahmed Mustafa, Tefsiru'-Meraği, c. XXI 
5. 54-55) 

Buna göre ayette yer alan, 
“karada ve denizde bozulma 
ortaya çıkmıştır” ifadesi, toplumda sıkıntılı ve çalkantılı 
günlerin yaşanması, doğal 
dengenin sarsıntılar geçirmesi 
gibi olumsuz gelişmelerin, dini, 
ahlâki ve hukuki kuralları göz 
ardı edilerek, aykırı davranışlarda bulunulmasıyla yakından ilgilidir. Düzensiz ve kuralsız bir 
biçimde yapılan her işin ve ortaya konuları her yanlış davranışın, bu bozulmalara sebep olduğu, ayetten anlaşılmaktadır. 
Çünkü insan, yeryüzünün imarından sorumlu bir görevlidir. 
O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donamimli) kıldı” (Hud, 61) anlamındaki ayet, bunu açıkça bildirmektedir. 

Üzerinde yaşadığımız yerkürenin kara ve denizlerinin 
ürünlerinden, her zaman yararlanıyoruz. Onlardan, devamlı 
olarak aynı hizmetleri alabilmemiz için, onların doğal dengelerini korumamız gerekir. Bu 
koruma işi, bir bakıma yeryüzünü ve denizleri yararlanılır ve 
yaşanır bir hâlde tutmak ve 
imar etmek demektir. Bu işi yapacak olan da insandan başkası değildir. O hâlde üzerinde 
yaşadığımız ve her nimetinden 
yararlandığımız bu dünyada" 
ilkeli ve ölçülü olmak durumundayız. Sırf kendi çıkarımızın peşinde koşarak, diğer canları, doğal dengeyi ve sosyal 
barışı olumsuz yönde etkileyecek işlerde ve davranışlarda bu- 





lunmak, kendi evimizi, kendi 
ellerimizle yikmak demek olur, 
Çünkü, üzerinde yaşamakta olduğumuz bu dünya, her şeyi 
ile bize hizmet etmektedir. Yeryüzünün imarından, doğal 
dengenin ve sosyal barışın korunmasından, huzur ve güveni 
bozucu davranışlardan kaçınmakla sorumlu olan biziz. Bu 
sorumluluk, eğer ciddi bir sekil- 
de yerine getirilmezse, karada 
ve denizde ortaya çıkan bozulmaların vebali bize ait olur. Kirletilmiş olan çevreden, bozulmuş olan dengelerden biz ve 
bütün canlılar zarar görür, yüz 
yüze geldiğimiz sıkıntıları durduramaz ve artık biz de bu 
dünyada yaşayamaz oluruz. 

Bu bozulmalar ve bozukluklar, her şeyi yaratan yüce Allah'ın bu kainatta kurduğu düzenin incelikleri, bildirdiği ahlâki kuralların dikkate alınmamasi, helâl haram demeden çıkar 
sağlanması, başkalarınını aldaulmas, yalan söylenmesi, nefsin meşru olmayan arzularına 
uyulması, kendisini üstün başkalanının hakir görülmesi ve onlara saygısız davranılması, desinler uğruna ölçüsüz harcamalarda bulunulması, eldeki imkârlar yetersiz görülerek başkasına ve kamuya ait malların 
zimmete geçirilmesi, haksız kazanç sağlanması... Özet olarak 
toplum değerlerinin, ölümün, 
ahiretin, hesap gününün ve kişinin kendi sorumluluğunun 
unutulması gibi, zaaflar ve manevi hastalıklardan kaynaklarımaktadır” Kur'an, bu hastalıkları, “Kalp hastalığı" olarak nitelemektedir. 

Bilindiği üzere insan, maddi 
bir beden ile varlığını kesin olarak bildiğimiz, kendisini göremediğimiz ruh, kalp, nefis, akıl 
ve vicdandan meydana gelmiştir. Bedende, acılı, sancılı, ağrılı 
ve başkalarını dahi tedirgin 
eden hastalıklar olduğu gibi, 
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ruh, kalp ve akılda, bunların 
sağlığını bozan ve çevresini de 
olumsuz yönde etkileyen hastalıkları vardır. Bedendeki hastaliklar, genelde dengesiz, yetersiz ve sağlıksız beslenmeden 
kaynaklandığı gibi, kalbe ait 
hastalıklar da, inançsızlık, dine 
karşı kayıtsızlık, nefsinin geçici 
zevk ve arzularına düşkünlük, 
sorumsuzluk, bilgisizlik, katı 
kalplilik gibi sebep ve anlayışlardan kaynaklanır. Kalp hastalığı, yalan söyleme, iftira atma, 
riyakarlık, hırsızlık, gasp, acimasızlık, haksızlık v.b. zaaflar 
ve davranışlarla kendisini ortaya koyar. 

İşte “kalp hastalığı” olarak 
nitelendirilen bu ölçü tanımaz 
ahlâki zaaf ve taşkınlıkların, karada ve denizde bozulmaların 
ortaya çıkmasına, toplum değerlerinin sömürülmesine ve 
yozlaştırılmasına sebep oldukları, yukarıda anlamını verdiği- 


TE DİYANET Avlik DERGİ TEMMUZ 3005 





miz ayetten anlaşılmaktadır. 


Oysa yaratılmışların en suurlusu insandır. O, kendiliğinden oluşmuş veya olgunlaşmış, 
sıradan bir varlık değildir. O, ilk 
varoluş sürecinden beri birçok 
evrelerden geçirilerek terbiye 
edilmiş, imbiklerden geçirilmiş, 
süzülmüş ve birbirine katılmış 
bir özden yaratılmış, birçok 
özellik, güzellik ve niteliklerle 
donatılmış, en güzel biçime konulmuş ve sonra da görevli olarak bu dünyaya gönderilmiş 
seçkin bir varlıktır. Yüce Allah, 
ona insanlık rütbesi vermiş, 
yetkili kılmış, sorumluluklar 
yüklemiş ve denenmesi için bu 
dünyaya göndermiş olduğunu, 
“İnsanların hangisinin daha 
güzel amel yaptığını deneyelim 
diye şüphesiz biz yeryüzündeki 
şeyleri ona bir ziynet kıldık” 
(Kehi, 7). “O, hanginizin daha 
güzel amel yapacağını sınamak 
için ölümü ve hayatı yaratan- 


dır. O, mutlak güç sahibidir, 
çok bağışlayandır.” (Mülk, 2) arlamındaki ayetlerde açıkça bildirmektedir. 

Çok önemli bir konumda 
bulunan insanın, kendi hayatını 
daha anlamlı bir güzellik ve 
özelliğe ulaştırabilmesi için, Allah'ırı var ve bir olduğuna inanarak, akıl ve yeteneklerini, 
O'nun rızası uğrunda kullanmasi, üstlendiği sorumlulukları 
yerine getirmesi gerekir. İnsan, 
işte bu özelliğini koruduğu ve 
güzel işler yaptığı ölçüde yükselir, ihmal ettiği veya başka bir 
yöne saptığı oranda da itibar 
kaybına uğrar. Bu tutumu ile o, 
kendi eliyle, yine kendisi için 
büyük bir üzüntü kaynağı hazırlamış olur. Çünkü Kur'an'ın, 
“İnsan kendisinin başı boş birakılacağını mı zanneder?” (Kıya 
me, 3) ve “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” 
(Müminün, 115) anlamındaki 
ayetleri, onun sorumlu bir görevli olduğunu ve yaptıklarınıdan hesap vereceğini bildirmektedir. Kendi itibarlarını düşüren bazı ınsanların akıbetleri- 
nin ne olacağını bildiren bir 
başka ayet ise, “Biz, gerçekten 
insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların 
aşağısına indirdik.” (Tin, 4,5) anlamındadır. 

O halde insan, akıl, irade, 
ilim ve iman şuuru ile hareket 
ederek güzel işler yaparsa, yüksek mertebelere ulaşır; şayet 
bunun aksina bir yol tutar ve 
zararlı işler peşinde koşarsa, O 
zaman şuurlu varlıkların en alt 
seviyesine düşmüş olur. Böylesine aşağı bir mertebeye indirilmesini istemeyen bir insanın, 
olumsuz davranışlardan sakinması, toplum değerlerine saygili olması ve insan olmanın sorumluluklarını yerine getirmesi 
gerekir. 


Buna göre her Müslüman, 
Yüce Allah'ın yaratıp kendisine 
emanet ettiği bu güzel lütufları 
düşünerek, kaynağını yüce dinimizden alan şahsi görev ve 
sorumluluklarını, ilkeli, ölçülü 
ve ahlâki değerlere uygun bir 
şekilde yerine getirmek durumundadır. Tevhit inancından 
sapan, Allah'a ortak koşanı, ahlâki değerlere gösterişi, ibadetlere riya karıştıran, sorumluluklarının gereği gibi yerine getirmeyen, rüşvet veren veya alan, 
başkalarının elindeki nimetleri 
kıskanarak haset eden, haksız 
kazanç peşinde koşan kişiler, 
her iki dünyada itibar kaybına 
ve toplum değerlerinin sömürülmesine sebep oldukları gibi, 
bu olumsuz işleri ve davranışlam ile de, içinde yaşadığımız 
çevrenin bozulmasına, dolaylı 
olarak kapı açmış olurlar. 

İnançsızlık insanı bilinmez 
ve içinden çıkılmaz bir boşluğa 
iter, samimiyetsizlik ise, bitmez 
bir karamısarlığını içine düşürür. 
Kendi hatası yüzünden çektiği 
sıkıntı ve ıstıraplar, onu ilkesizliğe ve ölçüsüzlüğe götürür. Dolayısıyla böylesine bedbin ve 
karamsar olan bir insan, hayatından hiç zevk alamaz. Toplum değerleri diye bir ilke ve ĝlçü tanımaz. Çevresindeki insanlar, yaşadığı sıkıntıların içerisine çekmeye ve böylece kendisine benzer arkadaşlar bulmaya 
veya edinmeye çalışır. Bazı insanlarda görülen böyle olumsuz davranışlar, toplum değerlerini yıpratır ve çürümelerine 
zemin hazırlar. Bunun yanı sira, 
riya ve gösteriş düşkünü bazi 
insanların samimiyetsiz tutumları, yine aynı değerlerin bir 
başka açıdan çürümesine yol 
açar. Makam, mevki sahibi olma sevdasına düşme ve servet 
edinme ihtirası, dünya sevgisi, 
zevk düşkünlüğü, olumsuz 
duygular ve kötü arkadaşların 
etkisi ile yapılan yanlış işler de, 


toplum değerlerini yozlaştıran 
sebeplerdendir. 

Kur'an-ı Kerim'in: “Ey iman 
edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulü'ne 
itaat ederse muhakkak büyük 
bir başarıya ulaşmıştır.” (Ahzab, 
70-71) anlamındaki ayetinde 
müminleri, işlerinin düzelmesi 
için günahlardan sakınmnaya, 
doğru sözlü olmaya, Allah ve 
Rasulü Hz, Muhammed'e itaat 
etmeye ve böylece büyük bir 
başarıya ulaşmaya çağırmakla 
ve emretmektedir. 

Bizim için bir yol haritası 
durumunda olan ve hadislerden alınarak bir araya getirilen 
su ahlâki kuralları yaşamak ve 
yaşanmasına çalışmak, toplum 
değerlerini yozlaştırmaktarı korumanın en kestirme yolu olacaktır. 

Müslüman, Müslümanın 
kardeşidir. Kardeşin, kardeşi 
üzerindeki hakları çoktur. Müsliman, Müslüman kardeşinin 
ufak tefek kusurlarını bağışlar. 
Gözünün yaşarmasından üzülür. Utanacağı bir işini saklar, 
kimseye söylemez. Mazeretini 
kabul eder. Gördüğü 





Davetine icabet eder. Hediyesi- 
ni kabul eder. Yokluğunda onu 
aratmaz, ikramına teşekkür 
eder. Yardımından hoşnut olur. 
Ailesinin şeref ve iffetini korur. 
İhtiyacını gidererek isteğini hoş 
karşılar ve onu boş çevirmez. 
Maksadına ulaşmasına yardimc olur. Aksırdığında ona, “Allah, sana acısın” diye dua eder. 
Yitiğini bulmasına yardımcı 
olur. Ziyaretine gider. Zulümden alıkoymakla zalime, elinden tutmakla da mazluma yardima olur. Düşmanlık etmez. 
Bitmek üzere olan alış-verişini 
bozmaz. Onu utandırmaz. 
Kendisi için neyi istiyorsa, onun 
için de aynısını ister. Kendisi 
için istemediğini, onun için de 
istemez 

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in, 
insanları uyaran, gönülleri okşayarak yol gösteren bir hadisi 
şöyledir: “Doğruluktan sakın 
ayrılmayın. Çünkü doğruluk, 
iyilikle beraberdir. Doğruluk ve 
iyilik cennetliktirler. Yalandan 
uzak durun. Çünkü yalan ve fücur (İbadet ve taattan uzaklaştıran kötü huylar ve alışkanlıklar) birliktedir. Bunların ikisi de 
cehennemdedir. Yüce Allah'tan daima yakin (kamil 

iman) ve afiyet isteyin, 


bir eksikliğini gide- Bazı ir ele A 
rir. Gıyabında insanlarda görü- O Samimi bir imandan 
onu savunur. len olumsuz davranış. (o Sonra atiyetten 
Devamlı ola- lar, toplum değerlerini yıp- hay di wip eni 
rak ona na- oratır ve çürümelerine zemin ha- pla lsihat eder. zirlar. Bunun yanı sıra, riya ve e İM 
Dostlu- gösteriş düşkünü bazı insanların ör buğz etğundan samimiyetsiz tutumları, yine aynı alis arvazgeç- değerlerin bir başka açıdan çürüme- pa çevirmek- 
MEZ, sine yol açar. Makam, mevki sahibi ten sakının. 
i a di olma sevdasına düşme ve servet Ey Allah'ın 
3 la re edinme ihtirası, dünya sevgisi, zevk kulları! All- 
Hastalanın.  Yüşkünlüğü, olumsuz duygular ve ah'ın size emca ziyareti- kötü arkadaşların etkisi ile ya- o rettiği gibi 
ne gider. Öl. | Pılan yanlış işler de, toplum kardeşler 
düğünde ce- değerlerini yozlaştıran olun, Meme b. 
nazesine katılır. sebeplerdendir. ima ll 
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nsan için çalışmanın; emek 
ve zihin gücünü harcamasımin ve karşılığında gelir elde 
etmesinin çok daha ötesinde 
bir anlamı vardır. Hangi kesimde ve seviyede olursa olsun, çalışmak; kişiye toplum 
içinde yer ve itibar kazandırır; 
ona toplumsal nitelik ve sorumluluk yükler ve toplumla 
bütünleştirir. Böylece fert; 
hem enerjisini toplum için yararlı bir şekilde kullanmış, 
hem faydalı bir insan olma 
duygusuyla mutluluğa ermiş 
olur. 





Çalışmak neden önemlidir? 

Çalışma hayatı; insana, 
sosyal ilişkilerde bulunabileceği bir çevre sağlar. İnsan, 
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çalışması sonucunda toplumun üretken bir üyesi olarak 
saygi görür, İnsanların hedeflerine ulaşmaları, çalışmaları 
ile mümkündür. Çalışmak, insanın hem maddi, hem psikososyal ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan bir faaliyet alanıdır. Sonuçları itibariyle hayatımızda önemli bir yer tutan 
çalışmanın; bir araç olduğu, 
amaç olmadığı gözden ırak 
tutulmamalıdır. Bu nedenle 
İslâm alimleri; “Bir mükellefin, kendisi ile ailesinin nafakasını temin edecek ve borçlarını ödemeye yetecek kadar 
kazanması farzdır. Fakir olan 
müminlerin ihtiyaçlarını karşılamak, akrabalarına ikram etmek için daha fazlasını kazanması müstehaptır. Müreffeh 
bir hayat sürmek ve helâl bir 


rızık temin etmek amacıyla 
gayret sarf etmesi ise mübahtır” görüşünde ittifak etmişlerdir. (Muhammet e6ş-Şeybani, Kitab'ül-Kesb, Tre. Doç. Dr. Mustafa 
BAKTIR; s. 66-67) Bu yönüyle çaişip bir meslek icra etmek, 
kendi rızkını temin etmeye ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmak; hayatın önümüze 
, koyduğu bir mecburiyet 
- a olduğu kadar, dini- 


E 









ği İn mizin de Allah'ın 
W Çalışıp kazan- | 
Fo rızasını kazan- 
W mak, sonuçları itiba- ma hususunda 


W riyle sadece dünya ha- bizlere sun- 
| yatını ilgilendiren bir fa- isi bir im- 
| andır. 
| aliyet değildir. Mükellef bir 

Toplum- 


ennai, ahiret hayatı- ği değişime 
k v da içerisine alan de- şii > pl 
Mi e e “e ınsanların çalış- 

i rinlikli bir etki ala- ikia olanlar ve 


ph 
usullerin yanı sira, 
e bu konuda sahip olmaları gereken bilgiler de 
değişir. Bugün baş döndürücü 
bir hal alan teknik gelişmelerle, buna bağlı olarak yayılıp 
genişleyen sosyo-dinamıik atıimlar, “Üretim ve önemi” 
bağlamında birçok mesleğin 
tanım ve icraatını da değiştirmiştir. Bu yeni durum, bir taraftan bazı meslekleri tamamen ortadan kaldırmakta; diğer taraftan da daha önce hiç 
bilinmeyen birçok mesleğin 
gün yüzüne çıkmasına sebep 
olmaktadır. 






Dİ amana 
-AITA 







M vardır. 


a. 


Buradan hareketle insanlann bugünkü çalışma usulleri- 
ni, üç grupta mütalâa edebiliriz. Bazı insanlar bedeni gücünü kullanarak çalışırlar. Bunlar 
genelde tarım alanında ve hiz- 





gündem 


met sektöründe faaliyet gösterirler. Belirli bir ücret karşılığı 
bir atölyede, bir fabrikada veya kendilerine ait küçük tarım 
işletmelerinde çalışırlar. Buralarda çalışmak için özel bilgi 
ve yeteneğe ihtiyaç yoktur. 
Gereken bilgi ve tecrübe, çoğu zaman iş yerinde öğrenilir 
veya aile hayatı içerisinde küçük yaştan itibaren elde edilir. 
ikinci grupta özel bir eğitim ve 
bilgi gerektiren meslekler gelir. Bu grup içinde dar bir alan- 
da uzmanlaşmış teknikerleri, 
doktor veya avukat gibi uzun 
bir eğitim-öğretim döneminin 
sonumda iş hayatına atılan 
meslek erbabını sayabiliriz. Üçüncü grup ise, Allah'ın kendilerine verdiği müstesna kabiliyetlere sahip bulunan ve mesleklerinde başarının zirvesine 
çıkmış olan profesyonel kimselerdir. Doğal bir farklılık taşıyan bu kişiler; bulundukları 
verde tutunabilmek için çalışip çabalamak, toplumun kendilerinden beklediği aktiviteyi 
göstermek durumundadırlar. 

Günümüz Oo şartlarında 
meslek sahibi olmanın önemi 

Modern toplumlarda meslek sahibi olmak, her geçen 
gün daha da önem kazanmaktadır. Bu sebeple meslek 
sahibi olmanın bugünkü şartlarda bir insan için öneminden 
biraz bahsetmek gerekir. 

Mesleki meşgale, insanın 
kişilik oluşumunu sağlayan en 
önemli sosyal faaliyet alanlarından biridir. Günümüzde insanin normal olarak başarı veya başarısızlığı, aile yaşantısı 
yanında mesleki alandaki icraatında görülür. Mesleki tecrü- 
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Sos- K 
yal durum ve itibar; bugün, herhangi 


alanıdır. Çünkü © 
“ burada kandiıri- 


be ve davranış, insanı sosyal çev- 





reye hazır hâle bir zamandan daha çok lamaz, kendi 
getiren ön- mesleğin niteliğine, verimine ve tecrübesine 
celikli un- Oo başkaları tarafından değerlendi- V dayanarak 
surlardan- Oo rilmesine bağlıdır. İnsanlar, mes- o karar veredır. Gaze- leklerine ve göstermiş oldukları akti-X bilir, yapıteler, rad- Vitenin nitelik ve niceliklerine göre | lan iş hakyolar ve di- tasnif olunmaktadırlar. Bu da aslin- | kinda netiğer yayın da apayrı bir öze dönüşün, insanı f -e çıkaravasıtalarıyla ürettiği ile değerlendirmenin bir ifa- f bilir 

elde edilen | desidir. Kuran'da geçen; “insan i ia. 


a \ İçin, çalıştığının karşılığından 
veriler, ikinci \ başka bir şey yoktur” ayetinin f 
el tecrübelere ` li 
| yl N içerdiği anlam da konu- yatı için önedayanan bilgi- \ nun bu yönünü vurgu- # mi, diğer alanai aleni i J larda da ortaya 
yüzde 7V na, doğ- o çikar. Bugün bütün 
ruluğu kontrol edile- dünyada, insanın sosyal 
mediğinden, sa- bir varlık olarak 






ğin insan ha- 

















dece inanılır. Bu- Gi değerlendirilmegünkü şartlar içe- g sinde en önemli 
isinde; insanın & faktörlerden biri- 


mesleki faaliyet 
alanı, ayrıntılarıyla bildiği ve mü- ly 
dahale edebildiği 
için tek gerçeklik 


BE si, onun mesleki 
Mİ aktivitesidir. Mo- 
MM dern toplumlarf da, insar-toplum, 
| insan-sosyal çev- 





re ilişkisi öncelikle mesleki faaliyet kriteriyle belirlenir. Çünkü insanların en önemli ihtiyaçları, meslekleri tarafından 
karşılanır. insan, ihtiyaçları için 
para kazanmalıdır. Ancak bunun yanında temel sosyal güvenlik ihtiyacı, kabul edilebilir 
ve sürdürülebilir hayat tarzı, 
para kazanmanın da ötesinde 
başka şeyleri gerektirir. Toplurmdaki sosyal ve politik değişim, bize; ne kabul edilen bir 
hukukun, ne de sahip olunan 
mal veya mülkün, insanın istediği sosyal güvenliği sağlayamadığını gösteriyor, 

Bugünkü hayat şartları içerisinde, kişinin kendisini emniyetli hissetmesinin yolu, mesleki açıdan sahip olduğu bilgi 
ve beceri ile doğru orantılıdır. 
Bu, günümüz insanı için kaçınilmaz bir özelliktir. Bu durum; günümüz şartlarında, kisilerin karşılaşacağı krizlere 
karşı sahip olmaları gereken 








kişisel ve sosyal garantilerdir. 
Çünkü günümüz insanı, sosyal 
yaşam başarısını büyük oranda mesleki icraatı ile elde edebilmektedir. Sosyal durum ve 
itibar; bugün, herhangi bir zamandan daha çok mesleğin 
niteliğine, verimine ve başkaları tarafından değerlendirilmesine bağlıdır. İnsanlar, 
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mesleklerine ve göstermiş oldukları aktivitenin nitelik ve 
niceliklerine göre tasnif olunmaktadırlar. Bu da aslında 
apayrı bir öze dönüşün, insanı 
ürettiği ile değerlendirmenin 
bir ifadesidir. Kuran'da geçen; 
“insan için, çalıştığının karşılığından başka bir şey yoktur" 
(Necm, 39) ayetinin içerdiği anlam da konunun bu yönünü 
vurgulamaktadır. 

Öte yandan İslâm dini; insarım çalışmasını, üretici olmasını ve elinin emeğini yemesini; dolayısıyla insanlara, 
tabiata ve çevreye faydalı olmasıni teşvik etmektedir. İslâm alimleri, Müslüman toplumların ticari, sanatsal ve 





ekonomik yönden gelişmesi 
için gerekli tedbirler üzerinde 
fikir beyan etmişler ve bu konudaki bağlayıcı hükümlere 
dikkat çekmişlerdir. Bu konuda güzel düşünceler üreten 
bilginlerden biri olan İbn Abi- 
din, farz-ı ayn ilimleri tasnif 
ederken; “Ticaretle meşgul 
olanın alışverişi öğrenmesi 





farzdır. Ta ki sair muamelatta 
şüpheli ve mekruh olan şeylerden korunabilsin. Sanat sahipleri ile diğer herhangi bir işle 
meşgul olanlar da böyledir. 
Haramdan korunmak için, onların da meşgul oldukları işin 
hükmünü bilmeleri farzdır.” 
ifadelerine yer veriyor. (lbn Abi- 
din, Haşiyet'u Reddu'l-Muhtar alâ 
Dürri'l Muhtar, e. 1, s. 41-47) Burada zikredilen kaçınılması gereken haramdan maksat; insanlara hileli ve sakat mal satılmaması, kişinin ürettiği malın bozuk veya sağlığa zararlı olmamasi gibi; günümüzde modern ticaret ve sağlık kuralları- 
nın da tespit ettiği hususlardır. 
Ayrıca bu ifadelerden, her 


gündem 


Müslümanın bir meslek öğrenmesi ve mesleğini usulüne 
göre icra etmesi lazım geldiği 
şeklinde bir anlam da çıkarabiiriz. Bunun yanında, kişinin 
kazancının helâl olması anlamı 
da bulunmaktadır. Tabii hayaú önemi haiz olan bütün bu 
prensipleri; günümüz meslek 
araştırmacıları tarafından orta- 







Çalışmak suretiyle rız 
kını helâlinden temin 
eden bir Müslüman, 
aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu 
da yerine getirmiş 
olan kimsedir. Kişinin, 
gayr-ı meşru yollara 
sapmadan, kimsenin 
maddi ve manevi varlığına tecavüz etme 
den elde ettiği her şey, 
helâl rızktır. 


ya konulan ticari ve mesleki 
standartların bir başka şekilde 
formüle edilmiş şekli olarak 
değerlendirmek mümkündür. 


Çalışma ve kazanç ilişkisi 
konusunda da İslâm düşüncesi, insanlığın mutluluk ve refahi için birtakım prensip ve ilkeler koymuştur. Abdullah ibn 
Mesud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz; “Çalışıp kazanmak her 
Müslümana farzdır." buyurmaktadır. (Muhammet Hasan eş- 
Şeybani, El-İktisab s. 14) Bunlardan 
anlıyoruz ki; çalışıp kazanmak, 
sonuçları itibariyle sadece 
dünya hayatını ilgilendiren bir 
faaliyet değildir. Mükellef bir 
Müslüman için çalışıp kazanmanın, ahiret hayatını da içeisime alan derinlikli bir etki 
alani vardır. 


Çalışma ahlâkı ve helâl 
kazanç ilişkisi 

İnsanın ilk defa iş sahibi olma isteği ile başlayıp, aktif çalişma sürecinden emekliliğe 
kadar devam eden çalışma hayatının belirli birtakım kuralları vardır. Bunların başında çalişma ahlâkı gelir. Çalışma ahlâkı denilince, bir toplumda 
işe ve çalışmaya karşı alınan 
tavırlar anlaşılmaktadır. Bazı 
toplumlar; işe yönelik olumlu 
birtakım tutum ve tavırlar geliştirirken; bazıları ise işten çok 
dinlenme ve eğlenceyi ön plana alabilmektedir. Meselâ bazıları için çalışma, yaşamın 
başlı başına bir amacıdır. Bu 
tür insanlar tutumlu, dakik, 
çalışkan, dürüst, sade bir hayat sürerler ve öz disiplini olan 
kimselerdir. Bu özelliklere sahip olan üreticiler; donanımlarını, kalite ve etkinlik gibi çalışma ahlakının sonucu olan iki 
önemli ilkeyle zenginleştirince, toplum aktif ve olumlu bir 
dönüşümle şekillenmeye başlamış olur. 

Çalışma ahlâkı, şahsın ve 
toplumun refahı için çalışmanım gerekli ve önemli olduğu 
üzerinde durur, Çalışmak, insanını hayatını devam ettirebilmesi için bir zaruret olmanın 
ötesinde kişisel bir sorumluluk 
ahlâkıdır. Çalışma ahlâkı ile 
ekonomik refah arasında, yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Çalışma ahlâkının yüksek olduğu toplumlarda ekonomik 
refah düzeyi de yüksek olur, 
düşüncesi; iktisatçılar tarafındarı genel kabul gören bir tespittir. Ülkemiz- 


Çalışmak suretiy- 


san, meslek ve is 





de, özellikle (| fe rızkını helâlinden te. (Sahibi olan bii 
Osmanlı İm- min eden bir Müslüman, (San; saglik, 
paratorlu- Ta | eğitim ve 
; aynı zamanda toplumsal so- PEPEE Ee 

ğu'nun bee ri ,. O,, , adalet sisteyükselme gesi da yerine getirmiş inin yanı 
TORIR olan kimsedir. Kisinin, gayr-ı | 

devrinde | jn $ g r | sira, hayati 
toplumsal | Meşru yollara sapmadan, kiim- önemi haiz 
bir öneme \ senin maddi ve manevi varli- | düzeneklehaiz olan ça- \ ğına tecavüz etmeden el- f rin işlerlik ka- 
Iişma ahlâkı, * zandırılması 





Kanuni devrinden sonra yavaş 
yavaş düşüşe geçmiş; 
Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni bir yükselme eğilimine 
girmiştir. Meselâ, Kanuni döneminde Istanbul'da bulunan 
Hollanda Büyükelçisi'nin, Kra- 
"na gönderdiği bir mektupta 
Türkler'i çalışkanlıklarıyla överken, Avrupa toplumları için 
karamsar tablo çizen mektu- 
bu, çalışma ahlâkımızın ne kadar değiştiğini gösteren so- 
mut bir örnektir. (Salim Uslu, İş 
Etiğinde Geleneği ve Yeniliği Harmanlayabilrmek, Görüş, 2001-1, s. B4) 


Toplumsal bağlamda çalı- 


N, de ettiği herşey, he- / 
A idi nzktir. # 







noktasında hizmet gören bir uygulayıcı uzmandır. Çaişanı bir insanın toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilmesinde, helâl rızk kavramının 
önemli bir yeri vardır. Çünkü 
Rizk, Allah Teâlâ'nın canlılara 
yiyip içmesi, yaşaması için lut- 
ettiği ürünlerdir; insanlar da 
bu ürünlerin büyük kısmını, 
çalışıp didinerek elde ederler. 


Din; insana rızkını helâl 
yoldan kazanmasını (Bakara, 
172), boğazından geçen lokma 
ile zimmetinde olan mal veya 
mülkün meşru yollardan temin edilmiş olmasını emreder. 











eş-Şeybani, El-Iktisab, s. 15) 


(Buhari, Büyu, 15) Burada, dinin 
emirleri ile toplumun menfaatleri arasında bir çakışma vardır. Çalışmak suretiyle rızkını 
helâlinden temin eden bir 
Müslüman, aynı zamanda 
toplumsal sorumluluğunu da 
yerine getirmiş olan kimsedir. 
Kişinin, gayr-ı meşru yollara 
sapmadan, kimsenin maddi 
ve manevi varlığına tecavüz 
etmeden elde ettiği her şey, 
helâl rızktır. Bu anlamda dindar insanın, işiyle olan ilişkisi 
bazı özellikler gösterir. Üreten 
kişi el emeği ile çalışıyorsa, 
alın teriyle kazandığı şaibesiz 
parayla ailesinin nafakasını temin etmenin mutluluğunu yaşar. Bu, inanan bir insan için 
nafile ibadet gibidir. (Bkz. Taberani, el-Mucemü'l-Kebir, 19/129) Nitekim Hz. Ömer'in (r.a); kişinin el emeği göz nuruyla çalışıp kazanmasının derecesini, 
Allah yolunda cihat etmesinden üstün tuttuğu rivayet 
edilmektedir. (Muhammed Hasan 


Kişi eğer meslek erbabı ise, 
kendisine gelen insanların ihtiyacını gidermeyi, onların slkıntılarını ve problemlerini 
çözmeyi ana gaye olarak benimser. Mesleğinden para ka- 


zanmaktan çok, insanların 
memnun olmalarını ve dualann almayı önemser. Daha 
fazla para kazanma hırsı olan 
bir yatırımcıyı, çok üretip çok 
kazanmak tatmin eder. inançli bir yatırımcıya ise işi olmayan bir kimseye çalışma ve rizkimı temin etme imkânı sağlaması daha anlamlı gelir. Yukanda vurgulandığı üzere; din 
kazancımıza sınır koymayı değil, kazancımızın meşru ve 
toplumsal sorumluluk bilinci 
içinde elde edilmesini ister. 
İnsanın hayatın değişik 
alanlarındaki aktiviteleri ile 
mesleki faaliyet ve çabalarının 





başarılı bir şekilde sürüp gitmesi, bir iç emniyeti olarak kisinin ruhsal yaşantısına yansır. 
Mesleki emniyet, başarı ve 
memnuniyet, günümüz insaninin ruh sağlığının en önem- 





li temellerindendir. İnsanın 
çalışmak zorunda oları bir varlik olması, üzülerek ifade etmek gerekir ki; gelişmekte 
olan ülkeler tarafından göz ardı edilen sosyal realitelerindendir. Oysa insanın çalışan 
bir varlık olarak değerlendirilmesi, kalkınmasını tamamlamış müreffeh toplumların en 
önemli kıstaslarından birisidir. 
Bu cümleden olarak; insanın 
çalışıp üretmesi, nitelikli bir 
meslekle insanlığa yararlı olması, hem aklı selimin hem dinimizin öngördüğü, günümüz Müslümanının ayrılmaz 
vasıflarıdır. 
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Para, İslâmi değerlere göre helâl ve 
meşru yollardan 
kazanılıp, yine helâl ve meşru yerlerde harcanması gereken bir araçtır. 
Parasız-servetsiz 
hayatı sürdürmek 
mümkün değildir, 
ama helâl-haram 
ayırımı yapmadan 
para-servet elde etme hırsı da doğru 
değildir. 
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İlk çağlarda fert, aile ve toplumlar; ihtiyaçlarını tarım, hayvancılık, avcılık ve benzeri faaliyetlerle bizzat kendileri karşılıyorlar, 
kapalı bir üretim ve tüketim ekonomisi yaşıyorlardı. İhtiyaçlar artukça, şehirleşme ve sanayileşme 
geliştikçe insanlar her ihtiyacını 
kendileri karşılayamaz oldular. Bunun sonucu olarak üretilen mallamnn değişimi gündeme geldi ve 
ürün mübadelesi “takas/trampa” 
yöntemi ile yapılmaya başlandı. 
Takas yöntemi ile mal değişimin- 
de birtakım zorluklar yaşanıyor, iki 
malin ve ürününün denkleştirilmesi kolay olmuyordu. İnsan oğlu 
bu zorluğu gidermek için hayvan 
derisi, tuz, buğday, inci, maden 
ve benzeri üçüncü bir malı değişim / ödeme vasıtası olarak kullanmaya başladı (ayni para). Bu yöntem de işlevsel olmadı ve birtakim 








sıkıntılar ortaya çıktı. İhtiyaçlar ve 
zorluklar, insanları yeni yöntemler 
aramaya yöneltti, sonuçta ürün ve 
malların bedelini; iş gücü, sanat 
ve benzeri emeğin karşılığını ödemede, tasarruf araci ve değer ölçüsü olmada işlev görecek “para” 
basımı gerçekleştirildi. 

Para 

Parça, kıt'a, cüz anlamına gelen ve Farsça kökenli bir sözcük 
olan “para (pâre)”; çok eski çağlardan günümüze kadar ödeme 
aracı olarak kullanılagelmiş; altın, 
gümüş, bakır, nikel, tunç, kalay ve 
çeşitli maden ve alaşımlardan yapılmıştır (mal para). Günümüzde 
ise para çeşitli maden ve kiymetli 
kağıtlardan üretilmektedir (temsili 
para). 

Peygamberimiz'in zamanında 
“dinar” denilen altın ve “dirhem” 





denilen gümüş para kullanılıyordu, alış veriş bu 
paralar ile yapılıyor, zekât bu paralar ile veriliyordu. Latince “denarrus” kelimesinden Arapça'ya 
girmiş olan “dinar”, bir miskâl (4.5479 gr.) ağırlığında olduğu için “miskâl” diye de anılıyordu. 
Dinar, Bizans para birimi idi. Yunanca “drahmi” 
kelimesinden Farsça'ya, buradan da Arapça'ya 
giren “dirhem” (2.97 gr.) ise Sâsâni para birimi 
idi. On dirhem yedi miskâl değerinde idi. Her iki 
para birimi, cahiliyye döneminde de kullaniliyordu, 

İlk İslâm parası (sikke/nakidi); Abdülmelik bin 
Mervan zamanında 75/695 tarihinde basıldı. Bu 
paranın bir tarafında kelime-i şahâdet, diğer tarafında ihlâs suresi yazılı idi. (Miras, Kâmil, Tecrid, V, 
36-55, DİB Yayınları, Ankara, 1993) 

Osmanlılar döneminde altından (sultani), 
gümüşten (akçe, kuruş) ve bakırdan (mangir, 
pul) paralar bastırıldı. Her padişah tahta çıkınca 
ilk iş olarak, kendi adına hutbe okutur ve para 
bastırıp eski paraları tedavülden kaldırırdı. (bk. 
DİA, Il, 226; XII, 309-310), 

Taşınabilirlik, dayanıklılık, bölünebilirlik ve 
değer ölçüsü olarak kabullenilmesi gibi kolaylıklarının yanında paranın; bozulma, yırtılma, çalinma, sahtesinin üretilmesi ve değerinin düşmesi gibi birtakım mahzurları da vardır. 

Çek, senet, kredi karti gibi birtakım mübadele araçları geliştirilmiş ise de para, bütün dünyada konumunu korumaktadır. Eskiden madeni 
paralar kendi değerini taşırken çağımızda artık 
paralar, ülkelerin ekonomik güçlerine göre itibari değer taşımaktadır. Paranın gücü, ülkelerin itibarı hâline gelmiştir. 

Paranın önemi ve değeri 

“Para”, günümüzde serveti, zenginliği ve refahı temsil etmektedir. Çok parası olanın, çok 
imkânı ve çok serveti var demektir. Bu açıdan 
bakıldığında para, mümin için ne anlam ifade 
etmektedir? Para her türlü nimeti ve serveti temsil ettiğine göre müminin herkesten çok bu nimet ve servete sahip olma hakkı vardır. Çünkü 
yüce Allah, kâinattaki bütün nimetleri müminler 
için var etmiştir: “(Ey Peygamberim!) De ki: Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı 
kim haramı kıldı? De ki: Bunlar, dünya hayatında 
müminler içindir, kıyamet gününde ise sadece 
müminlere mahsustur...” (Araf, 32) Ayette açıkça 
dünyadaki bütün ziynetlerin ve nimetlerin müminler için var edildiği, ahiret nimetlerinin ise sadece müminlere ait olduğu bildirilmektedir. Bunun anlamı şudur: Dünya nimetlerini yüce Allah, 
mümin kulları için var etmiştir, ancak bu nimetlerden mümin olmayanlar da istifade ederler. Al- 














lah herkese çalıştığının karşılığını verir. (Necm, 39) 
Dolayısıyla dünya nimetlerinden yararlanabilmek için çalışmak ve üretmek gerekir. Ancak 
mümin, ahirete iman etmeyenler gibi sadece 
dünya nimetlerine değil, hem dünya hem de 
ahiret nimetlerine talip olur, her ikisi için de çahyr. Çünkü ahireti unutup dünya nimetlerine talip olan ve bu uğurda çalışan kimse, ahiret nimetlerinden mahrum kalır. Yüce Allah, bu kimseleri kınamakta, müminlerin böyle olmamaları- 
ni istemektedir: “...İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! 
Bize vereceğini bu dünyada ver’ diyenler vardır. 
Bunların ahirette nasipleri yoktur. İnsanlardan 
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da nimet, güzellik 
ve iyilik ver; ahirette de nimet, güzellik ve iyilik 
ver ve bizi ateş azabından koru', diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardir...” (Bakara, 200-201; bk. Hüd, 15-16) 
Yüce Allah, ister kâfir ister mümin olsun, nimet ve servet İsteyen min; Allah'in ni- 
ve bu uğurda çal- metlerinden azami ölçüşan Oo kullarının de yararlanmak, başkalarına 
emeklerini boşa el açmamak, kimseye muhtaç olçıka li (Hûùd, mamak, eşi, çocukları ve bakmakla 
Kek yükümlü olduğu insanların gereksinimetlerini İs- nimlerini karşılamak, hayır ve hasenat — 
terse, onlar- yapmak, zekât ve sadaka vermek için == 
dan dilediği- çalışmak, üretmek, mal mülk kazanmiz kimseye makla yükümlüdür, ölümlü dünyada 
dünyada diledi- fazla çalışmaya gerek yok, bir lok- 


2 


ğimiz kadar nii- ma bir hirka yeter diyemez, 
ke iten çünkü böyle bir düşünce 
ene Kur'an ile bağdaş- 


lara mekân yaparız. 
Bu kimseler, cehenneme kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak gelirler. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ahiret için çalışırsa, bu 
kimselerin çalışmalarının da karşılığı verilir. Rabbinin nimetlerinden her birime, onlara da bunlara da veririz. Rabb'inin lütfu hiç kimseye yasaklanmış değildir.” (Isra, 18-20) Ayetlerden anlıyoruz 
ki, çalışan ve üretene Allah, çalıştığının karşılığı- 
ni verir (bk. Enbiya, 94) ve bu konuda mümin-kâfir, 
itâatkâr-isyankâr diye de bir ayırım yapmaz. “Allah, işini en güzel biçimde yapanların ecrini zayi 
etmez.” (Kehf, 30); “çalışanların ücreti ne güzeldir.” (âli Imrân,136) 

İslâm'a göre para ve değişime vasıta olduğu 
mal, servet ve ürünler amaç değil, yaratılış gayesi olan “kulluk” görevinin yerine getirilmesi için 
bir araçtır. Mümin, bu bilinç içersinde hareket 
eder, dünya-ahiret dengesine dikkat eder, dün- 


maz. 
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Mümin; 
nere 


yayı kazanayım, çok param ve servetim olsun diye kulluk görevini unutup ahireti ihmal etmez. 
Dünya için çalışır, ahireti dünya için feda etmez, 
aksine ahireti tercih eder, dünyanın geçici, ahiretin bâki olduğunu bildiren şu ayeti aklından 
hiç çıkarmaz: (İman ederek şirk, küfür ve nifaktan) annan ve Rabb'inin adını anıp namaz kılan 
kimse mutlaka kurtuluşa erer, Fakat sizler dünya 
hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret daha 
hayırlı ve süreklidir” (4'lâ, 14-17), “Elbette ki ahiret 
mükâfatı, iman edenler ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.” (Yusuf, 57) 
Ayet, dünyayı bırakın, sadece ahirete bakın anlamına gelmez; dünya nimetlerine dalıp ahireti 
unutmamak için bir uyarı ifade eder. İslâmi usullerle para-servet kazanmanın yol ve yöntemini 
iyi bilen mümin, dünya nimetlerini elde ederken 
ahireti de kazanır. 
Paranın kazanılması 


Para, mal, mülk ve servetin, haram ve batıl 
yollarla değil, meşru ve helâl yollarla elde edilmesi gerekir. Bu Allah'ın kesin emridir: “Ey iman 
edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem 
ateşine atacağız, Bu Allah'a pek kolaydır.” (Nisa, 
29-30), 

Mümin; Allah'ın nimetlerinden azami ölçüde 
yararlanmak, başkalarına el açmamak, kimseye 
muhtaç olmamak, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu insanların gereksinimlerini karşılamak, hayır ve hasenat yapmak, zekât ve sadaka 
vermek için çalışmak, üretmek, mal mülk kazanmakla yükümlüdür, ölümlü dünyada fazla çalışmaya gerek yok, bir lokma bir hırka yeter diyemez, çünkü böyle bir düşünce Kur'an ile bağdaşmaz: “Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret 
yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de (insanlara) ihsanda bulun, yer yüzünde bozgunculuk isteme, çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” 
(Kasas, 77) anlamındaki ayet, dünya nimetlerini 
ihmal etmemeyi, cimri olmamayı, helâl-haram 
demeden servet elde etmek için haram ve güil-haram demeden para kazanma düşüncesini taşıyamaz, 
ne gelsin servetim olsun, vasıtası önemli değil, yelek 
-IT mülküm bulunsun diyemez, pragmatik, çıkarcı ve men 
lamaz, çünkü bu tür düşünce ve davranış, iman ve Ku 
İ ile bağdaşmaz. 





“an ahlâkı 


nahlara sapılmaması, fitne ve fesat çıkarılmaması gerektiğini ifade eder. 

Ticaret, sanat, beyin ve beden gücü ile çalışma, insanlığa faydalı her türlü sektörde üretim 
ve benzeri helâl para kazanmanın pek çok yolu 
olduğu gibi, kumar, hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz, 
fuhuş ve benzeri ahlâki ve yasal olmayan kazanç 
vasıtaları da vardır. Özellikle üretimde, iş ve ticâri hayatta çok farklı şekilleri bulunan hile ve aldatmalar, sözgelimi; müşteriye birinci kalite diye 
ikinci kalite, yeni diye kullanılmış mal verilmesi, 
eksik tartılıp ölçülmesi meşru değildir. Devlet 
malının zimmete geçirilmesi; her türlü yolsuzluk; 
işçi ve memurun görevini ihmâl ederek hak etmeden aldığı ücret, iş verenin çalışanlara hak ettiği ücretlerini, devlete vergisini, fakire zekâtını 
vermeden elde ettiği servet meşru değildir. Yine 
kalitesiz üretimden ve fahiş fiyatla elde edilen 
para, kurumlardan ve devletten alınan kredinin 
geri verilmemesi; tüketilen suyun, elektriğin ve 
gazın bedelinin ödenmemesi meşru değildir. 

Mümin; helâl-haram demeden para kazanma düşüncesini taşıyamaz, nereden gelirse gelsin servetim olsun, vasıtası önemli değil, yeter ki 
malım-mülküm bulunsun diyemez, pragmatik, 
çıkarcı ve menfaatperest olamaz, çünkü bu tür 
düşünce ve davranış, iman ve Kur'an ahlâkı ile 
bağdaşmaz. 

Paranın harcanması 


Para ve servetin helâl yollardan kazanılması 
kadar, helâl ve meşru yerlere harcanması da 
önemlidir. Meşru olmayan harcama; parayı-serveti; içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş ve benzeri 
gayri meşru ve haram yerlere harcamak ve malimülkü israf etmektir. 

Batıl yollarla servet edinmek ve onu gayri 
meşru yerlerde harcamak günah olan bir davranıştır. “Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin, İnsanların mallarından bir kısmını bile bile 
günaha girerek yemek için, onları hakimlere;/'yö- 
neticilere (rüşvet olarak) vermeyin.” (Bakara, 188) 
anlamındaki ayet, bunun açık delilidir. “Malı ba- 
tl yolla yeme” tabiri, sadece yemeyi-içmeyi değil her türlü harcama, faydalanma ve tasarrufu 
ifade eder, Bir malın haram olması, ya kendisin- 
de bulunan bir illet ya da elde edilmesinde bu- 






lunan gayri meşruluk sebebiyledir. Dolayısıyla 
ayet; domuz eti, akmış kan, ölmüş hayvan eti, 
çalıntı mal, zehirli ve sağlığa zararlı gıdalar; alkollü içecekler, katı ve sıvı uyuşturucular ve sağlığa zararlı olan her türlü içeceklerin haramlığına 
işaret ettiği gibi, paranın-servetin haram vasitalarla elde edilmesine ve haram yerlerde harcanmasına da işaret eder, 

Kur'an'da “batıl”, “haram” ve “günah” yollarla servet edinme, serveti haram yollara harcama ve haram şeylerin yenilmesinin yasaklanmasına karşılık; “iyi”, “temiz” ve “helal” şeylerin yenilmesi emredilmektedir: “Ey insanlar! Yer yüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yi- 
Yin...” (Bakara, 168; bk.172; Mâlde, 88; Nahl, 114) 

Allah'ını emriyle, “insanlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kilan” {A'rāf, 
157) Peygamberimiz (s.a.s.), “İyi ve temiz olandan başka bir şey yememeye gücü yeten kimse 
bunu yapsın / sadece iyi ve temiz olan şeyleri yesim.” (Buhari, Ahkam, 9, VIII, 107) anlamındaki hadisi 
ile helâl ve temiz gıdalarla beslenmenin önemi- 
ne vurgu yapmıştır. Çünkü helâl ve temiz şeylerle beslenme; insanın karakterine, ahlâkına ve 
ibadet hayatına olumlu katkı yapmaktadır. 


Kişinin kendisi ile bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin barınma, yeme-içme, giyim, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçları; cami, Kur'an kursu, 
okul, hastane ve benzeri kamu yararına olan yapılara, fakir, yetim, öksüz, talebe ve benzeri 
muhtaç insanlara yapılan yardımlar, verilen 
borçlar, sadakalar, zekâtlar ve infaklar (Bakara, 
254-268; Hadid, 18; Mearic, 24) paranın harcanacağı 
en önemli alanlardır. 

Bir diğer husus da kazanılan paranın, harcanması gereken yerlere harcanmamasıdır. Malı saçıp savurmak / israf etmek haram olduğu gibi 
Araf, 31); cimrilik etmek de haramdır (Isra, 7). Yüce Allah; “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya hakkını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 26) 
buyurmaktadır. Peygamberimizin beyanı ile, 
“Allah, kuluna verdiği nimetin izini, kullarının 
üzerinde görmeyi sever.” (Tirmizi, Edeb, 54; V, 124), 
“Malından kendi ihtiyaçların için harcaman senin için bir sadakadır. Aile fertlerinin ihtiyaçları 
için harcaman senin için bir sadakadır. Eşinin ihtiyaçları için harcaman senin için sadakadır.” (Ahmed, İ, 168, bk. Müslim, Vasiye, 8, ll, 1253) Müslüman, 
ne savurgan ne de cimridir, her davranışı gibi 
harcaması da dengelidir. (İsrâ, 29; Fürkân, 67) 

İsraf ve cimrilik doğru olmadığı gibi, kazandıği bütün parayı harcamak, hiç tasarrufta bulunmamak da doğru değildir. “Ak akçe kara gün 
içindir” ata sözünde ifade edildiği gibi gelecek 





gündem pu 


günler, beklenmedik ihtiyaçlar için tasarrufta bulunmak isabetli bir davranıştır. Az bile olsa para 
tasarruf edilmelidir, atalarımızın dediği gibi 
“damlaya damlaya göl olur.” 

Sonuç ve değerlendirme 


Değişim, ödeme ve tasarruf vasıtası olan, nimeti ve zenginliği temsil eden para; İslâmi değerlere göre helâl ve meşru yollardan kazanılıp, 
yine helâl ve meşru yerlerde harcanması gereken bir araçtır. Parasız-servetsiz hayatı sürdürmek mümkün değildir, ama helâl-haram ayırımı 
yapmadan para-servet elde etme hırsı da doğru 
değildir. Zenginlik sadece çalışma ile elde edilen 
bir olgu değil, ilâhi bir lütuftur. (bk. Bakara, 247; 
Nahl, 71; Zuhruf, 32) Sadece para ile saadet olmadiği gibi, insanın elinde bir emanet ve imtihan 
vasıtası olan (bk. Enfâl, 28; Sâd, 27) para-servet, iyi 
değerlendirilmezse insanın başına bela olabilir, 
insan hayatını zindan edebilir. Onun için müminin; parayı hak ederek kazanması ve paranın 
hakkını vermesi; paraya tapmaması, ibadetlerini 
ihmal etmemesi (Nur, 38), ebedi hayatı unutmaması (bk. Al-i Imran, 148; En'am, 32), ahirette sahip 
olduğu bütün nimetlerden (Tekasür, 8) ve malını 
nereden kazanıp nereye harcadığından sorgulanacağını (Tirmizi, Kıyame, 1, V, 612) bilmesi gerekir. 

Mümin, dünya nimetlerinden azami derecede yararlanmalı, fakat dünya nimetlerine esir olmamalı, paraya mahkum değil, hakim olmalıdır. 
Zekât verecek konuma gelmek için çok çalışmali (tümünün, 4) ancak, “Kıyamet günü ne mal fayda verir, ne oğullar. Ancak arınmış (Müslüman) 
bir kalp ile gelen kimse fayda görür.” (Şuara, 89- 
90) anlamındaki ayet ile, “Allah sizin süretlerinize 
ve servetlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize 
(iman veya inkâr hâlinize) ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr, 32: Ahmed, li, 285) anlamındaki 
hadisin verdiği mesajı unutmamalıdır. 

Peygamberimizin beyanı ile Allah, zengin kulunu sever, ancak zenginlik sadece mal çokluğu 
ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. (bk. 
Müslim, Zühd, 11: 1, 2277) Bununla birlikte fakirlik 
istenip arzu edilen bir şey değildir. Fakirlikten 
kurtulmak için meşru olmak kaydıyla, her türlü 
tedbiri almak müminin görevidir. Peygamberimiz (s.a.5.); “Allah'ım! Zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım.” 
(İbr Mace, Dua, 3, İl, 1262) diye dua etmiş ve “Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten Allah'a sığınınız.” 
(lbn Mace, Dua, 3, İl, 1262) tavsiyesinde bulunmuştur. Mümin, dünyasını da ahiretini de kazanmali ancak, “Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti birakıyorsunuz.” (Kıyâmet, 20-21) anlamındaki 
ayetle kınanan insan konumuna düşmemelidir. 
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Suçlular o çalıp-çırpmakla 
kalmıyor, masum ve suçsuz insanların canina kasteden davranışlar da sergiliyorlar. Elbette bu toplumsal suçların sebepleri 
araştırılmalıdır. Eğitimsizlik 
midir, işsizlik midir, gelir 
dağılımındaki adaletsizlik 
midir? Aile hayatındaki çözülme midir? Ahlâk eğitiminin yetersizliği midir? 
Televole programlarının 
etkisi midir? Her neyse 
sosyal çözülmeyi hızlandıran nedenler, mutlaka gi- | 
derilmeli, çözüm yolları 
aranmalıdır. 


Elbette devlet, vatandaşlarının suç işlemelerini 
önlemek için, suç kontrolinde etkili bir mekanizma 
olan yasal tedbirleri alacaktır. Acaba sadece yasal 
tedbirler, bireysel ve toplumsal suçları önlemede 
ne derece başarılı olur? 
Sosyal bilimcilerin yaptığı | 
bilimsel araştırmalara göre, dinin/dindarlığın suç 
üzerinde azaltıcı etkisinin 
olduğu gerçektir. Bu yargı, 
her din için geçerlidir. (el-Halife, M., İslâm'da Suç Eğilimine Karşı Koruyucu Bir Mekanizma Olarak Dindarlık, 
çev. Mi. Kayani, İslâmi Sosyal Bilimler Dergisi, 1994, 5. 2, ss. 
12) Çünkü her dinde, adalet, merhamet, şefkat, 
sevgi, hak-hukuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, canlıların masumiyeti, her can taşıyan varliğın korunması, insana verilen değer, paylaşma gibi erdemler dindarlık derecesine göre bireyin iç 
dünyasında şekillenir, gündelik hayat da buna 
göre anlamlandırılır. Hele hele, İslâm'da ferdin 
dindarlığı, hayatın tüm alarılarına yansıyacak boyuttadır. Bu da İslâm'ın kapsamlı bir şekilde hayat anlamlandırma projeksiyonundanı kaynaklanır. 
Bundan dolayı Kur'an'da, hukuk düşüncesinden 
önce ahlâk düşüncesi üzerinde durulur. Örneğin, 
fuhuş, zina, yetim malı yemek haramdır hükmünden önce; *...zinaya yaklaşmayın”, “yetim malina 
yaklaşmayın” (Isra, 32,34); içki, kumar gibi birey ve 
toplumun akıl, ruh ve beden sağlığını bözmada 
birer araç olan davranışlardan caydırmak için önce, bunlardan kaçının ki, kurtuluşa erersiniz, bunlar size Allah'ı unutturur da aranıza düşmanlık ve 


sorumluluktur da, 


Kur'an'da insan, sadece bireysel değil, 
topyekün toplumsal mânâda da arinmaya çağrılır. Bu arınma faaliyeti, toplumun en küçük birimi olan aileden 
başlamak suretiyle tüm toplum kesimlerine yayılmalıdır. Zira, iyiliği emretmek, 
kötülükten sakındırmak görevi, sadece 
bireye ait değil, topluma yüklenen bir 








kin salar şeklinde işin ceza 

boyutundan önce ahlâki 

boyutuna dikkat çekilir. 

(Maide, 70-91}. Yine 

Kur'an'da verilen pek çok 

örnekten birisi de duydukları zaman insanların 

sevmeyeceği bir çeşit yargısız infaz türü olan kötü 

zan ve giybet gibi davranışlara karşı tedbir almak 
© için; birbirinizin kusurunu 
araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştir- 
' mesin. Biriniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten 
hoşlanır mı? (bkz. Hucurat, 
, 12) gibi uyarılarla ahlâkiliğe vurgu yapılır. Çünkü, 
yerleşik bir ahlâk telakkisi 
o olmadan, yasal tedbirler 
1 suç işlemede istenilen dü- 
| zeyde caydırıcı olmayabilir. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi maalesef ülkemizin değişmeyen gündem maddeleri arasında 
yolsuzluk, Oo usulsüzlük, 
adam kayırma ve rüşvet 
gibi hak-hukuk ihlâlleri 
olağan durumlar arasında 
* sayılır hâle gelmiştir. Herkes temiz toplumdan 
bahsediyor, ama böyle bir toplum yapısını nasıl 
yeniden inşa edeceğiz? “Temiz toplum”, o toplumu oluşturan bireylerin bulunduğu konuma göre 
sorumluluk duygusu taşımalarıyla gerçekleşebilir. 
Bu sorumluluğun din ve ahlâkla desteklenmesi 
gerekir. Yoksa, bu sorumluluk duygusu her zaman için suiistimal edilebilir, kötüye kullanılabilir. 
Zaten yolsuzluk da, kamu gücünü kişisel çıkarlar 
için kullanma davranışı olarak tanımlanamaz mi? 
Kimileri kendi gücüne göre hak-hukuk ihlâlleri yapıyor. Halbuki hukuku ayakta tutan unsurlardan 
birisi de din fikridir. Din, hukuk ve ahlâk kuralları- 
ni iyi dengelemek gerekir. Zira, dini düşüncenin 
zayıfladığı toplumlarda hak-hukuk fikri yara alır. 
Kur'an'a göre, insan gizli-açık yaptığı bütün davranışlardanı sorumludur. (bkz. Maide, 44). İslâm, insanin bütün davranışlarını Allah'a itaat ve ibadet 
fikri altında birleştirir; hukuk ve ahlâk ayrımı yapmaz. Örneğin, yalan söylememek, hırsızlık yapmamak vb. gibi fiiller Allah'a karşı vazifelerimiz 
kapsamına girmesi sebebiyle başta ahlâki-dini alana, sonra da kamu alanına aittir. İslâm, insana bu 
fiilleri ihlâl ettiği taktirde, kamu vicdanında muhakeme edilmeden önce, bireyin kendi kişisel vicdanında muhakeme etmesi gerektiğini öğretir. 
Bunun yolu da birey ve toplumu ahlâki değerler 
alanında eğitmekter geçmektedir. 

Bu sebeple Kur'an'da insan, sadece bireysel 
değil, topyekun toplumsal manada da arınmaya 
çağrılır. (Bakara, 227). Bu arınma faaliyeti, toplumun en küçük birimi olanı aileden başlamak suretiyle tüm toplum kesimlerine yayılmalıdır. Zira, 
iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak görevi, 
sadece bireye ait değil, topluma yüklenen bir sorumluluktur da. Bu sorumluluk bilincinin temelleri önce ailede atılır, sonra da okul hayatında şekillendirilir. 

Çocuk doğar doğmaz aile içinde gözlerini 
dünyaya açar. Aile, bireyin doya doya mensubiyet duygusunu içselleştirdiği ve sosyalizasyon sürecine katıldığı bir ortamdır. Dolayısıyla, çocuklar 
ilk eğitimlerini aile ortamında yaşayan büyüklerinden alırlar. Çocukluk dönemi bir çeşit alıcı olma dönemidir. Çocuklar ailede gördüklerini gündelik hayatlarında taklit etmeye özenirler. Bu $ebeple aile, “değerlerin” çocuklara aktarıldığı 
önemli bir araci kurumdur. Aile toplumun bir çekirdeği ise, ilk önce temiz toplumun tohumları ailede atılacak demektir. Anne ve babalar, bu noktada çok dikkatli olmaları gerekir. Uyarı, uygulama ve anlatımda doğru örneklerle başlar. Sözgelimi, eğer çocuğumuzun namaz kılmasını istiyorsak, önce biz büyükler kılmalı; eğer çocuğumuzun yalan söylemesini istemiyorsak, öncelikle biz 
büyükler yalan söylememelidir. Eğer biz, çocuklarımizın sigara, içki, kumar ve uyuşturucu gibi kötu alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyorsak, 
öncelikle bu kötü alışkanlıklardan biz yetişkinlerin 
uzak durması gerekir. Yine eğer, çocuklarda yardimseverlik duygularını geliştirmek istiyorsak, kapimiza gelen ihtiyaç sahiplerine ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi sivil toplum kuruluşlarına para ve yiyecek vermek gibi işleri onlara 
yaptırmalıyız. Böylece çocuklarımıza paylaşma 
alışkanlığını kazandırmış oluruz. Çünkü her türlü 
dini davranış çocukların saf ve temiz ruhlarında 
derin izler bırakır. Ailede dir ve ahlak eğitimi çocukların gelecekteki dini hayatlarını şekillendirdiği 
bilimsel bir gerçektir. Evde okunan bir Kur'an, İlâhi, mevlit, yemekten sonra yapılan bir dua, besmele ve hamdele gibi kavramlar, görerek ve yaşanilarak kazanıldığı için çocukların zihin ve gönül 
dünyalarında tesir etmekle kalmaz, geleceğini de 
şekillendirir. Ayrıca onlarda sevimsiz bir davranış 
gördüğümüz zaman, kızmadan, kazanmayı önceleyip, sevgi ve hoşgörü temelli bir yaklaşımla 
uyarma yoluna gitmeliyiz. Bu konuda Hz. Peygamber'den şöyle bir uygulama aktarılır. Sahabeden Rafi b. Amr anlatıyor: “Henüz çocuk iken bir 
hurma ağacını taşlıyordum. Beni Hz. Peygambere götürdüler. O, şöyle buyurdu: “Yavrucuğum, hurmayı niçin taşladın?” Ben yemek için 
deyince, Allah'ını elçisi: “Yavrum, bir daha hurmayı taşlama, altına düşenlerden ye” buyurdu ve 
sonra da başımı okşayarak; “Allah'ım! Bu yavru- 
nun karnını doyur” diye dua etti". (Ebu Davud, Cihad, 94; Tirmizi, Buyu’ 54; İbn Mace, Ticaret, 67). Bu 
olayda da görüldüğü gibi Hz. Peygamber, sevgi 
ve hoşgörü ile hareket etmiş, yanlış bir davranışı 
alternatifler göstermek suretiyle kızmadan düzeltme yoluna gitmiştir. 
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Gençlerin şahsiyet ve karakterlerinin şekillendiği çok önemli yaşam duraklarından bir diğeri de 
okuldur. Eğitimciler, genellikle 14-24 yaş gruplarını bilinçli öğrenme çağı olarak kabul ederler. 
Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 
akıl, ruh ve beden açısından sağlıklı yetişmelerine, dolaylı olarak da temiz toplumun oluşumuna Katkıda bulunmak adına eğitim kurumlarında 
da din ve ahlâk eğitimine ciddi 
anlamda önem verilmelidir. İnsanin hayatını anlamlı bir hâle 
getirebilmesi için aşkın bir 
varlığa bağlanması kaçınılmazdır. Ekmek gibi, hava gibi, 
su gibi ihtiyaç olarak inanma 
da insan doğasının ayrılmaz 
bir parçasını oluşturmaktadır. 
Özellikle Din Psikolojisi alanında 
yapılan çalışmalar, dini inancın 
doğuşla birlikte varolduğunu göstermektedir. Dini istidat ve yetenek insanın özünde mevcuttur. Bunu en iyi 
anlatan dini terim, fıtrattır. Fıtrat, 
en geniş anlamıyla, insanın gerçeği kabul ve idrak etme yeteneğidir. İnsanoğlu bu gezegende varolduğu sürece din 
de varlığını sürdürecektir. ga“ 
Dolayısıyla, doğru kaynaklardan beslenmiş olan 
dindarlık, toplumsal ħayatta aym zamanda 'temiz toplum” oluşturma- 
nın taşıyıcı unsurlarının 
başında gelir. Sağlıklı 
din eğitimi alan kuşaklar, temiz toplum hayatı- 
nın öncü ve aktör konumunda bulunan model 
oluşturucu şahsiyetleridir. 

Geleceğimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimizin 
ruh ve beden açısından sağlıklı 
yetişmelerinde, aile ve eğitim kurumlarına büyük tarihsel görevler 
düşmektedir Maalesef ülkemizde sigaraya başlama yaşının 10'a, alkole başlama 
yaşının 13'e inmesi, ayrıca, alkol tüketiminde ülkemizin dünyada Üçüncü sırayı alması, trafik kazalarının 9640'nın alkol yüzünden kaynaklanmasi, geleceğimiz açısından korkunç bir yıkımdır. Bu 
sebeple son on yılda akciğer kanseri, kalp hastaıklarına yakalarımada üç kat artışın olması ve erken yaşta ölümlerin artması, bunun en açık gös- 


Adâlet, merhamet, şefkat, sevgi, hak- 
hukuk, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, canlıların masumiyeti, her can taşıyan varliğin korunması, insana verilen değer, paylaşma gibi erdemler dindarlık derecesine göre bireyin iç 
dünyasında şekillenir, gündelik 
hayat da buna göre anlamlandırılır. Hele hele, İslâm'da ferdin dindarlığı, hayatın tüm 
alanlarına yansıyacak 
boyuttadır. 























tergesidir. Dünyada her 13 saniyede bir kişi, ülkemizde ise yılda 250 000 kişi sigaradan ölmektedir. Yapılan araştırmalarda Türk gençliğinin sigara ve madde bağımlılığına düşmesinde; arkadaş 
çevresi, merak, denetimsiz internet-kafe ortamları, gencin psikolojik sorunları, televizyonlardaki dizi filmleri, özendirici televizyon yayınları, özellikle de fonksiyonsuz aile yapısı, ailenin çocuğuna karşı ilgisizliği, ailede şefkat eksikliği ve ihmal edilme 
gibi sebeplerin etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Gençliğimizin akıl, ruh ve beden sağlığını korumada mutlaka etkili 
bir şekilde din ve ahlâk eğitimine ihtiyaç vardır. 
Ailede başlattığımız bireysel 
telkin temelli ahlâk ilkeleri eğitimi, artık okul hayatında şekillendirici bir boyut kazanmalıdır. Örneğin; 
yalan söylememek, kopya türü bile olsa 
her türlü hırsızlık yapmamak, millet 
*. malın korumak, insan haklarını 
<A her şeyin üstünde tutmak, farklı 
d Y ©. görüş ve düşüncelere tahamr mül göstermek, daima adalet ve hakkaniyet ilkelerini 
gözetmek, haram ve helâl 
MM sınırlarını korumak, bü- 
AN yüklere saygi, küçüklere 
şefkat ve merhamet 
göstermek, doğruluğu 
temel ilke edinmek vb. 
bireyin bütün hayatı 
, boyunca taşiyacağı ev- 
| rensel ahlâk ilkeleri okul 
* çağında kazandırılmalıdır. Bu güzel değerlerle 
donanan gençler, istikbalde sorumluluk üstlendikleri zaman temiz bir toplumun hayatiyet bulmasına 
büyük katkı sağlayacaklardır. 
Bütün bu güzelliklerin kalıcılığı 
gençlerin Allah'a hesap verme duygusu ile yetişmelerine bağlıdır. Allah'a 
ve ahiret gününe inanan, her bakımdan yaşantısını örnek kabul ettiğimiz Hz. Peygamber'in 
hayat tarzını tanıyan bir kimse; iyiliklerin ve güzelliklerin taşıyıcısı, kötülüklerin ve çirkinliklerin engelleyicisi olur. İşte bu açıdan, toplumsal ahlâk 
krizini, eğitim sistemimizi baştarı aşağı toplumsal 
ahlâkiliğe katkı yapacak şekilde tekrar yenilemek 
suretiyle aşabiliriz. 
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Mesleği ile ilgili teorik bilgiler yanında, helâl kazanmayı hayatının vazgeçilmez ilkesi olarak benimseyen iş ahlâkı ve topluma uyum için gerekli kültürel bilgileri edindirici bir yapıya 
sahip olan ahiliği, günümüze, modern hayata uyarlayıcı çalışmalar için gelişen teknolojiden yararlanılmalıdır. 


Ahilik nedir? 

Ahilik, ister aslı Arapça olan “ahi”den, ister Türkçe “akı”dan alınmış olsun, her 
ikisinin de anlamı birbirine yakındır. Bir başka ifade ile bu iki kelime anlamdaştır. Biincisi, “kardeş” anlamındadır. Bu anlamda birbirini gözeten, kardeşinin her türlü 
ihtiyaç ve durumunu göz önüne alan kişi; ister aynı ana-babadarı dünyaya gelen 
kimseler olsun, ister bu anlayışı benimsemiş, kendisine kardeş olarak seçmiş olduğu kimselerin bir arada yaşamaları şeklinde ortaya çıkmış olsun, kardeşi için her türlü fedakârlığı göze aldığından birinci anlamıyla kardeştir. 

İkinci olarak “akı” kelimesi, “eli açık, cömert, yiğit” anlamındadır. Anadolu'da 
tıpkı Türkçe'deki “dakı"'nın “dahi”"ye dönüşmesi gibi, “akı"nın da “ahi"ye dönüşmüş olması muhtemeldir. Bunun için hem anlam yakınlığı, hem de anlayış ve yaşayış bakımından eski Türklerde, Anadolu'da XII. yüzyıldan itibaren “ahilik” tarzında devam etmiştir. 

Ahilik ve fütüvvet 

Ahiliğe mensup olanlara “ahi” dendiği gibi, fütüvvet sahibi demek olan “fetö” 
dendiğini de biliyoruz. Ahilerin tüzüğü olarak kabul edilen “fütüvvet-nåme” lerde; 
“ahi” ve “fetâ” hiç tereddüt edilmeden aynı anlamda kullanılmıştır. Onun için açıkça ifade etmek gerekirse ahilik, Anadolu'da Müslüman Türkler tarafından teşkilatlandırılarak yaşatılan bir müessesedir. Bu müessesenin ticari, ekonomik ve kültürel 
özellikleri yanında, toplumu ayakta tutanı ve Anadolu'nun her yanına yayilan bir organizasyon olduğu görülmektedir. 

İbn Batuta ve ahiler 

XIV. yüzyilin ilk yarısında Anadolu'yu dolaşmış olan Afrikalı Müslümanı seyyah 
lbn Batuta, hemen her gittiği şehir ve köyde ahileri aramış, yüzde doksanını da bulmuştur. (Geniş bilgi için bakınız: Mehmet Şeker, İbn Batuta'ya Göre Anadolu'nun 
Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahilik, Ankara, 1193, s. 86-87) lbn Batuta, 1333 
yılında Anadolu'ya ayak basmış ve bu bölge halkının yaşayışı hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ünlü seyyah Anadolu halkını şöyle tanıtmaktadır: 

İbn Batuta'ya göre Anadolu insanı 

“Bilâd-ı Rum (Anadolu) adıyla anılan bu memleket, dünyanın en güzel yeridir. 
Allah, başka yerlere ayrı ayrı verdiği güzelliklerin hepsini birden bu topraklara vermiş. Ahâlisinin yüzleri çok güzel, elbiseleri temiz, yemekleri nefistir. “Bereket 
J Şam'da, şefkat Rum (Anadolu)'da" denmesi yerindedir. Zira gerçek şefkat Anadolu 
! halkı olan Türkmenler arasındadır. 

Burada hangi eve ya da zâviyeye insek, erkek ve kadını komşularımızdarı, akrabalarımızdan biriymiş gibi candan uğurlar, hatta kadınlar arkamızdan ağlaşırlardı. 
Bu memleketin âdetinde ekmek, haftalık olarak yapılır. Şehrin erkekleri ekmek pişirildiği gün, bize sıcak ekmekle gayet nefis yiyecek hediye ederler ve “Bunu size kädinlar gönderiyorlar, hayır duanızı istiyorlar" derlerdi.” 
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Bâcıyân-ı Rum (Anadolu bacıları) 

Bunun için olsa gerek, Ahilerin hanımları da Anadolu'da, “Bâcıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları)” adıyla 
teşkilatlanmış bir grup olarak değerlendirilmektedir. 
Bu kadınlar, ya Ahilerin eşleri ve kız kardeşleri ya da 
toplumda sözü geçen, kültürlü, bilgili ve deneyimli 
genç veya yaşlı hanımlardır. Bunlardan yalnız İbn 
Batuta değil, aynı zamanda Âşıkpaşazâde gibi tarihçiler de söz etmektedirler. 

Denizli ahileri 

lbn Batuta, Seyahatnâme'sinde Denizli Ahilerinin 
misafir karşılama ve ağırlamalarını şöyle anlatıyor: 

Şehre girdiğimiz sırada, çarşıdan geçerken dükkanlardan çıkan birtakım insanların, hayvanlarımızı 
çevirerek terbiyelerine asıldıklarını gördük. Bir başka 
grubun ise bunları durdurarak, onlarla çekişmeye 
başladıklarını müşahede ettik. Aralarındaki çekişme 
uzayıp kızışınca, konuşmalarını da anlamadığımızdan, korkmaya başladık ve bunların yol kesen Germeyanlılar olduğu kuşkusu ile bu şehrin onlara ait 
olduğu, malımıza ve canımıza kastettikleri kaygısına 
düştük, 

Sonra Cenâb-ı Hak, bize Arapça bilen, hacca gitmiş bir adamı halketti. Ondan bunların bizden ne istediklerini sordum. Dedi ki, ‘Bunlar Ahilerdir.' Bizimle ilk karşılaşanlar Ahi Sinan'ın yoldaşları, sonradan 
gelenler ise Ahi Duman'ın kardeşleri imiş. Her iki taraf da bizim kendi yanlarında misafir olmamızı isterler, bu yüzden çekişirlermiş. Onların göstermekte oldukları yüksek misafirperverliğe hayran olmamak elde değildi. Nihayet işi kur'a çekmek suretiyle hålletmek yoluna düşüp sulh oldular, 

Kim kazanırsa, önce o tarafın tekkesine misafir 
olmamız kararlaştırıldı. Kur'a, Ahi Sinan'ın takımına 
düştü. Adı geçen, bunu haber alınca, yanında kendi 
yoldaşlarından bir grup ile gelip bizi karşıladı ve hep 
beraber onun tekkesine giderek misafir olduk. Bize 
derhal çeşitli yiyecekler getirdiler, 

Dinlendikten sonra Ahi Sinan, hepimizi hamama 
götürdü ve orada hizmetimi bizzat gördü. Öteki yoldaşlardan üçü dördü ise bir arkadaşımın hizmetini 
üzerine almış bulunuyordu. Hamamdan çıkınca 
bunlar tekrar büyük bir sofra kurdular. Çeşitli meyveler, tatlılar ikram ettiler. Yemekten sonra İse 
Kur'an-ı Kerim'den bazı bölümler okuyan hâfızları 
dinledik. Arkasından da hepsi sema etmeye başladılar, 

Gelişimizin haberi Sultan'a duyurulmuş olduğundan ertesi akşam bizimle görüşmek istediği için, 
aşağıda açıklayacağımız vechile, onu ve oğlunu ziyaret maksadıyla konağına gitmiştik. Tekkeye döndüğümüz zaman Ahi Duman ve yoldaşlarını bizim geişimizi bekler bulduk. Onlarla birlikte kendi tekkelerine gittik. 


Bunlar da öteki yoldaşları gibi yemek ve hamam 
ziyafeti çektiler. Hatta onlardan fazla olarak hamamdan çıktığımız vakit, bizlere gülsuyu ile ikramda bulundular. Oradan hep birlikte tekkeye gittik. Yine 
ötekiler gibi yemekler, meyveler ve tatlılarla iltifat 
eylediler. Yemekten sonra Kur'an'dan okunan ayetler ve sema ile vaktimizi değerlendirdiler. Böylece 
onların tekkelerinde de bir süre kalmış olduk. 

Anadolu'da ahilerin bulundukları yerler 

İbr Batuta'nın verdiği bilgilere göre Ahiler, başlıca şu yerleşim birimlerinde bulunuyorlardı: Antalya, 
Burdur, Milas, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Tire, 
Manisa, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Sinop. 

şüphesiz Anadolu'nun doğusundan batısına kadar gelişip yaygınlaştıklarını gördüğümüz Ahilerin 
yerleştikleri yerler, sadece yukarıda zikredilenlerle sinırlı değildir. Zira İbn Batuta, eserinde sadece uğradığı yerlerde gördüklerini zikretmiştir. Halbuki, İbn 
Batuta uğradığı şehirlerde bile birçok zaviyeyi belki 
de görmemişti. Belki de âdeti vechile önemsemediği için kaydetme gereği duymamıştır. Bu bakımdan 
İbn Batuta'nın Seyahatnâme'sinden, sadece eserinde yer alan bilgiler nispetinde yararlanılabilmektedir. 

Bu bile XIV, yüzyılda Anadolu'nun doğudan batiya, güneyden kuzeye Ahi zümreleri ile dolu olduğunu anlamamız için yeterlidir. Nitekim, günümüze 
kadar ulaşmış bazı yer isimlerinde, ahi kelimesinin 
kullarıldığına rastlıyoruz. Bugün değişmiş de olsa 
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eski kayıtlardan, ahi kelimesi ile anılan yer isimlerini 
tespit etmek mümkün olmaktadır. 

Örneğin Bursa'daki Kestel nahiyesinin eski adı 
Ahi idi. Diğer taraftan eskiden kullanıldığı halde ahi 
sıfatının sonradan terk edildiği bazı yer isimleri de 
vardır. Meselâ Ankara'daki Mamak, eskiden "Ahi 
Mamak” olarak bilinirdi. Aynı şekilde Etimesgut'ur 
eski adı da “Ahi Mes'ud” idi. 

Ahi zâviyeleri neden bir kültür ocağıdır? 

Bu kurumun asıl teşkilât olarak, şehrin esnaf ve 
sanatkârları arasında yaygın olması yanında, halkın 
diğer kesimini de içine alan bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Zira ahiliğe mensup olanların bir araya geldikleri “tekke” ve zâviye"ler, hem mensuplarırın her gün bir araya geldikleri bir kültür ocakları, 
hem de o şehre ve köye dışarıdan gelmiş misafir ve 
yabancıların sığınağıdır. 

Ahilik ve eğitim 

Bu kültür ocakları aynı zamanda, genç üyelerin 
eğitimlerini de üstlenmiş bir eğitim merkezidirler. 
Bu ocaklarda yetişen gençlere, her şeyden önce, 
kendisinden önce başkasını düşünme terbiyesi verilirdi, Daha da ileri gidilerek, insan sevgisi aşılanırdı. 
Ahi zâviyelerinde işçi ve çırak konumundaki gençlerden başka, öğretmenler, müderrisler, kâtipler, hatipler, vaizler, usta ve yöneticiler gibi şehrin ileri gelen 
olgun ve faziletli kimseleri de bulunurdu. Ya da zaman zaman buralara konuk olurlardı. 

Ahilik ve çıraklık 

Bunlar hem sohbetleri, hem de davranışları ile 
yetiştirici ve eğitici oldukları gibi, tekke mensubu 
olan gençler, aynı zamanda kendi meslekleri ile ilgili bilgiler de öğrenirlerdi. Bu arada dolaylı olarak da, 
iş hayatını ilgilendiren, insanlarla münasebetlerini 
düzenlemede rol oynayan, daha açık bir ifade ile hayat görüşünü etkileyip belirleyen bilgileri bizzat görerek öğrenmesi mümkündü. (Neşet Çağatay, Bir Türk Kummu Olam Ahilik, Ankara 1974, 4.137) 

Zâviyelerdeki örgütlenme biçiminde dikkate 
değer mevkiler 

Zâviyelerde verilen bu teorik bilgiler arasında en 
önemli yeri şüphesiz, zâviye şeyhinin bağlı bulunduğu tarikatin disiplinleri alırdı. Bunlar da zaten Fütüvvet- nâmelerde belirlenmiş kurallardı. Bu Fütüvvetnameler, ahilerin günlük hayat ve yaşayışlarını şekillendiren görüş ve düşünceleri ihtiva eden eserlerdir. 

Onlar, bu eserleri okuyarak inanç esaslarına dâir 
bilgileri alırlardı. Ahi zöviyelerine kabul olunanlar, 
ahi terbiyesini, ahilik meşrebinin gerektirdiği esasları, okuyarak, dinleyerek ve kardeşlerle, öğretmen 
ahilerle birlikte yaşayarak, görerek alıyorlardı, Ve bu 
eğitim öğretim, bütün hayatı kucaklıyordu. (Mehmet 
Seker, Ahiliğin Anadolu'nun Sosyal ve Kültürel Alandaki Yeri, Esnaf 
- Sanatkâr ve Kültür, Yayma hazırlayan: Prof. Dr. Tamer Müftüoğhu), Ankara, 1993, s. 45-46) 

Esnaf teşkilatı olarak ahilik 

Refik Soykut, “Ahiler ve Ahilik; ülkede hâlinden 
memnun, geleceğinden emin, inanmış ve yararlı işlere yönelmiş mutlu kişilerin oluşturduğu bir esnaf 
kitlesi, güçlü ve yaygın bir orta sınıf yaratmıştır. Çağimizın, hasreti çekilen “sanat, ticaret ve iş ahlakı” 
yanında; kooperatifçilik - sendikacılık - sosyal güvenlik - standart üretim - Kalite ve fiyat kontrolü gibi 
başlıca sorunları; asırlar boyu rahatlıkla ve başarı ile 
çözümlemiştir.” (Refik Soykut, İnsanlık Bilimi - Ahilik, Ankara 
1980, s. 23.) diyerek, Ahiliğin tarih içinde yerine getirdiği faaliyet alanlarına karşılık, günümüzdeki fonksiyanlarını göstermiştir. 

Ahilik ve iş ahlâkı 

İş ahlâkı her devirde aranır. Peki, güvenirliliği, işini mükemmel yapmayı, işi ehline vermeyi ve kolaya 
kaçmadan, her şeyi kendi gücüyle, kendi alın teriyie, kendi bileğinin hakkıyla yapmayı ve helalinden 
kazanarak yemeyi gerektiren bu iş ahlâkı nasıl tesis 
ediliyordu? 

İşinde hile yapan, mesleğini kötüye kullanan esnafn, ahi teşkilatlarının Osmanlılardaki devamı olan 
loncadan çıkarılması, “kethüdâ” ve “ihtiyar heyeti- 
nin” kararıyla olurdu. Loncadan çıkarıları bir kişi, bir 
daha bu mesleğe dönemezdi. Esnaf, yaptığı hile ve 
sattığı maldan hakkından fazla aldığı ücret oranında, bu meslekten çıkarılma cezasına çarptırılırdı. 
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Helâl kazanç gerek 

Esnaf ve sanatkârlıkta tâkip 
edilecek yol olarak, tarihte 
önemli bir yer tutan ahiliğin te- 


bu temiz ahlâkı telkin eden fütüvvet-nâmelerde yapılan tawsiyeler arasında, helalinden kazanmak başta gelir. 

- “Ahi helâl kesb kılsa gerek.” (Abdülbâki Gölpınarlı, Burgâzi ve 


İslâm medeniyetinin insana verdiği 
değeri kavrayan ahilik 
müntesipleri, sadece dış görümelinde dürüstlük vardır. İşte nüşteki temizliği 
manda, ruh temizliğinin kazandırdığı iç temizlik ve rühi engin- cın, helâlinden elde etmelidir. 
lik gibi yüce insan değerleri, 
hem kendi hayatlarına katmış, hem de bu konuda 


“Pişe” kelimesi, iş ve meslek anlamurdadır, Buradaki ifadeden açıkça 
anlaşıldığına göre ahi mutlaka bir 

işle, bir meslekle meşgul olmalıdır. Yani işsiz ve başı boş dolasan biri olmamalıdır. Bu mesleğinde, yaptığı işinde de kazan- 


değil, aynı za- 


Çünkü kazandığını başkalarıyla 
paylaşacağı, yani elde ettiğinden 
başkalarına da yedireceği, paylaşacağı için, malı arı, temiz yani he- 


Fütüvvet-nârnesi, İstanbul Üniversitesi İktisat başkalarına örneklik 
Fakültesi Mecmuası, c XV, Nu:1-4, İstanbul, İ etmişlerdir. lal kazanç olmalıdır. Kazanmadan ye- 


1953-1954, s. 125.) Buradaki helâl kazançtan maksadı, fütüvwet-nâme şöyle açıklamaktadır: “Allah Teâlâ Kelâm-ı Kadim'inde buyurur: 
“Size verdiğimiz rızıklarını temizlerinden yiyin.” (Bakara, 57, 177; A'raf, 160.) lbn Abbas (r.a.) aydur: Allah Tealā didüğü, ya'ni arı pâk didüğü oldur, asl-ı halâldür, 
nitekim Rasulullah (5.a.s.) buyurur ki: Her gice yatduğu vakt niyyet eylese helâl kesb kazanmam diyü, irteye yarlıgarımış çıkar, Ahi halâl kesb kazanmak gerekdür, belkim farzdur ve hem sürnnetdür.” (Burgazi 
Fütüvvet.nimesi, 5.125; nitekim Neşet Çağalay'ın neşreltiği bir el 
yazması fütüvvetnime, 1524 yılnda Bursa Kadisi tarafından kaleme alınmıştır. Bu fütüvvet.nâmenin konuyla ilgili şu satırları ilgi çekicidir: “. We dahi fütüvvet-döâri'in niyeti şöyle ola kim; bu hirfeti 
ve sanatı Hak Teâlâ'nın kulları içün işlerin kim bu hirfele muhtaclardur, hâcetlerin bitürem ve hizmetlerin yirine getürem ve hizmetüm mukabelesinde halâlden her ne hâsü idersem, bir mikdarırı 
wechi. me'işıma harc idem ve bir mikdârin fukarâya tasadduk 
dem. Zira hiç ondan yiğrek halâl lokma yokdur, kim kendü eti 
emeğinden yiye...” Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, 
Ankara, 1974, s. 24-75 arasında tıpkı basım) 

Burada ahinin ayırıcı ve belirgin özelliği olarak, 
helâl kazanç elde etmek için çalışıp çabalayan hattâ 
iş ortamından uzaklaştığında da evde, sokakta hatta 
yatarken dahi kazancını helâl yoldan kazanmayı düşünen bir kişi olduğuna dikkat çekilmesidir. Bunun 
için de ahinin her şeyden önce bir iş sâhibi olmasi 
gerekmektedir. Nitekim bunu yazarımız şöyle dile 
getirmektedir: 

Meslek sahibi olması gerek 

Bir iş, bir meslek sâhibi olan ahiler ve mensuplanmn etkileri altında kaldıkları eserler olan fütüvvetnamelerde bu hususta telkinlerin var olması tabiidir. 

-““Ahi'ye bir pişe ve san'at gerekdür, ona meşgul 
ola. Eğer pişesi yoğısa ona fütüvvet değmez. Fütüvvet ana halâldür kim kesb kazana hâlalden... Anun 
kesbi olmayıcak yidürmesi dahi olmaz.” (Burgazi Fütüvvet-mâmesi, 125) 
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diremeyeceği için mutlaka çalışmalıdır. 
Bu ifâdelerden, ahilerin iş sahibi, meslek sahibi olmalarının teşvik edildiği anlaşılmaktadır. 

“Yolsuz” 

Sağlıksız mal üretenlerin, kalitesine uymayan 
mallarının toplatıldığı esnaf, aynı zamanda kendisi 
“yolsuz” ilân edilirdi. Yolsuz olanlarla diğer esnaf ve 
müşteriler alışverişte bulunmazlar, böylece de ona 
uygulanan bu ambargo sonucunda da o kişi, mesleğinde barımamazdı. Nitekim, vesikalardan anlaşıldığina göre, bu türlü uygunsuz yola düşen esnafların 
hak ettikleri cezaları aldıkları görülmektedir. 

Yolsuzluk cezaları 

AMI. yüzyılda İstanbul'da bir esnaf, kılıç kabzasını abanoz ağacına benzeterek boyadığı ve abanoz 
ağacından yapılmış gibi gösterdiği için, derhal meslekten çıkarılmış ve yolsuz ilân edilmiştir. Sattığı sü- 
te su kattığı için, sütçünün birinin kuyuya sarkıtıldığı, bozuk kantar kullanan oduncunün altmış okkalık 
kantarı boğazına yüklenerek çarşı pazar dolaştırıldıği; kötü pekmez sattığı için pekmezcinin pekmez 
küpünün başına geçirildiğini tarihi belgelerde görrmekteyiz. (Hayrettin İvgin, Ahilikte Ticaret Ahlâkı, Ahilik Sistemi- 
nin Günümüz Türk Küçük İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi, Yayına hazırlayan: Prol. Dr, Tamer Müftüoğlu, Ankara, 1992, s. 
83; Mehmet Önder, Kırşehir Güldestesi, Ankara, 1976, 5.39.) 

Papucu dama atılanlar 

Ahiliğe bağlı esnaflardan yolsuzluk yapanların 
cezalandırılmaları usullerinden biri de suçlunun papucunun dama atılması şeklinde olurdu. Böylece 
“papuçları dama atılarak” cezalandırılan herhangi 
bir esnaf, artık bağlı bulunduğu zâviyeye devam 
edemediği gibi, mesleğini de icra edemezdi. Bu durum, hem o meslek mensubunu korkutur hem de 
yeni yetişecek olan çırak ve kalfa gibi, o mesleğin ustası olmaya aday olacaklar için örnek teşkil ederdi. 

Ahiliğin başlangıçta bir esnaf ve sanatkârlar 


örgütü olarak kurulmasinin nedeni nedir? 
Ahiliğin kurucusu ola- | 
rak kabul edilen Ahi Evran | 
(1172-1267) esnaf ve sanatkârları bir birlik altında 
toplayarak, sanat ve tica- H 
ret ahlâkını, üretici ve tüketici çıkarlarını güven altına almak suretiyle, top- | F 
lumda var olan politik ve | 
ekonomik çalkantılar için- | 
de olanların, yaşama ve 
direnme gücüne sahip ol- P 
maları sağlanmıştır. | 


yeti ilişkisi 

Burada, göz önünde bulundurulan çok önemli 
bir özellik vardır. Bu özellik, ahiliğe bağlı olanların 
mensup oldukları medeniyetin unsurlarını temsil etmiş olmalarıdır. Bu medeniyette İslâm Medeniyetidir. İslâm Medeniyetinin insana verdiği değeri kavrayan ahilik müntesipleri, sadece dış görünüşteki temizliği değil, aynı zamanda, ruh temizliğinin kazandırdığı iç temizlik ve rühi enginlik gibi yüce insan 
değerleri, hem kendi hayatlarına katmış, hem de bu 
konuda başkalarına örneklik etmişlerdir. 

Ahilik ve günümüz 

İslâm Medeniyetinde insani değerlerin Anadolu'daki temsilcileri olarak tarih sahnesinde üzerlerine 
düşen rolu başarı ile sürdüren, hem çağdaşlarına 
hem de daha sonraki asırlarda gelen insanlara örneklik etmiş olan ahilerin oluşturdukları sosyal ve 
kültürel yapılanma ile ortaya çikan bu teşkilatların, 
tarihteki önemli rolünü tekrarlayıp durmak, bizim 
için bir övünme meselesi olmamalıdır. 

Tarihimizle övünmek 

Geri kalmışlığımızın sebebini nasıl geçmiş tarihimize yüklemek doğru değilse, geçmişimizdeki mükemmel örneklerle sadece övünmekle yetinmek de 
övünmek ve başarılı olmak için yeterli değildir. “Tarihimizde vardı” diyerek, bu gün iş ahlâkımızı sorgulayamıyorsak, tarihimizdeki değerlerin kıymetini bilmiyoruz demektir. Tarihimizi öğrenmek ve gelecek 
nesillere öğretmek bunun için gereklidir. 

Fütüvvet-nâmelerle ilgili bir teklif 

Tarihi bir kurumun günümüze aktarılabilmesi 
için öncelikle, bu müessese ile ilgili kaynakların çağdaşlaştırılmasında yarar vardır. Zira, özellikle ahiliğin 
tarihteki yeri ve uygulamada evrensel prensipleri bilinmezse, bugüne intikâli mümkün olmaz. Onun 
için, fütüvvet-name adı verilen, bir bakıma ahilerin 
yönetmelikleri hükmünde olan eserlerin, günümüz 
insanının anlayacağı ve yararlanabileceği dile çevrilerek, güncelleştirilmesi yoluna gidilmelidir. 
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Ahiliği günümüze taşımalıyız 
Ayrıca bu müessese ile ilgili tarihi tecrübeden yararlanarak, günümüzde ahiliğe benzeyen kurumların iş ahlâkı ve toplumla bütünleşmesi için gerekli organizasyonların yapılabilmesinde, ahi- Esnaf ve salikle ilgili araştırma ve ça- matkârlıkta tâkip 
lışmaların daha da derin- edilecek yol olarak, 
leştirilerek, ciddi proje- i , si: 
lerin hazırlanmasında fgrihte önemli bir yer 
fayda mütâlea etmek. tutan ahiliğin temelinde 
teyiz. dürüstlük vardır. İşte bu 
Bunun için d; temiz ahlâkı telkin eden 
a) Mesleği ile ilgili fütüvvet-nåmelerde ya- 


teorik bilgiler yanında, du md 
helâl kazanmayı hayatı- p! lan tavsiyeler yk g- 
nin vazgeçilmez ilkesi ola- sında, helâlinden 


rak benimseyen iş ahlakı ve kazanmak baştopluma uyum “için gerekli ta gelir. 
kültürel bilgileri edindirici bir yapiya sahip olan ahiliği, günümüze, modern hayata uyarlayıcı çalışmalar için gelişen teknolojiden yararlanılmalıdır. 

b) Bu teorik ve kültürel bilgilerin uygulamaya yönelik, beceri kazandırıcı ve hayatın parçası olmayı 
öğretecek bir eğitimle doğrudan ilgili iş kolundaki 
çırak, kalfa ve ustaların yetiştirilmesinde, ahilik örneğinden yararlanılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
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Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Ahmet Yesevi'nin mayaladığı 


yoğurdu yani kültürün derinliğini anlar, öğretirseniz, bunlarla yetişen insanlar çağla bütünleştiklerinde, hamili oldukları o cevheri ortaya çıkarırlar, onları yeni formlar hâlinde yeryüzünde yaygınlaştırırlar. 3 9 


Bunlardan hareketle 
evrensel felsefeye nasıl katkıda bulunulabilir? 

Bizim tefekkür derinliğimizin ve enginliğimizin ürünü olan bu kavramlar gerçekten batı dillerine tercüme edilememektedir. 

Eskiden, geleneksel månada kullanıldıkları şekli 

ile bunlar üzerinde düşürnmeye başlarsak, bizim 
batıya da doğuya da çağlar boyu devam edebilecek güzel katkılarımız 
olabilir. Fakat; bizde 
Aristo gele- 


Türklerin felsefe kültürüne katkıları nelerdir? Meselâ bizim irfan, gönül, 
edep ve haya, aşk gibi tükavramlarımız 


var. 


ketilmez 






















neği var- 
| dı, Fara- 
“bi, İbn 
sina 
var- 
di 


diye bunlarla övünmeyelim. 
Günümüzde -yaşayışta- ahläk adına kullandığımız öyle 
kavramlar, öyle terimler var 
ki, bunları derinleştirebilirsek, 
buradan çağdaş ve evrensel 
felsefeye katkılar yapabiliriz. 
Bunlar içerisinde biraz evvel 
söylediğiniz gibi edep kavramı, fevkalâde önemlidir. Evet 
edep, haya demektir. Edep, 
iffet demektir. Ama bununla 
kalmıyor. Buna öyle bir mânâ 
veriyoruz ki baktığımız her 
şeyde, her olayda Allah'ın 
kudretinin bir tecellisini görüp ona saygı göstermeyi de 
edep olarak idrak ediyoruz. 
Yani bu kavranışın ardında 
her şeyi, kâinatı bütünü ile 
Yaratıcı'nın eseri olarak görmek gibi bir düşünce var, 
Eğer böyle bakılacak olursa; 
artık kâinattaki bütün insanlarla barış ve biliş kurmakta 
olunması gerektiği düşünülür. Çünkü onların da saygıyla alınması, karşılaştırılması, 


bizlerle olan münasebetleri- 
nin bu ölçüde anlaşılması gerekir. 

Bir başka ifade ile edep, 
kendini ve haddini bilmektir. 
Çünkü kendinizi bilirseniz 
ancak kâinatta ve kendinizde 
olan o manayı da kavramış 
olursunuz. Edep, başka bir 
ifadeyle akıl demektir. Akıl 
yürütülürse eğer, illa bütün 
doğruların bilindiği iddia 
edilmez, fakat edeben “aklımızın ulaştığı yer kadar” denilir. Ya da “araştırdığım kadarıyla” denilir veya “ben 
buradan ancak bu kadar anlıyorum” denilir ve mutlak bir 
hüküm veriyormuş gibi fanatizme, dogmatizme düşülmemiş olunur. Edep, bu månada insanın kendi yaşaması 
dolayısıyla varoluşsal temel 
hâline getirilebilir. 

Bunun İslâmi prensipler- 
de çok güzel yansımalarını 
görmekteyiz. Öğrencilik 
yıllarımda, İlahiyat Fakültesinde bir hocamdan edebin 
şöyle bir açılımını işitmiştim: Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor; 
/Biz ona şah damarından 
daha yakınız./ Öyleyse; şah 
damarından daha yakın 
olanın yakınlığını her an 
hissedebilen bir bilgi, anlayış ve idrak seviyesine ulaşmış olan insan, tek başına 
iken bile edebi gözetir. 

Bütün mesele burada çözülüyor zaten. Bütün mesele; 
her an Yüce Yaratıcı'nın mu- 


rakabesi altında olduğunu 
hissetmek ve bilirken ancak 
O'nun izniyle ve 

O'nun için bildi- 


Fel- 


söyleşi i 


vaş yavaş felsefe olarak, düsünce olarak, tefekkür olarak dışarıya veriyorsunuz demektir. 


sefe sadece bilgi 
değildir, sadece bilin- 


ğinizi düşünecek kadar ir- 


Ben evvela 
böyle bir re- 


fan sahibi mez fakat aynı zamanda feransın ol- 
olarak yaşa- olunur. Yani siz yaşayan, ması gemaktır. Ba- Kendini inşa eden, şahsiyetini "ektiğini 
i kalırsa mar eden bunu da bütünle- cuşinuy ai 
rai yi şilmesi gereken değerlerle Mi ie 
nımlanmış,  Pütünleşmek suretiyle or- türün ru- 


taya koyan bir felsefeci olursunuz. 


Edebi, şah damarından da ya- 


hunda, temeinde bütünleş- 


kın olanın yakınlığını hissetmek ve hissettirmek imkânı olarak da tarif etmek gerekir, 

Bir felsefeci olarak, size 
göre felsefecinin referansı 
ne olmalı? 


Bir felsefeciye felsefeci 
olarak sorarsanız, bu referanslar çok farklı olabilir. 
Ama bu kültürün bir felsefecisi olarak sorarsanız derim 
ki, evvela bu kültürün dilini - 
başkalarına bunu empoze etmeden- çok iyi bilmek ve 
kavramak mecburiyetindeyiz. Yine bu dilin kavramları- 
nın mangdlarının ait olduğu 
ruhu almak, onunla teneffüs 
etmek ve ondan bir şeyleri 
katmak için evrensel bilgiye 
doğru yönelmek mecburiyetindeyiz. Bunun bir başka adı 
da kendi dilini, kendi kültürünü kendi kültürünün içinde 
gizli olan o ruhu sevmek demektir. Bu sevgi olursa; siz 
bu sevgiyi aynı zamanda ya- 


tirici bir unsur varsa —ki bunlar çok farklı 

şeyler olabilir- o bütünleştirici ruhun ne olduğunu dile 

getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir. 

Benim kültürüm, benim 
felsefem diyoruz. Bu ifade 
aslında felsefe, kaynağında 
yerel, kavrayışında evrensel 
olmalı demek değil mi? 

Biraz önce izah ettiğim gibi bir bilim ve kültürün içinden düşünüyoruz, kaynağı 
itibarı ile bu, kendi evimiz 
olan, kendimize has olan kültürdür. Ama bu evrensel mahiyette bir fikir ortaya koyar. 
Kendi geleneğinizin içindesiniz, kendi kültürünüzü yäşiyorsunuz. Onun örfüne-âdetine riayet ediyorsunuz. 
Onun bütün estetik zevkleriyle bütünleşiyorsunuz. Fakat sonunda öyle bir şey söylüyorsunuz ki, zirve noktada 
o söylediğiniz şey artık bütün 
bir insanlık âlemini kucaklıyor. Bütün bir âlem onda 
kendisinden bir şeyler buluyor ya da onda kendisi için 
bir şeyler buluyor ve ona 
doğru yöneliyor. Bu mânâda 
felsefenin bu kültürden kaynaklamarak zirveleşen rafine 
olan bir noktada, bütün bir 
kâinatı kucaklamak gibi bir 
sansı var. Yani siz bir üst noktada öyle bir yorum yakalıyorsunuz ki, o yorum bütün 
bir insanlığa hitap ediyor ve 
bütün bir insanlık o yorumda 
kendisinden bir şeyler bulup 
size yönelebiliyor. Bunu yani 
evrenseli yakalamak lâzım. 

Hz. Mevlana'nın “bir 
ayağım Kur'an'da, diğeriyle bütün alemi dolaşırım.” 
sözleri ile ortaya koyduğu 
düşünce -bazılarına göre 
pergelizm olarak da ifade 
ediliyor- bu anlamda güçlü 
bir tespit değil mi? 

Her türlü pergelden daha 
büyük, her türlü açıdan daha 
geniş bir açı ve fakat her türlü temelden daha geniş, daha sağlam, daha oynamaz 
bir temel. Türk dilinden, Türk 
sanatından kopmuş bir felse- 
Tenin; sâcizane kendim içinideal ve olması gereken bir 
form olmadığını düşünüyotum. Tam bu noktada iken 
elbette siz bütün bir kâinatı 
düşünecek, aktüel anlamda 
dünyada geçerli olan bütün 
sorunları tartışmaya gayret 
edeceksiniz, bütün insanlığı 
kurtarmaya (o çalışacaksınız. 
Fakat bileceksiniz ki, bunun 
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lana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin başarısı da buradan yani sadece düşünce- 
de kalmayıp, bir ak- 


en muvaffak kılıcı yolu; kendinizden hareketle ve sonunda insan olarak kendinize 
dönük, size tekamül 


imkânı hazırla- siyon adamı olmak şeklinde Feisefenin önem- h alarından 
ortaya çıkı- li bir fonksiyonunun kaynaklanıyor. en sonunda ahlâk oldu- yor, 

Bir dü- (ğunu fark etmek durumun- Onlaşünce sis- dayız. Eğer sonunda siz bir rinki pratemi ola- ahlâk tefekkürünü ortaya ko- tik bilgerak felsefe yuyorsanız felsefe, ahlâk lik yani? 
ile p nokta-i nazarından aksi- — ii 
tünleşir? Ya- yonla, eylemle, davra- si pe 
ni felsefe sa- (| //Şla bütünleşmek kör bir aksiyon 
dece birtakım zorundadır. adamı değil, dadüşünceler ileri ima tefekkürle temel- 


sürmek midir? 

Felsefenin en büyük 
problemi bu. Burada felsefeciler çoğu zaman kendilerini 
fildişi kulelere yani kavram, 
sistem kulelerine kapatan insanlardır. Bana kalırsa felsefenin önemli bir fonksiyonunun en sonunda ahlâk olduğunu fark etmek durumundayız. Eğer sonunda siz bir 
ahlâk tefekkürünü ortaya kovyuyorsanız felsefe, ahlâk nokta-i nazarından aksiyonla, eylemle, davranışla bütünleşmek zorundadır. 

O zaman felsefe sadece 
bilgi değildir, sadece bilinmez fakat aynı zamanda olunur. Yani siz yaşayan, kendini 
inşa eden, şahsiyetini imar 
eden bunu da bütünleşilmesi 
gereken değerlerle bütünleşmek suretiyle ortaya koyan 
bir felsefeci olursunuz. Mev- 


lendirilmiş, nereye bakmakta 
olduğunu, nereden geldiğini, nereye gitmekte olduğunu iyi farkeden, bu farkedişte 
bütün bir cihanla kucaklaşan 
bir aksiyon adamı. 

Modern dünyada hem 
böyle bir tefekkür derinliğine sahip, hem de aksiyon 
adamı olacak yeni Mevlanalar, Yunuslar yetiştirmek 
mümkün değil mi? 

Yunus'un, Mevlana'nın, 
Hacı Bektaş'ın, Ahmet Yesevi'nin mayaladığı yoğurdu 
yani kültürün derinliğini anlar, öğretirseniz, bunlarla yetişen insanlar çağla bütünleştiklerinde, hamili oldukları o 
cevheri ortaya çıkarırlar, onları yeni formlar hâlinde yeryüzünde yaygınlaştırırlar. 

Cevher var, yeter ki işlenebilsir. 






bir varikan Veva A r 
duygusuna benzemez. Korkumuzun. 


olan büyük saygımızdır. Nasil ki, “babasını, çok se 


ven bir çocuk, onu incitecek davranışlardan şiddetle kaçınır, onu üzmekten korkarsa, bizim Ay 
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tal eour da bir bakıma O'nu çok sev- 


izden kaynaklanıyor demektir. 












korkma © Kur'an-ı Keri im'de “sevgi” sözüne sıkça rastla- 


nir. Meselâ “Allah h iyilik edenleri sever.” (Bakara, 
195), “Tövbe edenleri seve ; sever.” ra “Temizlenenleri 5ever” (Bakara, 229), i Müttakileri sever,” (Al-i İmran, 
76), “Sabırlı olanla ları sen er En Imran, 146) buyru- 
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Allah sevgisiyle dolup taşan gönüller öylesine 
büyür ki, onların sahipleri, sadece dost ve yakın saydıklarına değil, bilerek bilmeyerek kendilerine karşı duranlara bile hayır duada bulunurlar. Taş atana gül atarlar, vurmak isteyenin elini öperler. 
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lur. Maide suresi 54. ayette “Allah onlan sever onlar da Allah'ı severler” denir. Buna göre sevmek ve sevilmek Aliah'ırı vasıflarıdır. 

Allah aşkı 

Bilindiği gibi “aşk” sevginin ileri derecesidir, sevginin şiddetli hâlidir. Bakara suresi 165. ayette “Müminlerin 
Allah'a karşı pek şiddetli sevgisi olduğu” üzerinde durulur. Şiddetli muhabbet ise aşktan başka bir şey değildir. 

Allah sevgisi, ilâhi aşk neden önemlidir? Sevgi, insanda bulunan duygulann en güçlüsü, en etkileyicisi ve yapıcı 
olanıdır. Allah'a inanmak, O'na kulluk 
etmek sadece akılla olup biten bir şey 
değildir. İmanın ve kulluğun bir de 
duygu boyutu vardır. Severek iş yapmak, severek kulluk etmek daha derin 
ve feyvizlidir. İşini, iş yerini, amirini severi kimse, çalışmalarında daha başarıli ve daha verimli olur. Kulluk da böyledir. Severek yapılırsa, külfet olmaktan 
çıkar ve daha zevkli hale gelir. 

Tanıyan sever 

Allah sevgisi nasıl gerçekleşecektir? 
Allah'ı sevmek, O'nu daha iyi bilmek, 
daha iyi tanımakla mümkün olur. Eski 
ifadesiyle “muhabbet marifetin neticesidir.” Bazı kimseleri yakından tanıdıkça sevgimizin arttığı bir gerçektir. Allah'ı bize tanıtacak olan O'nun Kitab" 
ve Peygamberi'dir. Bu hususta Kur'ani kerim'de önemli bir ip ucuna rastliyoruz. “Rasulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da siz 
sevsin.” (Al-i Imran, 31) 

Demek ki Allah sevgisi, kuru bir iddia olmamalıdır. Ayete göre, gerçekten 
Allah'ı sevenler O'nun Peygamberine 
uyacaklar, onun ahlâkıyla ahlâklanacak, onun yolundan gideceklerdir. Allah sevgisi, ancak böyle olursa sonuç 
verecektir. O halde, hayal kırıklığına 
uğramış aşıklar gibi, sevgimizin karşılıksız kalmamasını, yani Allah'ın da bizi 
sevmesini istiyorsak, O'nun sevgili Peygamberine uyacağız. Bu şekilde olmayarı sevgiler boştur, kişinin kendini aldatmasından öte bir değer taşımazlar. 
şair ne güzel söylemiştir: 


Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl 

Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl! 

Hz. Muhammed'in rengini taşımayan, onun 
yoluna uygun olmayan sevgi iddialarının hiçbir 
değeri yoktur. 

Sevgi ve ahlâk 

Allah sevgisinin bir takım belirtileri vardır. Meselâ rikkatli, 
hassas, ince bir kalb taşımak 
bu belirtilerdendir. Enfal 
suresi 2. ayette dile getirilen vasıflar onlarda bulunur: “Gerçek müminler o 
kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir, karşılarında ayetleri oku- ig —“ 
nunca bu onların imanını art- ig 
tirir.” O imi 

Allah'ın adını duyunca kalpleri 
ürperen bu kişiler, ayni zamanda şefkat 
ve merhamet hisleriyle doludurlar. Allah'ını yarattığı her şeye sevgi duyarlar. Bilhassa zayıfa, düşküne, acize karşı şefkat ve ilgi gösterirler. Onların 
dertleriyle dertlenir, yaralarına merhem olmaya 
çalışırlar. İlâhi aşkın bu ahlâki ve sosyal boyutu 
çok önemlidir. 

Allah sevgisiyle dolup taşan gönüller öylesine 
büyür ki, onların sahipleri, sadece dost ve yakın 
saydıklarına değil, bilerek bilmeyerek kendilerine 
karşı duranlara bile hayır duada bulunurlar. Taş 
atana gül atarlar, vurmak isteyenin elini öperler. 

Sevgi ve kulluk 

Allah sevgisi iyi bir kulluğu da beraberinde bulunduracaktır. Hak âşıklarındarı Rabia-i Adeviyye 
şöyle der: “Allah'ı sevdiğin halde O'na karşı mı 
geliyorsun? Ne tuhaf şey, seven sevdiğine İtaat 
eder,” 

Belli bir ahlâki olgunluğa erişmemiş olanın, 
ilâhi aşktan nasibi olamaz. Meselâ sabırlı ve tahammüllü olmak güzel ahlâkın bir göstergesidir. 
Hâdiseleri soğukkanlı ve tahammülle karşılamak, 
öfke ve isyanı tavırları sergilememek bir olgunluktur. Nihayet her olayın ilâhi takdire dayanan bir 
yönü yok mudur? En acı hâdiseleri bile anlayış ve 
tevekkülle karşılamak akılcı bir davranış değil midir? Şikayet ve isyan içinde olduğumuz takdirde, 
hem boşuna kendimizi yıpratmış oluruz, hem de 
sevdiğimizi söylediğimiz Allah'tan gafil oluruz. 

Allah'ı gerçekten seven kimseler, sadece mutlu günlerinde değil; her türlü acılı, ıstıraplı ve felâketli günlertinde de O'na olan iman ve bağlılıklarını devam ettirirler. 

Hadislerde de “Allâh'ı ve Hz. Peygamber'i her 
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şeyden çok sevmek lâzım geldiği, bir kimseyi sevenin de ancak Allah için sevmesi gerektiği, "imanın tadı"nın ancak böyle duyulabileceği” belirtilir. (Buhari, İman, 9; Müslim, İman, 67,68) Başka bir 
kudsi hadiste *Çeşitli faydalı hareketlerle kendisine yaklaşmaya devam eden kulu sonunda Allah'ın seveceği, onu se- 


k b a Vince gören gözü, işiten kula- 
Ay “ği, tutan eli, yürüyen ayağı 
lb olacağı” (Buhari, Rikak, 35) 

\ ifade edilir. 

Bu bakış açısından 
sevgi ve aşka dayalı eylemler daha içten, daha 
sıcak ve daha kucaklayıcı 

bir görünüm taşır. Bu duygu, sahibinin eşyaya, çevresine, öteki insanlara ve Allah'a 
karşı daha içten ve candan yaklaşmasını sağlar. Varlıklar içinde aşkın yabancısı olabilecek bir zerre bile yoktur. Fakat her 
varlığın aşkı, kendi istidat ve seviyesine göredir. 
Hakiki aşk ise insan ruhunun Allah'a karşı bir özismidir. 

İmanı ve dine ruh ve revnak verecek oları sevgidir, aşktır. Hz. Peygamber'in ifâdesiyle Allah ve 
Peygamber sevgisi “imanın tadını bulmaya vesiledir. 

Hak âşıklarından Yunus Emre de böyle düşünenlerdendir. Bütün âlem ilâhi sevginin eseri olduğu için herkeste ilâhi muhabbetten bir iz vardır. Fakat bu kâfi değildir, ona göre Allah'ı aşk derecesinde, şuurlu ve candan sevmeyenin imanı 
taş gibi sert ve kurudur: 

“Cümle âlemin gönlünde vardır O'nun muhabbeti 

O'nu candan sevmeyenin bil ki imanı taş oldu” 

Yunus Emre gibi düşünenlere göre Allah aşkı 
gönülleri yakarak yumuşatır, muma döndürür, 
rikkat, incelik ve hassasiyet kazandırır. (Bk. Mehmet 
Demirci, Yunus Emre'de Aşk ve Insan Sevgisi, Kubbetalti 
Neşriyat, ist, 1997) Bundan nasipsiz olan gönüller 
ise kararmıştır, kaya gibi kaskatı, sert ve kış gibi 
soğuktur: 

“Aşkı var gönül yanar yumşanır muma döner 

Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer.” 

Kur'an'da da bir kaç yerde “Kalbleri katılaşmış 
olanlara yazıklar olsun” buyrulur. (Zümer, 22; Hacr, 
53) 

İdealimiz eşyaya, insana ve Allah'a karşı sevgi 
dolu bir gönle sahip olmaya çalışmak olmalıdır. 
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TÜRKİYE'DE 
Alkollü İçki İmalatı 


, = A nii E 

ve NETICELERI 
Verilen rakamlara ithal edilen içkiler dahil değildir. Buna 
rağmen alkollü içki imalâtında, 










LAR TOPLAM IMALAT (Litre FİYATI iLirai 


ILI 
1980 | 237 987 307 litre 34 175 272 000 TL 

| 1990 | 447899300 litre 1 809 195 712 000 TL | netice olarak da tüketiminde 

771 it | | devamlı bir artışın olduğu açık- 


ji 










© 2000 | 867717158 litre 597 971 924 000 000 TL 
tır. 2004 yılı rakamlarına göre, 


1 874 783 283 000 000 TL 


© 800 265 168 litre mani o 
| | | Türkiye'de, günde yaklaşık 2,19 


milyon litre içki sarf edilmekte ve her gün, içkiye, asgariden 5,134 trilyon lira para harcanmaktadır. Bu paranın et, süt, yumurta, peynir vs. gibi zaruri ihtiyaçlara sarf edilmesinin, insanlarımızın 
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din ve sosyal hayat Pm 


TÜRKİYE'DE FARKLI TİP İÇKİLERİN İMALATI VE FİYATLARI sağlığı açısından da ne kadar 
önemli olduğu açıktır. 


MİKTAR FİYATI 


Dikkat edilirse, memleketimizde ki toplam alkollü içki 
imalâtının 96 92,5'ini bira teşkil 
etmekte ve fiyat olarak da toplam miktarın % 47,5'i bulmak- 
| tadır. Yapılan araştırmalarda, 
gençler arasında içki kullananla- 
nın Sö 65'inin bira içtikleri tespit 


1 190 856 000 000 TL İ edilmiştir. Alkolikler arasında 
800 265 168 Litre) 1874 783 283 000 000 TL) ” apilan çalışmalarda da, alkolik- 


lerin % 85'inin içkiye ilk defa bira ile başladıklarını, zamanla daha yüksek dereceli alkollü içkilere meylettiklerini göstermiştir. Görüleceği gibi, bira alkolizme | m 
giden merdivenin ilk ve tehli- EA dll il dk deli SA çü) TN? veya Yl: Yİ 
MADEN SULARI, MEYVE SULARI, SÜT, AYRAN 


; di. SATIŞLARI İLE ALAKALI LİSTE 

Binlerce zararı olan ve içil- | 
mesi gibi, ticareti de yüce dini- ME FİYATI | 
mizce haram edilmiş olan içki- |, J GAZOZLAR |1 840 974 687 LİTRE 808 549 483 000 000 TL. 
ye karşılık hiç mi helâl kazanç [serina SULA 166 236 393 000 000 TL 
yolu yok? Cevap olarak aynı 7 Rİ | 
iğsi p pak 299 984 TON) 332 946 079 000 000 TL 
ni e Sür vE an İs son) 
batlarla alâkalı istatistikleri ve- Le YE ARAN 415 719TON| 459 704 470 000 000 TL 


relim. - l 1 767 436 425 000 000 TL 





keli basamaklarıdır. 








Yukarıdaki rakamlara açık satılan sütler, pastanelerde hazırlanıp açık satılan ayran, limonata, 
çay vs. gibi içeceklerin satışı dahil edilmemiştir. Bir de yaz boyu satılan dondurmaların satışını eklesek, yukarıdaki rakamın bir misli olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir sanayi mamulünü dahil etmediğimiz halde, sadece su, süt, ayran vs. satışları 
MİKTAR FİYATI dahi içki satışlarının değerini 


040,19) 1 450 534 LİTRE | com) 3481 281 000 000TL ie İşte ie pe ki 
T ` Meşru kazanç yollarından Dirisi: 
ÖZEL | 6698 738 876424U7RE) 6690 887033361 0000007.) © e Annaan re 


Görüleceği gibi, 2004 yilinda 
SELAM 740 326 958 LITRE | 890 514 642 000 000 TL eği g la 


TURKİYE'DEKİ BİRA İMALATI 





toplam bira imalâtı miktarı olan 
740 milyon litrenin 96 99,8'i f — | 
yani yaklaşık 738 milyon litresi YILLAR BIRA RAKI SARAP DİĞERLERİ TOPLAM 


TÜRKİYE'DE FERT BAŞINA İÇKİ SARFİYATI (LİTRE OLARAK) 






özel sektöre aittir. Devlet sektörünün imalâttaki hissesi devede 
kulak seviyesinde bile değildir. 

Yukarıdaki rakamlar, Türkiye'de imâl edilen toplam içki miktarlarının, 1990 yılı nüfusunun ve 
2004 yılı tahmini nüfusunun, sadece 15 ve daha üstündeki yaşta olanlar hesaba katılarak bölünmesi ile elde edilmiştir. Bilhassa bira sarfiyatındaki artış açıktır. 





Rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Türkiye'nin nüfusu 17 milyon kadar iken, toplam içki imalâtı 
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Ya NİL | miyon litre civarında idi. İç 
— — — ki sarfı nüfusun artışı ile paralel 
Tü 


e | artmış olsa idi, 2004 yılında nü- 


1939 17 369 000 16 251 424 LİTRE fusumuz 72 milyon kadar iken, 
72 003 000 740 326 958 LİTRE içki imalâtının 70 milyon litre 


kadar olması lazım idi. Öyle olmamış, 2004 yılında toplam içki 740 milyon litre olmuştur. Görüldüğü gibi, içki sarfı patlama 
şeklinde artmış, 12 misli kadar çoğalmıştır. Dünya ortalamasında içki sarfının artışı, ortalama 1,5 
mislidir. Türkiye'de ki böylesine tehlikeli bir tüketim artışı, herhalde her bir Türk vatandaşını düsündürmelidir. 

2004 YILINDA TÜRKİYE'DE; 

494 851 ADET TRAFİK KAZASI OLMUŞ, BU KAZALARDA 

109 681 KİŞİ YARALANMIŞ, 

3 082 KİŞİ ÖLMÜŞ VE KAZALARIN NETİCESİNDE DE, 

652,1 TRİLYON LİRALIK MADDİ HASAR MEYDANA GELMİŞTİR. 

Bu kazalarda binlerce vatandaşımız da ömür boyu sakat kalmışlardır. Sarhoşluk bazı memleketlerde trafik kazalarının 9640'nın, hatta %50" sinin direkt sebebidir. 

2003 YILINDA TÜRKİYE'DE; 

50 108 YUVA YIKILMIŞ, NETİCE OLARAKTA, 

100 216 VATANDAŞIMIZ BOŞANMIŞTIR. 

SON ÜÇ YILDA (2001, 2002 VE 2003) TÜRKİYE'DE; 

151 606 BOŞANMA OLMUŞ, NETİCE OLARAK DA TOPLAM 

303 212 VATANDAŞIMIZ BOŞANMIŞTIR. 





Sarhoşluğun evdeki huzuru bozduğu, binlerce yuvanın 
yıkılmasına sebep olduğu, cinayetlerin önemli bir kısmının sarhoşken işlenildiği, içkinin intiharlara yol açtıği düşünülürse, meselenin ne kadar geniş bir çerçevesi 


olduğu anlaşılır. 





Çünkü her boşanma vakasında karı ve koca 
olmak üzere iki kişi boşarnmaktadır, Yaklaşık bir 
il nüfusundan daha fazla vatandaşımız her yıl 
maalesef boşanmaktadır. Ve boşanmaların en 
önemli sebeplerinden birisi ve belki de birincisi sarhoşluktur. Bir araştırmanın neticesine gö- 


İRAFHK KAZALARININ MALİYETİ 


(©LENLER SAKAT KALANLAR HARİC) 


| 1998YiLU |  80,02TRILYONTL | 


2000 YILI 
© 2002YILI 
2003 YILI 


230,63 TRİLYON TL 
| 356,35 MİLYAR TL 
468,3 TRİLYON TL 


re, memleketimizde ki her dört boşanmadan 
birisinin sebebi sarhoşluktur. İçki tüketimi yüksek olan birçok batı memleketlerinde, her iki 
boşanmadan birisinin sebebi sarhoşluktur. 


Her yıl sadece bir tek aile bile içkiden dolayı parçalanıyor olsa, içkiden gelen paranın kâr 
sayılmaması lazım gelir. 

İçki satışları ekonomiye faydalı mı, yoksa 
zararlı mı? 


Sadece bir yılda, alkollü içkilerin Amerikan 
ekonomisinde yol açtığı zarar yaklaşık 184,6 







TEKELİN KARI (TÜTÜN MAMULLERİ DAHİL 


milyar dolar olarak hesaplanmıştır {Alcohol Research Health, 24 : 1, 2000). Bu masraf, sarhoşluktan 
ileri gelen üretim kaybından, alkoliklere yapılan 
sağlık harcamalarından, içkiden ileri gelen trafik, tren, uçak, iş vs. kazaların, yangınların ve 
suçların maliyetinden ileri gelmektedir. Bunun 
yanında, benzer sebeplerle, eroin, kokain, LSD 
vs. gibi, diğer zararlı alışkanlıkların, Amerikan 
ekonomisine olan zararı, yılda ortalama 97,7 
milyar dolar olarak hesaplanmıştır (NIDA NOTES, 
November, 1998, 13 : 4). Zararlı alışkanlıkların 













Amerika Birleşik Devletleri'inde sebep olduğu 
toplam ekonomik zarar, bir yılda 282 milyar 
dolardır. Bu, dünyayı besleyebilecek bir rakamdır. 

Türkiye'de durum nasıl? 

Memleketimiz icin tek bir misâl olarak trafik 
kazalarının maliyetini verelim. Memleketimizde 
1998 yılında meydana gelen trafik kazalarının 
maliyeti yaklaşık 80 trilyon lira, 2000 yılında 
230,63 trilyon lira, 2002 yılında ise 356,35 trilyon lira ve 2003 yilinda ise 468,3 trilyon liradır. 
Yani kazalarda ölenleri, sakat kalanları hesaba 
katmasak bile, sadece zayi olan arabalarını maliyeti trilyonları buluyor. 

Buna karşılık, tütün mamülleri dahil, Tekel'in 1998 yılı satışlarından kâr görülmemek- 
te, 2000 yılımda 2,5 milyar lira, 2002 yılında 
295 milyar lira, 2003 yılında ise 207 milyar lira 
kari görülüyor. Trafik kazalarının en insaflı bir 
tahminle, dörtte hatta beşte birinin sarhoşluktan ileri geldiğini kabul etsek bile, sadece trafik 
kazalarının maliyeti, içkiden geldiği zannedilen 
karı silip süpürmektedir. Kaldı ki, sarhoşluk sadece trafik kazalarına değil, benzer sebeplerle 
tren kazalarına, uçak kazalarına, iş kazalarına 
yol açmaktadır. Yangınlara ve ciddi iş gücü kayıplarına sebep olmaktadır. 

Sadece ekonomiik zarar mı? 

Kaldı ki burada sözü edilen sadece ekonomik zarardir. Ayrıca içki satarak kendi vatandaşınızı hasta ediyorsunuz. Sarhoşluğun sebep olduğu kazalarda sakat kalmasına, hatta ölümü- 
ne yol açıyorsunuz. Bunlardan başka, sarhoşluğun evdeki huzuru bozduğu, binlerce yuvanın 
yıkılmasına sebep olduğu, cinayetlerin önemli 
bir kısmının sarhoşken işlenildiği, içkinin intiharlara yol açtığı düşünülürse, meselenin ne 
kadar geniş bir çerçevesi olduğu anlaşılır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz: Satıları her damla 
içki kâr değil, memleketimiz ve insanımız için 
zarardır. Allah'ın haram ettiği bir şeyden, zaten 
daha başka nasıl bir netice beklenebilirdi ki? 

* Verilen rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsü'nün neşri- 


yatlarından alınmıştır. 
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Hayrullah Köken 


“Din, ister hakikatin doğru 
yansıması veya açılımı olarak 
kabul edilsin, ister insan yaratıışınını bir gereği olarak değerlendirilsin, sonuçta insanın 
özünde, fıtratında yerleşik bulunan ve oradan kaynaklanan 
kutsala saygı, ona bağlanma 
ve onunla bütünleşme ihtiyacı- 
ni karşılar ve onu kâinat icinde- 
ki yalnızlığından kurtaran bir 
can simidi görevini yerine getirir.” (Bardakoğlu, Ali. Prof, Dr. Dinin 


Üç Boyutu (www, Yeniarayislar. com,/ 


TUKE DEEG kiki MEIS 


bilgiyorum/makaleler/dinin3bo- 
yut.htm) (25.05.2005). Dinin bu 
amacı genelde eğitim, özelde 
ise din eğitiminin ilgi alanına 
girmektedir. 

Eğitim, ruhi-bedeni güçleri- 
ni dengelemiş ve sahip olduğu 
kabiliyetlerini geliştirerek mükermelleştirmiş insanı yetiştirmeyi hedefler. Din eğitimi de 
insanını akli, hissi ve iradi güçlerini keşfetmesine, kendi varliğının şuuruna ermesine, dolayisiyla dinin hedeflerinden 





olan “hem dünyada hem de 
ahirette mutlu ve bahtiyar” yaşamasını gaye edinmiştir. Din 
duygusu, bireyin kendini aşan 
tabiatustù ve değişmez olan 
bir kudrete inanma duygusu 
ile inandığı yüce varlığa karşı 
hissettiklerini faaliyete dönüştürme arzusundan ibarettir. 
Her inancın belli aksiyonlara 
dönüşmesi, belli bir süreci gerektirdiğinden, yüce bir varlığa 
inanma duygusu da bir dizi 
gelişim sürecinden geçer. 





Bu bağlamda din eğitimi, 
insanların çocukluk çağlarından itibaren gelişme ve büyüme basamaklarında hangi dini 
duyguların ne şekilde verilmesi gerektiğini tespit eder. Çünkü insanın fitraten inanmaya 
yetenekli ve eğilimli olduğunu 
Yüce Allah: “Hakka yönelen 
bir kimse olarak yüzünü dine 
çevir, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fitrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında 
hiçbir değiştirme yoktur." 
(Rum, 30) ayetiyle beyan buyur- 





maktadır. 

Din eğitimi, hayatın ilk yıllarından itibaren insanı daha 
çok ruhen ve zihnen geliştirip, 
yaşadığı toplumda iyi bir birey 
olarak yetişmesini hedefler, 
Esasen çocuk, hem iyiliği hem 
de kötülüğü benimsemeye 
müsait olarak dünyaya gelmektedir. Yeni doğan bir bebekte biçimlenmiş bir din kavramı yoktur. Çocuk; ailesinin, 
çevresinin, sonuçta çağının etkisi altında büyür ve duygu 
gelişimini böyle bir atmosferde tamamlar. Öyle ise çocuğun hayatına yör verecek kişi 
veya eğitim kurumları hayati 
öneme sahiptir. Çocukların; 
ailenin, okulun, çevrenin kanalize ettiği istikamette ahlâki 
değer ve davranış biçimleri kazandığını Sevgili Peygamberimiz: “Her çocuk anasından İslâm fıtratı üzerine temiz duygularla doğar, onu Yahudi ve 
Mecusi yapan anne babasıdir.” (Buhari, 6/143.) hadisiyle dile getirmiştir. 

“Din sadece ilmihal bilgilerinden ibaret değildir. O sadece korku, sevgi ve bağlanma 
ihtiyacı ile açıklanamaz. Din 
bir yönüyle iman, bir yönüyle 








“Öğrencilerde, keşfedici ve 
yapıcı bir kişilik geliştirmek, 
düşünme yeteneklerinin gelişmesine önem vermeye bağlıdir. Çocuğu düşünmeye alıştırmanın ilk koşulu, onu, düşünebileceği bir soru ile karşılaştırmaktır.” (Cavit Binbaşıoğlu, Öğrenme Psikolojisi, 1991, s. 89.) 

Din eğitiminin en önemli 
hedeflerinden biri de çocukta 
dini ilgi we merakı canlı tutma, 
din hakkında düşünme yeteneği geliştirmektir. Kişinin dinini anlayabilmesi, tüm yaşamı boyunca devam edecek bir 
süreçtir. Dini bilgilerin çocuğun zihnine devamlı olarak yığılması yerine, çocuğun anlama, uyma, somuttan soyuta 
geçme, yargılama ve bu bilgiyi dini pratik hâline getirebilme yeteneğinin geliştirilmesi 
gereklidir. 

Ebeveynler çocukların fiziki 
yönden yetişmelerine gösterdikleri özen gibi ahlâki yönden 
yetişmelerine de özen göstermek zorundadır. Önemli olan 
bağı, dağ olmadan bağ yapmaktır. Çoğu anne-baba, çocuklarını yetiştirme hususunda 
en iyisini yapmak ister. Çocuklarını ihmal etmek ve incitmek 
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Korku merkezli değil, sevgi merkezli, konu merkezli değil, 
problem merkezli öğretim programı; öğreten merkezli değil, 
öğrenci merkezli; bilgi yükleme değil, dini davranış geliştirme 
hedefli; empoze edici değil, özgürleştirici öğrenme ve öğretme 


ortamlarına sahip; düşünmeyi durduran değil, sorgulatıcı 
yaklaşımı benimseyen; sıkıcı ve itici değil, sağlıklı fiziki şartlara sahip Kur'an Kursu, 





amel, diğer bir yönüyle de 
duyguyu içine alan bütünlük 
arz eden bir yapıya sahiptir.” 
(Prof. Dr. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, DEU Yayınları, 1987, s. 4-5.) 


istemez. Oysa pek çok annebaba için ebeveynlik, günlük 
işlerinin arasında ikinci sıraya 
alır, çoğunlukla problemler ortaya çıktığı zaman onlarla ilgilenmeye başlanır. Örneğin: 
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Çoğu insan; iş hayatındaki 
amaçlarını, emekliliğini, arabasını me zaman değiştireceği- 
nin plânlarını öncelikli hedefi 
olarak sayarken, çocuğunun 
sağlıklı ve mutlu yetişmesi için 
ne yaptığını, kendisini ve çocuğunu geliştirmesi için ne gibi hedefleri olduğunu söyleye- 
Mez. 

Öte yandan fiziksel olarak 
her gün çocuklarıyla beraber 
oldukları hâlde zihinsel olarak 
onlardan uzakta, çocuklarıyla 
çok az şeyi paylaşarı, emir vermek ve kuru nasihatten başka 
çocuk ile hiçbir şey konuşmayan ebeveynler görülebilir. 
Oysa çocukların, hayatı anne 
babaları ile birlikte aktif bir şekilde yaşayarak tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu sebeple çocuklarımızla konuşmalı, onlarla birlikte bazı işleri yaparak 
gönül dünyalarına girebilmeliyiz. 

“Bunun yanı sira ahlâk eğitiminde ve ahlâki bilgilerin verilmesinde çocukların akıllarını 
kullanmalarını sağlamaları çok 
önemli bir yer tutmaktadır. 
Böylece çocukların bu esasları 
daha çabuk kavramaları sağlanmış olacak ve verilen bilgiler daha da kalıcı olacaktır.” 
(Mustafa Öcal, Din Eğitim ve Öğretiminde Metotlar, TOV Yayınları, 1990, 
5.133-135.) 

Çocuklarımızın şahsiyetli, 
karakterli ve ahlâki özelliklere 
sahip bulunmasında eğitim ve 
öğretime büyük görevler düştüğü bilinen bir gerçektir. Bu 
anlamda yaz kurslarında verilen eğitimin hedefi; çocuğun 
ailesine, çevresine, manevi değerlere, milletine, vatanına, 
dinine bağlı; sevgi ve saygi 
hisleriyle dolu; iyilik, fedakarlik, doğruluk, yardımseverlik 
gibi duyguları benimseyip ruhunda hisseden ve bunları 
günlük hayatta uygulayabilen 
bir karaktere sahip olmasını 
sağlamaktır. 

Bunun yani sira milli birlik 
ve beraberlik ruhunu artıran, 
sevgi saygı ve dostluk bağları- 
ni güçlendirici, vatan millet ve 
bayrak gibi değerlerin çocukların zihinlerinde yerleştirilmesi gerekmektedir. Yalancılık, riyakârlık, sahtekârlık, bencillik 
ve haksızlık gibi davranışların 
dinin onaylamadığı davranışlar olduğu çocuklara öğretilmelidir. 

Bilindiği gibi çocukluk, hayatın diğer safhalarının bu 
yaşta alınan eğitimin üzerine 
bina edildiği dönemdir. Bu sebeple; çocuklara ahlâki vasıflar 
kazandırmak için onlara olumlu ve yapıcı sözlerle yaklaşılmalıdır. Bu esasların öğretilmesinde peygamber ve sahabe kıssaları ve kendi tarihimiz- 
de iz bırakan insanların hayat 
hikâyeleri farklı vasıflarıyla çocuklara anlatılmalıdır. Özellikle 
Hz. Peygamber'in şahsiyeti, 
hayatı ve ahlâki vasıfları ön 
plana çıkarılarak örnek insan 
olarak takdim edilmelidir. 
şüphesiz Hz. Peygamber örnek alınacak ve model olarak 
takdim edilecek en büyük şahsiyettir. Allah da bizlere “Andolsun, Allah'ın Rasulü'nde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allahı 
çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21) 
buyurarak, örmek almamız için 
Hz. Peygamber'i göstermektedir. 

Çocuğun din eğitim ve öğretiminde karşımıza şöyle bir 


problem daha çıkmaktadır: 
Din dilini sade ve çocukların 
anlayabilecekleri bir şekilde 
kullanabilmek. o Çocukların 
dünyalarına girebilmek ve onlara ulaşabilmek için yeni yollar aramak ve yeni ifade yöntemleri bulmak gerekmektedir. 

“Dini bilgilerin yaşanan 
dünya ile bağdaşmaması, çocuklarını dinsel öğretileri gereksiz bulmalarına yol açabilir. 
Çünkü tasvir edilen o dünyada 
kullanılan dil, takınılan tavırlar, 
içinde yaşanılan şimdiki dünyadan o kadar farklıdır ki, çocuklar üzerinde yaşama ve düşünme tarzında hiçbir değişiklik yapmaz. Çocukluk döneminde din eğitimi ve öğretimi 
açısından en önemli görevimiz, bu kültürel geçişi sağlamaktır. Bu geçiş sağlanamazsa 
bazı çocuklar dini malzemeyi 
çağdışı bulabilirler.” (Mualla Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, TDV Yayınları, 1990, s. 38) 

“Dini ve ahlâki bilgilerin 
öğretiminde metodun ayrı bir 
önemi vardır. İnsanoğlu yaptığı her işte, geliştirdiği her bilim dalında mutlaka bir metot 
takip etmelidir. Çünkü metot 
ilmin temelidir. Metotsuz bilgi, faydasız bir sermaye gibidir.” (Osman Pazarlı, Din Eğitimi ve 
Öğretiminde Genel Metotlar, İrfan 
Yayınları, 1967, 5. 4.) 

Buna bağlı olarak din eğitiminde çocukların kapasiteleri 
dikkate alinarak, onlar üzerinde ilgi ve alâka uyandıran, nefret ettirmeyen, müjdeleyen, 
bir metot uygulanmalıdır. 
Özellikle İslâm inanç esasları 
anlatılırken verilmeye çalışılan 
bilgilerin ifade yönünden basitleştirilmiş, kolay anlaşılır hå- 





le gelmiş ve çocukların dünyasında kolay anlayabilecekleri 
bir tarza dönüştürülmüş olması gerekmektedir. Ayet ve hadislerin günlük yaşanan olaylardan örneklerle desteklenmek suretiyle çocuk dilinde 
anlaşılabilecek bir seviyede sunulması gerekmektedir. Yine 
eğitimde vazgeçilmez bir yöntem; soru-cevap metodudur. 
Özellikle önceden verilen bilgileri hatırlatma ve dikkat çekmek, öğretimi esas alınarı konuya ilgi ve alaâkanın uyandırılması maksadıyla zaman zaman soru-cevap metodu da 
kullanılmalıdır. 


“Her eğitim merhalesinde 
olduğu gibi yaz kurslarında da 
şu hususlara dikkat edilmelidir: 

1. Çocuklarda hayata bakısı geliştirme, onlara insan olmanın temel tecrübelerini anlatma ve ifade edebilme yeteneğini kazandırmak. Böylece 
dini konuların anlaşılmasına 
zemin hazırlamak. 


2. Müslüman olmanın ne 
demek olduğunu, Müslümüa- 
nın inanç ve davranış bütünlüğünü içinde olup, bu konularda soru sorma yeteneğini geliştirmek. 

3. Çocuklarda din dilini anlama, kullanabilme ve geliştirmeyi sağlamak. 

4. Çocukları dini, milli ve 
ahlâki değerleri kavramaya ve 
yaşamaya hazırlamak. 
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5. Dini ilgi ve merakı canlı 
tutma, din hakkında düşünme 
yeteneğini geliştirmek.” 

(Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din 
Eğitimi, AŬ İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 
1988. s. 95) 

Bilindiği gibi Başkanılığımızın hedefi; topluma sunulan 
yaygın din eğitimi ve din hizmetlerinin, günümüz birey ve 
toplumunun beklentilerini 
karşılayacak düzeyde, etkin ve 
verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. 

Nasıl bir Kur'an kursu ve 
nasıl bir Kur'an kursu öğre- 


miş, iletişiminde antipatik değil, sempatik davranan, problemlerde hazır çözümleri kullanan değil, araştıran, soran, 
sorgulayan; dini, ikincil kaynaklardan değil, temel kaynaklarınıdanı sunan, hitap ettiği hedef kitleyi tek bir blok 
olarak gören değil, farklılıklarını dikkate aları, ufku dar değil, 
misyonu ve vizyonu olan, insanları ayrıştıran değil, birleştiren bir din görevlisi yetiştirilerek hizmetlerimizde istihdam 
edilmesi temel hedefimizdir.” 
(Diyanet Aylık Dergi, s. 172, Nisan 
2005, 5. 26-29.) 


ticisi hedefledikleri Yaz i 3 
sorularına Prof. O, lannda veri Yaklaşık .bir. mll- 
De Mi Seuk Ay- O VREDNA NEI O yon ÇOCUK: yag 
din şöyle ce- len eğitimin hedefi; kurslarinda bize 
-8 İmei emanet edilvap vermek- çocuğun ailesine, çevresi- | 
tedir: mektedir. 


tirmeyi hedeflemeliyiz. Kur'an 
kursu hizmetlerini toplumda 
her kesim insanın varlığından 
mutlu olduğu bir hizmet hâline getirmemiz gerekmektedir. 

Bizler temel ortak mutabakatla, dinin sahih kaynaklarına 
göre, doğru bilgiyi, doğru yerde ve doğru bir şekilde vermeliyiz. Dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak en önemli 
hizmetlerimizden birisi de budur. Sunduğumuz bu hizmetin Allah katında en makbul 
amellerimizden biri olduğunu 
unutmamalıyız. O hâlde değişmeyen bilgiyi, değişen hayat şartları çerçevesinde, devamlı değişen hedef kitlesine 
nasıl vermeliyiz? Yeniden misyonumuzu ve sorumluluğumuzu gözden geçirmemiz që- 


ne, manevi değerlere, milleti- 


, Bunun bü- rekmektedir. 

"Ko rku ne, vatanına, dinine bağlı; sev- yük bir so- Kia Hürü, Camiyi 
par gi ve saygı hisleriyle dolu; iyilik, rumluluk gibi gören, din ometa JA 
merkezli, fedakarlık, doğruluk, yardımse- P bili- saat veren, görev aşkıyla dolu, 
konu mer- verlik gibi duyguları benimse- ENA adin görevlilerine ve din gönül- 

Ye Ga d çektir. Oy-  Jülerine ihtiyacımız vardır. Biz- 
Ti leyse; bir jer, din hizmetini Allah rızası 
ji NE ları günlük hayatta uygula- o dakikamızı için, hiçbir karşılık bekleme- 
e yabilen bir karaktere sa- Eide den veren insanımızın ihtiyacı 
mi; Oo öğreten hip olmasını sağla- PETOT e olan Her şeyi hadet kabul 
merkezli değil, öğ- maktır. eden ecdadın torunlarıyız. 


renci merkezli; bilgi 
yükleme değil, dini davranış 
geliştirme hedefli; empoze 
edici değil, özgürleştirici öğrenme ve öğretme ortamlarına sahip; düşünmeyi durduran değil, sorgulatıcı yaklaşımı 
benimseyen; sıkıcı ve itici değil, sağlıklı fiziki şartlara sahip 
Kur'an Kursu.” 

“Yüzeysel değil, derinliğine 
bilgiye sahip, sadece dini verileri değil, bilimsel verileri de 
kullanabilen, tek taraflı değil, 
çift taraflı iletişimi benimseşeyler verebilmenin 
gayreti içerisinde olma- 
İyiz. Bu görev, emir- talimat 
ve yönetmeliklerle değil, bilakis gönülle, aşk, şevk ve sorumluluk bilinci ile en iyi bir 
şekilde yerine getirilebilir. 

Kur'an kurslarında öğrettiğimiz bilgiler ile çocuklarımızın daha iyi, daha insancıl ve 
daha barışçıl yaşamalarına katkıda bulunmamız gerekmektedir. Kendisi ve yaşadığı toplum ile barışık, dünyada daima iyi, güzel ve doğrunun 
peşinde koşan insanlar yetiş- 


Nasıl ibadetlerimize zaman 
ayırıyorsak, kendimize, mesleğimize ve yarınlarımız emanet edeceğimiz nesillerimize 
de zaman ayırmalı, onların yetiştirilmelerine özen göstermeliyiz. Gelecek, plânlı çalışanlarındır. Bu itibarla, günlerimizi hatta saatlerimizi plânlamalıyız. Derin dindarlık, sürekli din hizmeti veren ve bu 
ağır yükü devamlı omuzların- 
da hisseden görevliler ile olur. 
Bu kabul, verdiğimiz hizmeti 
aşkla yoğuracak ve işimizi güzelleştirecektir. 


DİNİ SORULAR ve CEVAPLAR 


Hazirlayan; Dini Soruları BiR GENPA komisyonu 





Gayrimeşru kazanç ne yapılmalıdır? 

İslâm dini kişilerin meşrü işlerle uğraşmalarını ve 
geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister. Búna rağmen gayr-i meşru yolla bir kazanç elde edilmiş 
ve bu kazancın sahibi belli ise bunun sahibine iade 
edilmesi; belli değil ise karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması gerekir. 


Bulunan para veya eşya konusunda nasıl hareket edilmelidir? 

Para veya eşya buları kişi, bunu gördüğü yerde 
bırakıtığı takdirde zayi olmayacaksa ve sahibinin de 
bulma ihtimali varsa, bulduğu eşyayı almamalıdır. 
Aksi takdirde bu eşyayı alıp, ilân ederek, sahibine iade etmeli veya yetkili mercilere teslim etmelidir. Nitekim Hz. Peygamber, “Bir şey bulan kişi, bulduğunu 
gizlemesin ve sahibini bulunca hemen ona versin. 
Sahibini bulamazsa (bilsin ki) bu mal Allah'ındır; onu 
dilediğine verir.” buyurmuşlardır. (Ebu Davud, Luka- 
ta, 1) 

Buluntu malı alan kişi, malın durumuna göre uygun bir şekilde ve uygun bir süre ilân eder, Sahibinin 
ortaya çıkması ihtimali kalmayınca, fakirlere onun 
adına sadaka olarak verir. Günümüzde, kayıp eşya 
için bürolar kurulmuş olup, buralarda mallar daha 
güvenli bir şekilde muhafaza edildiğinden, kayıp bir 
malı bulan kişinin bunu alıp devlet yetkililerine verresi daha uygun olur, 

Enflasyon ortamında borcun tahsili nasıl olmahıdır? 

Kur'an'da Allah rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç vermek teşvik edilmiştir (Bakara, 245: Maide, 17; Hadid, 11, 18; Müzzemmil, 20). 
Hz. Peygamber de, borç vermenin, sadaka vermekten daha faziletli ve güzel olduğunu bildirmiştir. (İbr 
Mace, Sadakât, 19) Ödünç verme, Allah rızası için 
yapılmalı, bir şeye karşılık olmamalı, bir menfaat şart 
koşulmamalıdır. Borç karşılığında sağlanan menfaat 
faiz olup; helâl değildir. 

Borç ilişkilerinde tarafların hak ve borçlarını açık 
ve ayrıntılı bir şekilde belirleyerek sözleşme yapmalari, sözleşme şartlarına uymaları, hiçbir şekilde diğer 
Eili akit diş, makul olmayan bir zarar vermemele- 


niz lam in öngördüğü temel ilkelerdendir. Halbuki 


din işleri yüksek kurulundan | 








enflasyonun yüksek olduğu yerlerde para önemli ölçüde değer kaybettiğinden, vadeli para borcunda bu 
kaybın telafi edilmeyip aynen ödenmesi halinde, alacaklıya hak etmediği bir zarar yüklenmiş olmaktadır, 
Bu da İslâm'ın tavsiye ettiği borç verme ve yardımlaşma gibi ahlaki meziyetlerin zayıflamasına, faiz ve 
haksız kazanç gibi temel yasakların ihlâlinin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. 

Günümüz para sisteminde, paranın üzerinde yazili rakam değil, her birinin temsil ettiği değer esas 
alınmaktadır. Başka bir ifadeyle para, ancak satın alma gücü oranında değere sahiptir. Satın alma güçleri düştükçe değerleri de düşmüş olmaktadır. Buna 
göre, borçların ödenmesinde, alnan değer ile verilen 
değer arasında denklik sağlanması gerekir. Bu amaçla paranın enflasyon sebebiyle kaybettiği değer farkı- 
nın ödenmesi faiz değildir. Aksine, paranın satın alma gücü düştüğü hâlde, borcun eski değeri üzerinden ödenmesi, alacaklıya zarar vermektir. Halbuki, 
zarar vermek de, zarara karşılık zarar vermek de dinimizde yasaklanmıştır. (İbni Mace, Kitabu'l-âAhkam, 
17, No: 2340, 2341; Ahmed, Müsned, V/326, No: 
22830) 

Resim yapmak, ressamlıktan elde edilen kazanç helâl midir? 

islâm dini müzik, tiyatro, resim, edebiyat gibi sanatlar konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemiştir. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlâk ilkelerine aykırı olmaması, 
haramların işlenmesine götürmemesi, başkalarının 
haklarını ihlâl etmemesi gibi şartlar dikkate alınmak 
kaydıyla, sanatsal faaliyetlerde bulunmakta sakınca 
yoktur. 

Bu itibarla, genel ahlâka aykırı ve tapınma veya 
tazim amacına yönelik olmayan resimlerin yapılmasında ve bu sanatla elde edilen gelirlerin kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır. 

Deniz ürünlerinin yenilmesinin hükmü nedir? 

Kuran-ı Kerim'de denizden elde edilen yiyeceklerin helâl olduğu bildirilmektedir. (Maide, 96; Fatır, 
12) Hz. Peygamber de: “Onun suyu temiz, ölüsü helâldir” {Ebu Davud, Taharat, 41) buyurmuştur. Buna 
göre: Balık türleri bütün mezheplere göre; midye, ka- 


lamar, yengeç, karides gibi balık dışındaki deniz 
ürünleri ise Hanefi Mezhebi dışındaki diger üç mezhebe göre helâldir. 

Tüylerini temizlemek için sıcak suya daldırıları 
tavuğun eti yenir mi? 

Eti yenen hayvanların etlerinin helal olmasi için, 
usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usulüne uygun olarak kesim; hayvanın yemek ve nefes boruları 
ile iki şah damarının veya iki şah damarından birinin 
kesilmesi şeklinde yapılır. Hayvanı kesecek kimsenin, 
akıl ve temyiz gücüne sahip, Müslüman veya Ehl-i Kitap olmasi gerekir. 

Usulüne göre kesilmiş olar tavuklar, tüylerinin 
kolaylıkla yolunabilmesi için, kısa bir süre sicak suya 
batırılıp, suyun isisi iç organlara ulaşarak içlerindeki 
necâset vücutlarına sirayet etmeden sıcak sudan çikarıldıkları takdirde, etlerinin yenilmesinde dinen bir 
sakınca yoktur. Suyun ısısının iç organlara ulaşarak, 
içlerindeki pislik vücutlarına sirayet edecek kadar kaynatılmaları halinde etlerinin yenilmesi caiz değildir. 

Kan ve organ satışı caiz midir? 

Insan mükerrem bir varlıktır. Yüce Allah, yarattıkları içerisinde ona ayrı bir önem ve değer vermiştir. 
Bu itibarla, ölü veya diri kimselerden alınan parça ve 
organların alınıp satılması, insanın hürmet ve kerametine aykırı olduğundan caiz değildir. Ancak organ 
veya doku karşılığında herhangi bir ücret alınmaksızın, tedavi amacıyla organ veya doku naklinde sakınca yoktur. 

Kefirin Hükmü Nedir? 


İslâm dininde, sarhoşluk verecek derecede mayalanmış içeceklerin içilmesi haramdır. 

Kisa süre mayalanan “kefir"in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın 
tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde 
bir sakınca yoktur, Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalarımış kefirin içilmesi caiz değildir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, “Çoğu sarhoşluk 
verenin, azı da haramdır.” buyurmuştur. (İbn Mâce, 
Eşribe, 10). 

Ücretle Kur'an okumak caiz midir? 


Kur'an okumak ve dinlemek ibadettir, İbadet ise 
sadece Allah'a karşı ve yalnızca O'nun rızası için yapılır. Dünyevi bir menfaat veya ücret karşılığı ibadet 
caiz değildir. Hz. Peygamber, “Allah, yapılan hayırlı 
işlerin ihlasla yapılanından ve sadece kendisi için yapilanından başkasını kabul etmez.” buyurmuştur 
(Buhari, Cihad, 15; Nesei, Cihad, 25) Ayrıca “Kim 
Kur'an okursa, ecrini Allah'tan istesin. Zira öyle topluluklar gelecek ki, Kur'an okuyacaklar ve ücretini de 
insanlardan isteyeceklerdir.” (Tirmizi, Fedailūʻl- 
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Kur'an, 20) buyurarak, ücret mukabili Kur'an okumayi Uygun görmemiştir. 

Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in para karşılığında 
okunması ve okutulması caiz değildir. Böyle bir okumadan dolayı sevab da yoktur. Ancak pazarlık yapılmadan ve paradan söz edilmeden, Allah rızası için 
Kur'an okumuş veya hatim indirmiş olan bir kimseye 
hediye olarak münasip bir teberruda bulunmakta dinen sakınca yoktur. Fakat bir kimsenin geçmişlerinin 
ruhuna bağışlamak üzere başka kimselere Kur'an-ı 
Kerim okutulması ve hatim yaptırılması yerine, bildiği Kısa sureleri tekrar etmek suretiyle de olsa, bizzat 
kendisinin okuması daha faziletli ve daha sevaptır. 

Dinen haram kılınan maddelerle tedavi olunabilir mi? 

Dinimiz insan hayatına ve sağlığına büyük önem 
vermiş ve tedavi olmayı tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber, “Allah (c.c.) verdiği derdin şifasını da verir.” 
(Tecrid-i Sarih, XI, 75, Hadis no: 1920), “öyleyse 
tedavı olun.” (Ebu Davud, Tıp,11) buyurarak, hasta 
olan kişilerin tedavi olmalarının dini bir görev oldu- 


ğunu haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayati | 


tehlike bulunduğunda haram kılınan maddelerin kullanılabileceği bildirilmiştir. (Bakara, 173) 

veya kullanılması haram olan bir madde, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen, mütehassıs bir doktor tarafından tavsiye edilir ve hastalığın tedavisi için 
sözkonusu haram maddenin yerini tutacak helâl bir 
madde de bulunmazsa, bu maddenin ilaç olarak kullanılmasında sakınca yoktur. 

Kamuya ait arazileri kiralamadan ve herhangi 
bir ücret ödemeden ekip-biçmek caiz midir, bu 
şekilde elde edilen gelirin dini hükmü nedir? 

Kamu hakları ve kişinin topluma karşı vazifeleri, 
öneminden dolayı, ibadetler gibi, Allah hakkı olarak 
kabul edilmiştir. Toplumda bütün fertlerin, bu haklari koruma, kollama hak ve sorumluluğu vardır. Devlet adına tüm vatandaşların ve gelecek nesillerin mali olan kamu arazisi de bu kapsamdadır. 

Dinimizde kamu mallarına tecavüz yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, Hayber savaşında alınan 
ve henüz taksim edilmemiş olan kamuya ait ganimetlerden değersiz bir takım eşyayı alan, daha sonra 
da düşman tarafından öldürülen sahabinin, büyük 
bir günah işlediğini, dolayısıyla şehit olmadığını belirtmiştir. (Müslim, İman, 48) 

Bu itibarla kamu arazilerin ekilip biçilmesi için 
usulüne uygur olarak devletten izin alınmalıdır. İzin 
alınmadan elde edilen gelirler helâl değildir. 





kültür-sanat 


Dr. Ekrem Keleş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





İhtiyacı olmasına rağmen dilenmekten çekinen veya derdini kimselere açamayan fakirler açısından sadaka taşları, 
hayati ihtiyaçlarını karşıladıkları bir bereket kaynağıydı. O 


dönemdeki fakirlerde de İslâ- | 
mi terbiyenin verdiği öyle bir | 


bilinç oluşmuştu ki, kendileri 
gibi ihtiyacı olan başka insanları da düşünerek bırakılan 
paraların tamamını değil, yalnızca acil ihtiyaçları kadarını 
alırlardı. 


m makbul yar- 

,dım, o gizliden 

gizliye yapılan 
yardımdır. Eskiler bu iş için 
‘sadaka taşı'nı icad etmişlerdir. Çoğumuz pek bilmeyiz 
ama, bu sadaka taşlarından 
bazıları, memleketimizin çeşitli bölgelerinde hâlâ ayaktadır. 
Geçmişin nice hatıralarıyla dolu bu yorgun taşlardan bir kis- 
mi, bir kenarda unutulmuş ve 


kaderine terkedilmiş, bir kısmi 
da, çarpık şehirleşmenin getirdiği yıkımlarla vefasızca yok 
edilmişlerdir. Değişen şartlar- 
da artık kullanılmaz hâle getirilen ve yalnızca bazı yaşlı kişilerin zar zor hatırladıkları 'sadaka taşları'na, tarihimizin ve 
kültürümüzün hatıralar ve inceliklerle dolu birer hatırası 
olarak sahip çıkmamız gerekmez miydi? Sanırım, bu hu- 





susta belediyelerimize ve kültür müdürlüklerimize önemli 
görevler düşmektedir. 

Bilemediğimiz nice hayırlı 
fazilet kandillerimiz gibi, sadaka taşları da unutulan, geçmisin muazzam levhalarıdır. Bu 
nurlu levhalar, İstanbul'dan 
Üsküdar'a, Gaziantep'ten 
Konya'ya ve Sivas'a kadar 
Anadolu'nun bağrına yayılmıştır. 
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kültür-sanat 





Dinimiz hâli-vakti yerinde olanların, fakirlere yardım yapmalarını emreder, Yardımın en 
makbulü ise belirttiğimiz gibi gizlice yapılanıdır. Yani sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacaktır. Yardımların gizlice verilmesi, yardım alanların rencide edilmemesi açısından 
son derece önemlidir. İşte eskiden en göze batmayan yardım şekillerinden biri “sadaka taşları” kullanılarak yapıları yardımlarmış. 





Sadaka taşları, bir buçuk-iki metre yüksekliğinde mermerden olurdu. Üst kısımlarının ortasına çanağa benzer bir oyuk açılır, gizlice sadaka vermek isteyenler parayı buraya bırakırlardı. Taşların yanında, tepelerine rahatça ulaşılabilmesi için birkaç basamak konurdu. 

Hali-vakti yerinde olan insanlar, semtin fakir 
insanlari için gönüllerinden koptuğu kadarıyla 
bu taşların üzerine para bırakırlar, semtin fakirleri de ihtiyaçları kadar parayı, burada birikenden alırlar, geri kalanı diğer ihtiyacı olan fakirler için bırakırlırdı. İhtiyacı olmasına rağmen dilenmekten çekinen veya derdini kimselere açamayan fakirler açısından sadaka taşları, hayati 
ihtiyaçlarını karşıladıkları bir bereket kaynağıydı. O dönemdeki fakirlerde de İslâmi terbiyenin 
verdiği öyle bir bilinç oluşmuştu ki, kendileri gibi ihtiyacı olan başka insanları da düşünerek bırakılan paralarin tamamını değil, yalnızca acil 
ihtiyaçları kadarını alırlardı. 

Sadaka taşlarına gelenlerden kimin bu taşlara para koymak, kimin para almak için geldiğini Allah'tan başka kimse bilmezdi. Vermek isteyen sessizce sadakasını oraya koyarken, ihtiyaç 
sahibi de başkalarının hakkına tecavüz etmeden ihtiyacı kadar parayı gizlice alıp uzaklaşırdı. Böylece sadaka vereni kimse tanımadığı için 
riya da söz konusu olmazdı. Çoğunlukla kimse 
farkında olmadığından fakirin de onuru zedelenmez ve incinmezdi. 

Buralardan acil ihtiyaçlarını karşılamak için 
para alan fakirler, bu taşlara sadaka bırakan 
meçhul hayırseverlere dua etmeyi ihmal etmezlerdi. Böylece buralara gizlice para bırakarak hayır işleyenler, hiç tanımadıkları bilmedikleri fakirlerin duasını alırlardı. 

Her birisi Türk Milleti'nin birer fazilet âbidesi, ihlâs ve samimiyet anıtı oları bu taşlar, aynı 
zamanda kültür ve medeniyet tarihindeki kilometre taşlarıdır. Her türlü takdir ve tebriğe şayan özelliklerinden dolayı mahallelerimizde bize kadar gelebilmiş “Sadaka Taşları'mızın korunması ve yeni nesillere tanıtılması milli bir 
görevdir. 

Bu yazı, aşağıdaki tarihçi ve araştırmacıların, konuya ilişkin olarak çeşitli dergi ve gazetelerde ve online olarak yayınlarda yazdıklarındarı yararlanılarak oluşturulmuştur: (Ord. Prof. Dr. 
Süheyl Ünver, Hayat Tarih Mecmuasi, yıl: 1967, sayı: 11; 
Yard. Doç. Dr. Hasan ÖZÖNDER, Türk Mahâllelerinde “Sadaka Taşları"nın Yeri Ve Önemi, Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı, (www.akmb.gov.tr Web yayın); Tarihçi Murat 
Bardakçı İşte Son Sadaka Taşı, Hürriyet Gazetesi, 27 Kasım 
2000; Necmettin Şahiner, Buhara'da Başlayıp, İstanbul'da 
Biten Bir Merhamet Geleneği İhtiyaçgâhlardan, Sadaka 
Taşlarına; Doç Dr. Ali SEYYAR'ın editörlüğünde online yayin yapan www.sosyalsiyaset.com internet sitesi; Aydin TA- 
LAY Beyan, Aylık İlim Kültür Düşünce ve Tarih Dergisi, Nisan 2005; A, Abdulkadiroğlu, Taşların Dili-Sadaka Taşı, Diyanet Gazetesi, 5.169, 13.7.1977, «.8-9.; ayrı yazı daha 
sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, 5. 
421-427., Resim: Kaan Haksan, mavilink,.com internet site- 


si) 


Pr uran-ı Kerim'de 
“büyük bir ahlâk 
üzere” olduğu 
bildirilen Sevgili 
Peygamberimiz, yine Kur'an'ın 
ifadesiyle “alemlere rahmet olarak” gönderilmiş ve insanlığa, Örmek alacakları nice hayati prensipler getirmiştir. Bunlar, sadece 
Müslümanlar için değil bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak, 
onlara hayat verecek erdem yüklü 
prensiplerdir. Zira Allah Rasulü, 
insanlari hidâyete ulaştırmak üzere gönderilmiş, rahmet ve merhamet kandili, kutlu bir elçidir. “Andolsun ki Rasulullah'da sizin için, 
Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı zikredenler için mükemmel bir örnek vär- 












dır.” ayeti, Hz. Peygamberin hemen her konuda örnek bir model 
olduğunu açık bir şekilde vurgulamaktadır. İşte En güzel örneğin 
hayatına baktığımızda, çocuk sevgisi konusunda da muhteşem 
tablolarla karşılaşmaktayız. Çocukların diri diri kuma gömüldüğü, değer ya da değersizliğin cinsiyete endekslendiği, sevgi ve şefkat duygularının iyice köreldiği 
bir dönemde, Peygamberimiz 
gerçekten gıpta edilen ve hayretle karşılanan örnek davranış biçimleri sergilemiştir. Öyle ki Allah'ın seçkin kulu (s.a.s.), “çocuklarla çocuklaşabilmiş”, onların 
duygularına eşlik edebilmiş, dünyalanına ortak olabilmiştir. Güzel 
ahlâk sembolü bir peygamberden 





başkasının sadır olması da zaten 
düşünülemezdi. 

Kur'an-ı Kerim'de yavrularimiz, göz aydınlığı, dünya hayatımızın süsü ve ziyneti olarak nitelendirilmektedir. Hayatımıza anlam katarı, adeta ikinci bir yüreğimizi teşkil eden, ailede birlikteliğimizi perçinleyen, çoğu defa huzur ve sevinç kaynağımız oları ve 
neslin devamında da önemli bir 
yere sahip olan çocuklarımız bizler için gerçekten büyük birer değerdirler. Ancak böylesi önemli 
bir misyona sahip çocuklara, tarihin her döneminde aynı gözle 
bakılmamış, zaman zaman insanik ile bağdaşmayacak türden uygulamalar onlara reva görülmüştür. Çağımızda da lokal düzeyde de kalsa, aç-susuz bırakılan, 
anne kucağı yerine sokaklara 
terk edilen, şefkat ve merhamet 
mahrumu, kanlı savaşların mağduru, her dem gözü yaşlarla bizar cennet gülü yavrularımızın 
sayısı hiç de az değildir. Sevgi ile 
beslenmesi, ninni ile büyümesi 
gereken tomurcuklar, -şiddetle, 
vahşetle- hayat bulamadan solmakta... İşte böyle bir ortamda, 
Rahmet peygamberinin dünyasinda yer alan çocuklara yönelik 
sevgi, şefkat ve rahmet yüklü 
davranış biçimleri daha da bir 
anlam kazanmaktadır. 

Sevgili Peygamberimiz, her 
şeyden önce çocuğun bir nimet 
olarak kabul edilmesi, ona değer verilmesi, ondan sevgi ve 
şefkatin esirgenmemesi yönünde insanlığa güzel örnekler sunmuş yüce bir şahsiyettir. Yarının 
büyükleri ve dünya emanetinin 
teslim alıcıları konumundaki çocuklara karşı “rahmet prensibi- 
nin” gereklerini hem emretmiş 
hem de bizatihi uygulamalarıyla 
göstermiştir. Gerçek şu ki, çöcuk fiziki olarak kendisini koruyabilecek bir yapı ve güçte değildir. Yüce Allah, her varlığa 
tehlikelere karşı kendisini savunması için bir mekanizma vermiştir. İnsana akıl, aslana pençe, 
mürekkep balığına mürekkep 
gibi... Oysa çocuk, bunlardan 
hiçbirisine sahip değildir. Onun 
tek bir savunma mekanizması 
vardır. O da yine Allah'ın kendi 
rahmetinden kullarına verdiği 
“şefkat ve merhamet” duygusudur. Çocuk bunlara besin kadar, 
uyku kadar hatta daha da çok 
muhtaçtır. 


Çocukların ruhi ve fiziki gelişiminde, ailenin şefkatinin büyük rolü olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Çocuk, bu şefkatle olgunlaşır, kemale erer. Günümüzde huzursuz, dağılmış ve 
geçimsiz ailelerin çocuklarındaki 
suç oranının yüksekliği, bu söylenenlerin en güzel ifadesidir. 
Bu ailelerin çocukları bir nevi cemiyet problemi olmakta, bulamadığı şefkatin hırıcını, akla gelmedik suçlarla, öldürme, yaralama, soygun, yalan-dolan, uyuşturucu alışkanlığı gibi birçok kötu ve zararlı alışkanlıklar şeklinde 
toplumdan çıkarmaktadır. Bu 
nedenledir ki Hz. Peygamber, 
“Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygi göstermeyen bizden değildir.” sözüyle, çocuklara merhamet edilmesi gerektiğini belirtmiş ve onlara merhamet etmeyenlerin, İs- 


lâm dinine aykırı bir tavır sergilediklerini dile getirmiştir. 
Çocuklara rahmet ve şefkat, 
şüphesiz onların sosyalleşmelerinde en etkin faktörlerden biridir. Çocukluk döneminde görülmeyen ilgi ve şefkat eksikliğine 
bağlı uyumsuzluk ve davranış 
bozukluklarının çağdaş izahını 
yapanlardan biri de Bertrand 
Russell'dir. O, “Öğretmende 
sevgi olmazsa, çocukta ne karakter ne de zeka iyi ve serbestçe gelişmez.” der. Çocuk eğitiminin ne kadar büyük fazilet olduğunu da Hz. Peygamber'in, 
iki veya üç kız yetiştirenin cennete gireceğine dair hadisleri 
haber vermektedir. Kız çocuklarının diri diri görnüldüğü bir dö- 





nemde, bu sözün söylenmesi, 
ona ayrı bir önem katmaktadır. 


Rasulullah'ın o çocuklarının 
daha küçük yaşta iken vefatları 
sebebiyle, hadislere daha çok 
torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin konu olmuştur. Onun çocuklara karşı şefkat ve merhamet dolu davranışları, o günün 
insanları tarafından zaman zaman hayretle karşılanmış hatta 
yadırganmıştır. Örneğin bir gün 
torunlarından birini öperken Hz. 





Peygamber'i gören Akrâ b. Håbis buna hayret ederek “Benim 
on çocuğum var hiç birini öpmedim.” der. Hz. Peygamber 
bu adama dönerek “Merhamet 
etmeyene (şefkatli olmayana), 
merhamet edilmez.” buyurur. 
Yine bir başka rivayette bedevilerden birisinin “Çocuklarınızı 
öper misiniz?” diye Hz. Peygamber'e hayret etmeleri ve ondan “Evet” cevabı almaları üzerine adamcağız “Biz vallahi öpmeyiz.” der. Buna karşılık Hz. 
Peygamber “Allah kalplerinizden merhameti çıkardi ise ben 
ne yapabilirim ki!” buyurmuşlardır. Bunun için Hz. Peygamber çocukları çok öpmeyi tavsiye ederek, bunun cennette büyük mükafatların vesilesi olduğunu da haber vermiştir. 


Rasulullah (s.a.s.), çocuklarla 
ilgilenir, onlara selam verir, onların hatırını sorardı. Zaman zaman onların oyunlarına katılarak 
onları sevindirirdi. Onun hayatında bunun pek çok örneği bulunmaktadır. Bir defasında torunu Hasan ve Hüseyin'i iki ellerinden tutmuştu. Çocuğun ayaklan kendisinin ayakları üzerindey- 
di. ‘Çık, çık" diyordu. Çocuk 
ayakları Hz. Peygamberin göğsüne basıncaya kadar tırmandı. 
O, çocuğu öptü ve şöyle dedi: 
“Allah'ım bunu sev, çünkü ben 
bunu seviyorum.” 

Deve taklidi yaparak Hasan 
ve Hüseyin'i sırtına bindirip taşıması, namazda omuzuna bindiklerinde secdeye bile, o şekilde gitmeye çalışması ashabın 
çocuklarıyla da yakinen ilgilenmesi, sık sık onlarla hasbihal etmesi, onların dünyalarına inerek 
şakalaşması, problemlerine çözüm bulması onun çocuklara 
karşı sergilediği tutum konusunda bize fikir vermektedir. Cenab-ı Peygamber, çocukları sever, kucaklayıp öper ve onlarin 
kokularını cennet kokularına 
benzetir, sadece torunlarını 
öpüp koklamakla yetinmez diğer çocukları da dizine oturtur, 
bağrına basar, onlar için dua 
ederdi. Hatta sahabeden bazıları erkek veya kız çocuklarını Hz. 
Peygamber'e dua etmesi için 
getirirler, Peygamber de onları 
kucağına oturtarak, okşar ve onların bereketi, hayrı için dua 
ederdi; onlarla selâmlaşır ve şakalaşırdı. Hatta bir defasında, 
Mahmud b. Rebi beş yaşlarında 
iken, Hz. Peygamber ağzına su 
doldurup, yüzüne püskürterek 
şakalaşmıştır. 

Onun çocuklara oları şefkati 
ve merhameti, bazen dinin direği durumunda olan namazı bile 
kısa kesmesine sebep olmuştur 
ve “uzun kılmak niyetiyle namaza dururum, derken bir çocuk 
ağlaması işitir, annesine meşakkat vermemek için namazı kısa 
keserim.” buyurdukları olmuştur. Konunun daha iyi anlaşılması açısından şu hadisi de burada nakledelim: Bir gün Peygamber (5.a.5.) Hz. Hasan veya 
Hüseyin sırtında olduğu halde 
camiye girer. Çocuğu sağına Dırakıp namaza durur. Namazda 
secdeyi o kadar uzatır ki, arkadan biri dayanamaz başını kaldırır ve bakar. Bir de ne görsün! 
Rasulullah secdede çocuk sırtında öylece duruyor. Neticede namaz biter ve cemaat “Ey Allah 
elçisi, bu namazda secdeyi o kadar uzun yaptın ki, daha önce 
böylesini görmedik. Bu şekilde 
mi hareket etmemiz emredildi, 
yoksa vahiy mi iniyordu? diye 
sorarlar. Cevaben “Hayır bunla- 


nn hiç biri olmadı” der ve torunu sirtinda olduğu için böyle 
davrandığını anlatır. 


Hz. Peygamber, bir problemi bulunan çocukların sorunlarıyla ilgilenir onları sevindirirdi. 
Nitekim, iki dirhemi kaybettiği 
için efendisinin evine gitmekten 
korkan bir kız çocuğunu elinden 
tutup eve kadar götürmesi ve 
āzat edilmesine/özgürlüğüne 
kavuşmasına vesile olması bu 
kabil örmekler arasında sayılabilir, 

Sonuç 

Çağımızda toplumlar büyük 
problemlerle karşı karşıyadır. 
Parçalanan ailelerin, şefkat, saygi ve sevgi ortamından mahrum 
eş ve yavruların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Öyle ki, sevgi 
ve şefkat yüklü sözcüklere hasret 
kalan insanların sayisi hiç de az 
değildir. Bu problemlerin aşılmasında Allah'ın en güzel örnek 
olarak takdim ettiği Kutlu Elçi'- 
nin hayatını süsleyen erdem, fazilet, sevgi, saygı, rahmet dolu 
değerlerin hayata geçirilmesi 
kaçınılmazdır. Çocuk da özelde 
aile genelde bir toplum hatta 
insanlık için önemli bir işlevi 
olanı nimettir. Bu nimetin gereği 
gibi değerlendirilmesinde, onun 
yerini bulmasında, Hz. Peygamberin mesajlarının, davranış biçimlerinin rolü ve katkısı olacaktır. Bir Peygamberin zaman zaman çocukla çocuklaşabilmesi, 
onun dünyasına girebilmesi, 
gerçekten büyük anlamlar ifade 
etmektedir. o Sorunu/sorunları 
sebebiyle gülmeyi unutmuş, evlatlarımızın gülümsemesine katkı sağlamak güzel değil midir? 
Sosyal ve toplumsal problemlerin yükü altında ezilen, maddi 
sorunlar yüzünden eğitim ve 
öğretimine devam edemeyen 
yavrularımızın eli tutulmaya layık değil midir? Onların prob- 
İemlerini sırtlamaya, şefkat, 
merhamet özlemlerine Rahmet 
Peygamberi misali cevap vermeye hazır miyiz... 
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yun, çocuğun hayatındaki en önem- 
F li uğraşıdır. Çocuğun eğitiminde ve 
kişiliğinin gelişiminde önemli bir yeri iel Çocuk yaşam içinde gerekli olan davranış, bilgi ve becerileri oyun oynarken farkında 
olmadan öğrenir. Konuşmayı, yardımlaşmayı, 
insanlarla iletişim kurmayı, çeşitli alışkanlık ve 
deneyimleri oyun içinde kazanır. Kadın, erkek, 
anne, baba, öğretmen gibi sosyal rolleri oyun 
sırasında öğrenir ve benimser. Çocuğun kişilik 
özellikleri ve yetenekleri oyun sırasında ortaya 
çikar ve oyunla birlikle gelişir ve yönlendirilebilir. 





Oyun, çocukların en önemli işidir. Çocuk, 
oynadıkça duyguları keskinleşir, yetenekleri gelişir, becerisi artar. Çünkü oyun, çocuğun en 
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doğal öğrenme ortamıdır. Oynayan çocuk, 
kendi küçük dünyasındadır. Oyun, çocuk için 
özgürlüktür. Çocuk, oyun aracılığı hayal dünyası ile gerçek dünya arasında anlamlı bir bağ kurar. 


Oyun, çocukların birbirleriyle karşılıklı ilişki- 
ye girdikleri en doğal ortamdır. Bir araya gelen 
iki çocuk oyun yoluyla anlaşıp kaynaşırlar. 

Çocuğun psikososyal gelişimi ve kişilik kazanması için, sevgiden sonra gelen en önemli 
gıdası oyundur. Çocuğu rahatlatan, geliştiren 
ve kendisine ait bir dünya kurup gündelik endişelerinden kurtaran bir faaliyet olan oyundan 
çocukları mahrum etmemek gerekir. Çocukların bütün bir gününü ev ödevleri, televizyon ve 
bilgisayarla geçirmesini bekleyen ebeveynler 





hatalı davranmaktadırlar. Oyuna ayrılan zaman, kaybedilmiş zaman olarak düşünülmemelidir. 

Çocuğun sosyal bir varlık olarak toplumdaki 
yerini alması da oyun sayesinde gerçekleşmektedir. Kendi haklarını korumak, başkalarının 
hakkını gözetmek, yardımlaşmayı, kollektif yaşamayı öğrenmek, işbirliği ve paylaşma, ev ortamından çok, oyun ilişkilerinde kazanılan özelliklerdir. Bu bakımdan çocukların hareketliliği ve 
oyuna düşkünlüğü anlayışla karşılanmalıdır. Anne babalar, oyunun, çocuğun gelişim ve eğitimi 
için önemli olduğumu düşünerek, onun bu faaliyete zaman ayırmasını sağlamalıdır. Evde çocukların rahatça oynayabilecekleri, korkusuzca 
hareket edebilecekleri ortam hazırlamalıdır. 

Oyun, okul öncesi dönemde çocukların tek 
uğraşıdır. Ancak okul döneminde de oyun ihtiyaci sona ermez, çocuk büyüdükçe, gelişim düzeyine göre biçim değiştirerek sürer gider. Bu 
nedenle okulu, oyun çağının sonu olarak görmek yanlıştır. Okul öncesi eğitimde ve ilkokul 
çocuğunu eğitirken, oyunu öğrenmede bir yöntem, bir araç olarak kullanmak gerekir. Öğretilmek istenen her konu oyun yolu ile verilebilir. 

Okul çağındaki çocuklarda takım oyunları, 
sosyalleşmeleri için vazgeçilmez bir araçtır. Bu 
sayede çocuk, toplumda kabul gören veya kabul görmeyen kişi olmayı, beraberliğin ve yalnızlığın zararlarını öğrenecektir. 

Çocukların psikolojik sorunları da oyun yolu 
ile anlaşılmaktadır. Çocuklar karmaşık duygulaani ve iç çatışmalarını sözlerle anlatamadıkları 
için, oyun diliyle sorunlarını ortaya koymalarını 
sağlayan oyun terapisi tekniği uygulanarak tedavi sağlanır. 

Oyun, çocuğun hayatında büyük bir yer tutmakla beraber, ailenin oyun zamanlarını belirlemesi gereklidir. Çocuk, her şeyin bir sınırı olduğunu bilmelidir. Çocuklara, hayatlarını huzurlu 
geçirmeleri için gerekli olan neşe ve oyun öğretilmeli, fakat diğer yandan zevkin ve eğlence- 
nin, onlar için tek hedef olması da engellenmelidir. 

Çocukların yaratılışlarında hareketlilik vardır. 
Enerjilerini boşaltabilmeleri için imkân sağlanmalıdır. Fakat apartman hayatı ve ev düzeni, çocuklarını hareket alanını daraltmakta çocuklarda 
gerginliğin birikmesine yol açmaktadır. Çocukların gerginliklerini boşaltmaları için koşacak 
bahçe, uygun oda ve oyuncaklara ihtiyaçları 
vardır. 


Çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini 


sağlamak için ona, duyma, görme, koku 
ve tat alma duyularını geliştirebilecek 
oyuncaklar verilmelidir. Çocuğun doku 
nabileceği, ısırabileceği, koparabileceği 


her evde Kolayca bulunan nesneler de 
oyuncak olabilir. Oyun, çocuğun gelismesi ve kişilik kazanmasında cok önemlidir. 
Oyunsuz geçen bir çocukluk asla düşünü 
emez. Çocuğun büyümesi ve sağlıklı geiişmesi için nasıl beslenme, bakım ve sevgi 
gerekli ise oyunun da en az bunlar kadar 


gerekli olduğu unutulmamalıdır. 
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Çocuk yuvaları ve ana okullarının kurucusu 
olan Frobel “Çeşitli şekil ve büyüklükteki sayılarla oynamak, çocukların zihinleri üzerinde çok 
önemli etkilerde bulunacak, beden ve zihinleri- 
ni, çiçeklerin açılıp serpilişi gibi açacak, geliştirecektir.” diyerek oyun ve oyun araçlarının gerekliliğini açıklamakta ve oyun araç gereçlerinin 
seçiminin de çok önemli olduğunu, yanlış bir 
oyun aracı seçilmesinin, ileride telâfisi zor problemlere sebep olabileceğini belirtmektedir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda, yanlış seçilen oyuncakların çocukları şiddete yönelttiği, 





Türkiye'de çocuk psikolojisine önem vermeden 
oyuncak tüketildiği, artık “erkek çocuğa tabanca, kız çocuğa bebek” anlayışının değişmesi, 
bunun yerine, çocukların yaşlarına göre yeteneklerini geliştirecek oyuncakların seçilmesi gerektiği saptanmıştır. 

Oyun dönemindeki çocuk, güçlü olanı örnek almakta ve ona benzemeye çalışmaktadır. 
Çocuğu, şiddet kuşatmasından kurtarmanın bir 
yolu, şiddete sevk etmeyen oyuncaklarla oynamasını sağlamaktır. Sert, köşeli ve şiddete sevk 
edici oyuncaklardan uzak tutulan çocuk, hareketli, renkli ve geometrik oyuncaklarla oynarsa, 
gelişmesi hiz kazanacaktır. Bilinmesi gereken 
bir husus, en pahalı oyuncağın en iyi oyuncak 
olmadığıdır. Artık son derece gelişmiş olan 
oyuncak sanayii, çok çeşitli seçenekler sunmaktadır. Armebabalar, oyuncak satın alirken çocuğun bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek olanını tercih etmelidir. Tek 
bir fonksiyonu olan oyuncak çocuğun psikososyal gelişiminde yeterli değildir. Oyuncak, çok 
yönlü olmalı, legolarda olduğu gibi, çocuğun 
kendinden bir şey katmasına, yaratıcılığını geliştirmesine imkân vermelidir. 

Çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini sağlamak için ona, duyma, görme, koku ve tat alma duyularını geliştirebilecek oyuncaklar verilmelidir. Çocuğun dokunabileceği, ısırabileceği, 
koparabileceği, her evde kolayca bulunan nesneler de oyuncak olabilir. 

Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanmasında çok önemlidir. Oyunsuz geçen bir çocukluk asla düşünülemez. Çocuğun büyümesi 
ve sağlıklı gelişmesi için nasıl beslenme, bakım 
ve sevgi gerekli ise oyunun da en az bunlar kādar gerekli olduğu unutulmamalıdır. 








evre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde 
bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik 
ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile çevre 
bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur, 





Çevre 


temizliği 
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Nuriye İhtiyar 
çevre ve Orman Bakanlığı Şube Müdürü 





evden başlar 


Çevre eğitiminin ana hedefi yeni bir insan 
tipini, ahlâk anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmaktır. Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir, Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denilerek hem devlete hem de bireylere görevler 








Evimizde çok 
sesli müzik ve TV dinlememeliyiz. Zamanla 


verilmiştir. Bu çerçevede her fert 


İ kendi üzerine 
fazla gürültünün insanın düşen görevleri 
işitme sağlığına ve algılama- yapmakla so- 


rumludur. Çevre kirliliğinin temel sorumlusu 
insan faaliyetleri 
olması nedeniyle, çevreyi koruyan geliştiren de 
çevreye zarar veren 
de insandir, 

Evimizde dikkat edeceğimiz basit alışkanlıklarımız 

bize ve dünyamıza çok şey kazandıracaktır. 


sına olumsuz yönde etkilemek- 
te, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta iş verimini 
azaltmaktadır. Motorlu taşıtlarımızı kullanım esnasinda gereksiz korna 
çalmamalıyız. 


Bunları başlıklar altında toplayacak olursak; 
a) Atıklar 


(Katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3'e ayrılır.) 
Akıcı olabilecek kadar sivi içermeyen, insan ve 
çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gereken ve işe yaramayan maddeler katı atıklardır. Ülkemizde günde kişi başına 
oluşan çöp miktarı 1 kg civarında olduğu tespit 
edilmiştir. Nüfusumuzun 70 milyon olduğu kabul edilirse günde 70 bin ton çöp üretilmektedir. 

Ülkemizin evsel atık komposizyonu şöyledir: 
%68 organik atık 9613 değerlendirilebilir katı 
atık ve 9619 diğer atıklardır. Görülmektedir ki 
Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık 9613 ünü 
geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadir. 


Günlük faaliyetler sonucu ev ortamında 
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üretilebilecek tehlikeli ve zararlı özellik taşımayan her türlü atıklara evsel katı atık diyoruz. 

Yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, ambalaj 
malzemeleri (cam şişeler, kağıt-karton, teneke 
kutular)yakacak atıkları (kül) bunlardan bazılaridir. 


Bu atıkların geri dönüşümü düzenli toplama 
ile mümkündür. Cam, metal, plastik, kağıt ve 
karton atıklar evlerimizde diğer çöpe karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilebilir, 

Ayrı biriktirilen bu atıklar çöpe karıştırılmadan temiz bir şekilde toplanması sağlanır, cinslerine göre sınıflandırılır. Geri dönüştürülen ve 
ekonomiye geri kazandırılan ürün yeniden kullanıma sunulur. 


b) Gürültü kirliliği 
Evimizde çok sesli müzik ve TV dinlememeliyiz. Zamanla fazla gürültünün insanın işitme 








sağlığına ve algılamasına olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta iş verimini azaltmaktadır. Motorlu taşıtlarımızı kullanım esnasında gereksiz korna çalmamalıyız. 

c) Radyasyon 

Evimizde kullandığımız televizyon, bilgisayar vs. cihazların yaygınlaşması ile meydana 
gelen radyasyon kirliliğine karşıda önlemler 
alıp gereksiz kullanımlardan kaçınmalıyız. Büyüme çağındaki gençler ile özellikle göz en fazla etkilenen organ olup, canlılarda genetik değişikliklere birçok hastalıklara sebep olmaktadır. 

d) Hava kirliliği 

Evimizde hava kirliliğini azaltma yönünde 
yapabileceğiniz bazı davranışlar vardır. 

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği, kalite- 





siz kömür kullanımı ve yanlış yakma teknikleri- 
nin kullanılması hava kirliliğine yol açmaktadır. 
Kaliteli kömür kullanarak doğru yakma tekniklerini öğrenerek, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak önlemimizi alabiliriz. Motorlu taşıtlarımızın egzoz gazları hava kirliliğinde önemli 
bir faktör oluşturmaktadır. 
e) Tasarruf 


Yakıt konusunda yapacağımız tasarruf İle 
hem sağlığımızı hem de ekonomimizi korumuş 
oluruz, alacağımız küçük önlemlerle bu mümkün olabilir, kaliteli kömür kullanarak soba boruları ve bacaları temizleyerek, pencere kapı ve 
çatıların izolasyonuna önem vererek hem âile 
bütçesine hem de ülke ekonomisine katkımız 
büyük olur. 

Evde elektrikli ev aletlerini en az seviyede 
kullanarak enerji tasarrufuna katkıda bulunabiliriz. Su tüketimi konusunda da dikkatli davranarak doğal kaynaklarımızı korumuş oluruz. 

Çevre eğitiminin sağlandığı 3 temel alan; 
Ev, yerel topluluk ve okuldur. Çevre anlayışı ilk 
önce evde başlar. Çevre eğitiminin sağlanması 
konusunda aileler özellikle anneler önemli bir 
yer tutarlar. Çocuklar çevre ile olan ilişkilerini 
ilk önce anneleri ile öğrenip anlarlar. 

Bizler kendi sağlığımızı ve çocuklarımızın 
geleceğini düşünüyorsak o zaman kendi evimiz 
kadar dünyamız ve kendi içindeki canlıları da 
düşünmek zorundayız. 

"Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü ile 
de bize güzel bir mesaj verilmekte, davranışlarımıza ve alışkanlıklarımıza yön verirken bu gerçekleri göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. 
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Remzi Bircan 
Mut İlçe Vaizi 


OYU 





Milletimizin ruhunda ve benliğinde mevcut olan direnme gücünü ateşleyen hocalar, müftüler, din adamlarının, Milli Mücadele fikrinin doğuşunda önemli etkinlikleri olmuştur. Bunlardan biri de Nadir 





Efendi'dir. 









adir Efendi, 

1879'da Mersin'in Mut Îleki A , çesinde doğdu. Mut'un Navda'lı (Elmapınarı) köyü nüfusuna kayıtlıdır. 
Mahlası (ikinci ismi) Cemildir. 1895 yılımda Mut 
Mekteb-i Rüştiyesini (ortaokulu) bitirdi. Daha sonra 
medrese tahsilini yapmak için 
Konya'ya gitti. Fakat medresedeki ilim ile iktifa etmeyip, 
özel olarak Yalvaçlı Ömer 
Vehbi Efendi'den Arapça, fikıh, tefsir öğrenimi gören Nadir Efendi, 1906 yılında icazetnamesini aldı. 20 Ağustos 
1908 yılında 200 kuruş maaşla Mut Mahkeme Azalığı'na 
seçildi. Bu görevinden istifa 
ederek 10 Ağustos 1910 (bu 
tarih bazı kaynaklarda 1909 
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olarak geçmektedir.) 
tarihinde 
400 kuruş maaşa Mut İlçe 
Müftülüğü'ne tayin | 
edilerek, Mut İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Bu 
görevi 32 yıl sürdürdükten 
sonra 1942 yılımda emekliye 
ayrılmıştır. (Çelik Dr. Kemal, Mut 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Karar 
Defteri ve Milli Mücadele'de Mut, 
Atatürk Araştırma Merkeri, Ankara 
2001, 5.122: Ayrıca Doğan Atlay 
“Nadir Efendi'nin Kendi Elyazısı İle 
Hal Tercemesi” Özel Arşiv) 
Milletimizin ruhunda ve 
benliğinde mevcut olan direnme gücünü ateşleyen hocalar, müftüler, din adamlarımın, Mili Mücadele fikrinin 
doğuşunda önemli etkinlikleri 










| olmuştur. 

Bunlardan biri de Nadir 
Efendi'dir. (Sarıl koyuncu Ali, Milf Micadelede Din Adamları |, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ank., 
1997, s. 11) 

Büyük bir hitabet ve ikna 
yeteneğine sahip olan Nadir 
Efendi, 1 Kasım 1919'da, 
Mut Müdafaa-i Hukuk Cemivetinin kurulmasında etkili oldu. (Kurtuluş Savaşında İçel s. 122; 
soylu Sıtkı, Kurtuluş Yıllarında Mut 
ve Mutlular, Mut, 1997, s. 19.) Cemiyetin yönetim kurulu olarak halka önderlik etti. Bir ay 
gibi kısa bir sürede Mut İlçesinin bütün köylerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerinin açılmasını sağladı, 
Mut Kuva-yi Milliye Bölü- 


ğü'nü oluşturmuş, bu çalışmalarda gerekli giderleri karşılayacak gelirlerin sağlanmasında büyük hizmetleri oldu, 


Nadir Efendi, İzmirli Ahmed Efendi ile beraber Mut 
Kuva-yi Milliye Bölüğü'nü donatmak için, merkezi Konya'da olan XII. Kolordu Topçu Komutanı Yarbay İzzet 
Bey'in Karaman askerlik şubesine talimat vererek tahsis ettirdiği silah ve cephaneyi getirmek üzere, 1919 Kasım ayı 
sonlarında, o dönemin ve kış 
mevsiminin zor şartlarına rağmen, Karaman'a bizzat gitti 
ve dört günlük yolculuktan 
sonra 18 deveye yüklenmiş 
200 mavzer ile 30.000 mermiyi Mut'a getirdi. Silah ve 
cephane Meydan Camii'nde 
depolandı. (Kurtuluş Savaşında 
İçel $. 113; Soylu, Kurtuluş Yıllarında 
Mut ve Mutlular, 5. 24.) 

Daha sonra bu getirilen silahlar yetişmeyince, tekrar silah ihtiyacı ortaya çıkınca, 
Mondros anlaşması gereğince Anamur, Gülnar ve Silifke'den toplanan silahlar, Karaman'a gönderilmek üzere, 
Mut Jandarma deposunda 
toplanmıştı. O silahların alınmasina Kaymakamılık'tarı izin 
almak için cemiyet, Nadir 
Efendi'yi görevlendirir. Kaymakam Ali Bey: “Biz Almanlar 
ve Avusturyalılarla beraberken yenildik, Anadolu yalnız 
başına bu koca devletlerle nasıl başa çıkacak?" deyince; 
Müftü Nadir Efendi'nin cevabı çok anlamlıdır: “Beyefendi, 
meselenin dıştan görünüşü 
aynen buyurduğunuz gibidir. 


Ancak, vatanı kurtarmak uğruna kellesini koltuğuna alan 
bir milletle hiçbir kuvvet başa 
çıkamaz. Dayanağımız millet 
ve onun sarsılmaz imanıdır.” 
der. Daha sonra silahlar Müdafaa-i Hukuk'a teslim edilir. 
(Doğan Atlay Özel Arşivi; Kurtuluş 
Savaşında İçel s. 125; Soylu, Kurtuluş 
Yıllarında Mut ve Mutlular, s. 25) 
Müftü Nadir Efendi, Kön- 
ya ve Bozkır isyanlarının bir 
uzantısı durumundaki Ermenek Aslan Mehmet olayında 
da etkili çalışmalar yapmıştır. 
Bu ve benzeri çalışmaları, o 
dönemde Büyük Millet Meclisi tarafından takip takdir edilmiş, bizzat Mustafa Kemal 
Atatürk, göndermiş ol- 





isyan olaylarını bastırmak ve 
bu suretle milletimizin birliği- 
ni temin uğrunda gösterdiğiniz vatan sevgisi ile dolu hizmetleri büyük bir memnuniyetle haber aldım. Harcadığıniz fedakârane çalışmalara teşekkür eder, elde ettiğiniz 
muvaflakiyetten dolayı zat-ı 
alinizi tebrik ederim. 22 Ekim 
1920 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Atatürk. 

(Soylu, Kurtuluş Yıllarında Mut 
ve Mutlular, 5.44; Çelik, Mut Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Karar Defteri ve 
Mili Mücadele'de Mut, 5.119-123; 
Kurt Dr. Mehmet, Tarih Boyunca 
Mut, Murat yay, Ank. 2003, s. 13ö- 


EN, Sn 137.) 
ar gl Nadir Efendi'yi 
tebrik ve taltif | | | 
etmiştir. Müf- Vatanı kurtar- HAY iğ ar; kemi 

N e | > dürüst, adil, zetü Nadir mak uğruna kellesi- |. .. e. 
İ F ki, ileri görüşlü, 
Efendi, Be- 


yaz Şeritli 
İstiklâl Madalyası almaya hak 
kazanmıştır. 
Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün göndermiş olduğu telgraf 
(günümüz Türkçe'sine uyarlanmış ve şu anda Mut İlçesi 
meydanında yazılı bulunmaktadır.) şu şekildedir: 

“Mut Müftüsü Nadir Efendi'ye; 

Vatanımızın kurtarılması 
ve milli bağımsızlığımızın korunmasını hedef alan mukaddes davamızı çürütmek maksadıyla, düşmanlarımızın teşvikleri sonucu meydana gelen 


ni koltuğuna alan bir 
milletle hiçbir kuvvet 
başa çıkamaz. Dayanağımız millet ve 
onun sarsılmaz 
imanıdır. 


isabetli kararlar veren ve 
saygı uyandıran bir kişiliğe 
sahip olduğunu belirtmektedirler. oo Ayrıca 
merhum, âlim ve 
aydın bir din adamı 
olarak tanınmaktadır. 
O, Milli Mücadele'nin ön- 
de gelen şahsiyetlerindendir. 
14 Haziran 1945'de (bu tarih 
de bazı kaynaklarda 04 Mayis 1945 
olarak geçmektedir. Doğan Atlay 
özel Arşivi.) arkasında daima örnek olacak hayırlı hizmetler 
bırakarak, 66 yaşında fani hayata veda etti. Beş çocuk babasıydı. Ailesi “Mutluay ve 
Atlay” soyadlarını taşımaktadır. 
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"İslâm'a Sıcak Mesaj" 

ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından giderek artan 
İslâm karşıtlığını zirvede gündeme getiren Türkiye'nin girişimiyle, “İslâm karşıtlığıyla mücadele” ifadesi ilk kez Avrupa Konseyi'nin bir resmi belgesinde yer almış oldu. Zirvenin sonuç bildirisinde, “Cinsiyet, dil, ırk, Musevi ve İslâm 
karşıtlığı dahil her türlü dini ayrımcılığı ve hoşgörüsüzlügünü kınıyoruz. Bunların engellenmesi ve ortadan kaldırı!» 
masi için Avrupa Konseyi içinde kuralların belirlenmesi ve 
etkili bir mekanizmanın kurulmasına ilişkin kararlılığımızı 
teyit ediyoruz” dendi. (Cumhuriyet, 18.05.2005) 

Konsey üyesi 46 ülkenin bir araya geldiği tarihi zirvede, Türkiye'nin ısrarı sonucu İslâm düşmanlığı, mücadele 
edilmesi gereken tehlikeli eğilim olarak metne girdi. Zirve- 
nin sonuç bildirisinde *İslâm fobisi" ifadesine de yer verildi. 
İslâm fobisi kavramının ilk defa Avrupa teşkilatları belgelerine girmesi, Türkiye'nin başarısı olarak değerlendiriliyor. 

Yine Türkiye'nin desteğiyle, nihai bildiride evrensel 
hoşgörü ve uzlaşmayı geliştirmek için kültürler ve dinler 
arası diyaloğun teşvik edilmesi istendi. Eylem plânında ise 
bu konuda Avrupa Konseyi'nin bir koordinatör ataması ve 
Yerel Yönetim Kongresi'nin etkin bir biçimde görev yapması kararlaştırıldı. Uzmanlar, karari Türkiye açısından 
önemli bir başarı olarak değerlendiriyor. 11 Eylül'ün ardından Batı dünyasında siradan bir Müslüman'ın bile, 'potarsiyel terörist olarak görülmeye başlandığına dikkat çeken 
uzmanlar, “Zirveden çıkan kararlar, bu sorunun aşılmasına 
yardımcı olacaktır.” diyor. 


3. Avrupa Konseyi Zirvesi dün kabul ettiği Varşova Bildirisi'nin 9. paragrafında, ilk defa İslâm korkusuna yer ver- 
di. Avrupa Konseyi konuyla ilgili şu kararı aldı: “İslâm korkusu ve Yahudi düşmanlığını kapsayacak şekilde özellikle 
cinsiyet, irk ve din temelli her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığı şiddetli bir şekilde telin ederiz. Avrupa Konseyi 
çerçevesinde bunlara karşı mücadele edilmesi ve kökleri- 
nin kazınması için etkili mekanizmaların ve kuralların etkinleştirilmesi için azmimizi ifade ederiz.” 

Böylece İslâm düşmanlığı da Yahudi düşmanlığı gibi 
takibata alınacak ve Avrupa Konseyi raporlarında İslâm 
karşıtı hareketlere yer verilecek. Avrupa Konseyi'nin irkçilik, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele birimi ECRI, İslâm karşıtı hareketleri takip edecek. Hangi ülkede İslâm karşıtlığının arttığı ya da nasıl tezahür ettiği ECRI 
tarafından kayıtlara geçirilecek. İslâm Konferansı Örgütü'nün de Avrupa Konseyi'nin İslâm karşıtı hareketleri izleme faaliyetlerine yardımcı olmak ve iki uluslar arası kurum 
arasında, bu konuda işbirliği sağlamak için bir birim kurma 
çalışmalarına başladığı öğrenildi. Zaman'a konuşan üst 
düzey yetkililer, İslâm karşıtlığının aslında bir tür Türk karşıtlığı olduğunu vurgulayarak, İslâm karşıtlığının takibata 
alınmasının Türkiye karşıtı hareketleri de zayıflatacağını 
kaydettiler. Aynı yetkililer, söz konusu kararın 3 Ekim'de 
AB ile müzakerelere başlayacak Türkiye için son derece 
olumlu olduğunu, Türkiye muhaliflerinin manevra alanını 
daralttığını savunuyor. (Zaman, 18.05.2005) 
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Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre tüm insanlar; özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar, Akıl 
ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı bir kardeşlik 
anlayışıyla davranır. Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ve toplumsal köken, doğuş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım 
gözetilmeksizin, bu Bildirge'de ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. 

Herkesin düşünce, vicdanı ve din özgürlüğü vardır. Bu 
hak, din inancını değiştirme özgürlüğünü ve din ya da 
inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak 
öğretme, uygulama, tören ve ibadet yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir. 

Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin 
yasa tarafından eşit korunma hakkı vardır. Herkes, bu Bildirge'ye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrım kışkırtıcıliğına karşı eşit korunma hakkına sahiptir. 

Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih 
ve 717 A (İN) saylı karan ile benimsenmiş ve ilân edilmiştir.) 

Gittikçe küçülen ve global bir köy hâline gelen dünyamuzda, insanların birbirlerinin inançlarına saygılı olarak bir 
arada yaşamaları daha da önemi kazanmaktadır. Dünya tarihi boyunca insanlara birbirlerine karşı hoşgörüyü, barış 
ve huzuru öğütlemesi gereken din/dinler adına büyük sayaşlar/kavgalar yaşanmıştır. Bu gibi olumsuz tabloların yasarımaması; insan hakları evrensel beyannamesinde dile 
getirilen ve insan olmanın tabii bir gereği olan dini inançlara, karşılıklı saygiya ve din hürriyetinin temin edilmesine 
bağlıdır. 

Daha güzel bir dünyada buluşmanın gayretleri içinde 
olması gereken insanlığın gündeminde ekolojik dengenin 
bozulması, çevre kirliliği, açlık, kıtlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma gibi sorunların yer 
alması, selim aklın bir gereğidir. Ancak bu gibi temel sorunların yerini 11 Eylül saldırıları ile birlikte medeniyetler 
çatışması tezlerinin palazlarnımasına ve İslâm ile terör hâdiseleri arasında bağlantılar kurularak, İslâm karşıtlığı oluşturulmaya başlanmıştır. Özellikle Avrupa ve ABD'de yaşayan 
Müslümanlar, terörle İslâm arasında bağ kurulmaya çalışılması gibi vahim bir düşünceden dolayı sıkıntılı bir dönemece girmişlerdir. Kamuoylarının Müslümanlara şüpheli 
bakışları, onların âdeta potansiyel terörist gibi bir muameleye maruz bırakılmalarına kadar varmıştır. Avrupa Konseyi tarihinde ülkemizin de girişimleriyle ilk kez İslâm karşıtlığıyla mücadelenin öncelikli ilkeler arasında kabul edilmesi, bu coğrafyada yaşayan Türk ve Müslümanlar açısından 
sevindirici bir gelişme, Bu karar aynı zamanda Batı'da Íslâm hakkında oluşan yersiz fobinin (korkuların) izalesi için 
bir fırsat teşkil edebilir. 

Umanz bu karar, İnsanı Hakları Evrensel Beyannamesinde yazıldığı gibi sadece kağıt üzerinde kalmadan gereği gibi uygulanır ve tüm dünya için olumlu bir örnek teşkil eder. 











Tarihin eski devirler 
diye ikiye, bazı kavim 
mevsim diye ı üçe y 


esi dra k İnükal iğ 

“Yaygın inanışlara göre halk takvimlerinde yılı oluşturan mevsimlerde, aylarda, haftalarda, günlerde, gecelerde, gündüzlerde 
hatta vakitlerde bazı hareketlerden kaçınmayı, bazı hareketlere uymayı gerektiren birtakım etkenler vardır. 

Halk takvimlerinde zamanı bölümlemeler, bazen düzenli bir 
biçimde tekrarlanan tabiat olayları ile açıklık kazanırken; bazen 
de toplumsal ortamı etkileyen dinsel törenler, topluma getirilen bir yenilik, üretim biçimindeki bir değişiklik ile kendini göstermektedir. Halk takviminin oluşmasında; coğrafi konumlar, 
dogal ve toplumsal olaylar, dinsel ve ekonomik etkenlerle, tabiat olayları ve iklim şarlarının etkisi vardır. 

Halk arasında, Cemreler, Hizır-Kasım, Hıdırellez, Erbain-Hamsin, Eyyam-ı Bahur, Mart Dokuzu, Aprilin beşi, Kocakarı soğukları, Ekim zamanı, Hasat zamanı, Bağbozumu gibi yerel takvimlerde Kullanilan birçok tabirler vardir. 

Halk takvimlerindeki birçok olaylar; bulunulan yerin coğrafi 
konumu sebebiyle ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişiklik 
gösterdiğinden, halk takvimlerinde belirli günlerle ilgili tabiat 
olayları arasında küçük farklılıklar bulunmaktadır. 

Sayfamız yettiği kadar halk takviminde kullarıları deyimler 
hakkında kisa-kısa bilgiler sunacağım. 

cemreler 

Halkımızın arasında, bahann müjdecisi olarak bilinen sıcaklıgın artması olayına kısaca “cemre” deniliyor, Cemre'nin kelime 
olarak, kor halindeki ateş anlamına gelir. Meteorolojik. bir olay 
ölarak bilinen cemre, ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanıları sıcaklık yükselmesi olarak tarımlarır. 

Her cemrenin düşüşuyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında İse sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür. Cemre'nin birer 
hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır, 

Lemre; havanın yukarıdan aşağıya dogru ısındığını ifade eder. 
güneş ışınları atmoslerimizi dogrudan isıtmaz. Dünyamız, güneş ışınlarını emerek önce kendi ısınır, sonra atmosfer ısıtır. Yüzeydeki hava ısındığındarı cemre önce havaya düstü denir. 

19-20 Şubar günleri birinci cemre havaya, 26-27 Şubat günleri ikinci cemre suya, 4-5 Mart günleri (Şubat'ın 29 çektiği senelerde 5 Mart'ta) üçüncü cemre toprağa düşer. 

Yapıları araştırmalarda; her üç cemre dikkate alındığında, bir 
iki günlük farklarla bu tarihlerde % 47 ihtimalle, iki cemre dikkate alındığındaysa 96 74 ihtimalle atmosferde bir ısınma gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Hızır ve Kasım Günleri 

Yukanda ifade etüğimiz gibi bazı kavimler yali; Hızır ve Kasım 
günleri olmak üzere ikiye ayırmışlar, Hizir Günleri yilin yaz devresini, Kasım Günleri de kış devresini göstermektedir. Hızır günlerini; Mayıs'ın 6'sında başlatarak ve 186 gün sonra 7 Kasım'da 
sona erdirmişler. Kasım Günlerini de; Kasım ayının &'inde baslatarak 179 gün sonra (Şubat ayının 29 çektiği yıllarda ise 180 
gür 5 Mayıs günü bitirmişlerdir. 

Hıdırellez 

Hizir günlerinin başlarıgıc olan 6 Mayıs gününe Hıdırellez günu denir. Bu gun Türk dünyasında Hıdırellez Bayramı olarak 
kutlanmaktadır. Halk arasında, Hızır günü olarak arıları bu gün, 
Hızır ve İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştuklarına inanıldıgı gün olması nedeniyle kutlandığından, Har ve İlyas sözcükle- 
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Nevruz 


Nevruz, veni gün demektir. kıştarı çikip, havaların sınması, 
karların erimesi, tabiaun canlanması, baharın gelişi, bütün insanları etkileyip heyecanlandırdığından tabiattaki bu değişiklik, bir çok toplumlar tarafından çeşitli törenlerle kutlamalarına 
sebep olmuştur. Her canlanışı bir eğlenceyle kutlayan Türk Milgüne göre Nevruz, Ergenekon'dan kurtuluşun, geniş düzlüklere açılışın adıdır. İnsanın yaratıldığı gün gibi bir çok sebebe 
bağlamıştır. 

Anadolu'nun ve Türk dünyasının hemen-hemen her yerinde 
ortak bir karşılama hazırlığı evlerin temizlenmesidir. Temiz giyinmek, bazı bölgelerde beyaz giyinmek âdettendir. 

Nevruz, Ilk defa Sümerler tarafindan yeni yıl bayramı olarak 
kutlanmıştır. Sümerlerden, Med'lere, onlardan da Farslara geçmiş ve "Nevruz" adını almıştır. Misırlılar 21 Mart'ı Bereket Tanrısı'nın doğduğu gün olarak kabul ederek, tahılda bereket sağlamak için kutlarlardı. Batı Anadolu'nun uygar halkları arasında 
da çeşitli tanrılara adanarak 21 Mart kutlanmıştır. 

Bugün Türk Dünyasında, Orta Asya'dan Balkanlara kadar bütün Türk topluluklarında Nevruz kutlanmaktadır. 

Mart Dokuzu: 22 Mart gününe Rumi takvimde Mart dokuzu 
denir. Bu gün Ekvator üzerinde gece ile gündüz eşittir. Bu gün 
hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü 
gorulmuştuüir. 

Dokuzun Dokuzu: 22-31 Mart günlerine Rumi takvimde dokuzun dokuzu denir, Bu günlerde; fırına, kar yağışı ve soğuk 
olur. Yeni uyanan ağaçlara ve oğlaklara zarar verebilir. 

Mart Oturu: 13-14 Nisan günlenne Rumi takvimde Marun 
(Muzu denir. Bu gün fırtına olabilir. 

Halk arasında, "Mart dokuzu, dokuzunun dokuzu, o da almazsa martın otuzu" deyimi ile bu gün, halk arasında sayili 
günlerden kabul edilir. 

April Beşi: 18 Nisan gününe Rumi takvimde Aprilin beşi denir. Bu günde "camız Kıran Fırtınası” olur. Bu sebepten hayvanlar ahırdan dışarı çıkarılmaz. Halk arasında, “Kork aprilin 
beşinden, camia ayırır eşinden, hele-hele on besinden" sözleri le bu günün tehlikesi belirtilir. Bugün de kar yağabilir. Keskiri poyraz eser, dolu yağarsa yeni uyanmaya başlayan ağaclan soğuk alır. Özellikle kayısı, badem ve kiraz ağaçları çok etkilerir. 

April Beşinin Beşi: 18-23 Nisan günlerine Rumi takvimde 
Aprilin beşinin beşi denir, Fırtına olursa da April beşi kadar zarar vermez. Bir ölçüde soğuk yapabilir. Hatta kar yağabilir. 

Sitte-i Sevr: 21-26 Nisan günlerine denir. Bu günler runalan ile meşhur olan alti gündür. 

Eyyami Bahur: Halk arasında Ağustosun ilk haftası olarak 
kabul edilen yılırı en sıcak günlerinin adıdır. 

1425 Recep Hilali: 

05 Ağustos 2005 Cuma günü Greenwich saatiyle 03.06'da İçtima, aynı gün 18.10'da Ru'yet olacak, Recep ayının İçtiması 
İle Ru'yeti 05 Ağustos Cuma günü gibi ayrı güne rastladığı için 
İçtimai esas alıp, içtimai takip eden günü Kameri aybaşı kabul 
eden bazı İslâm ülkeleri ile Peygamberimizin hadis-i şerifi mucibince, Ru'yeti takip eden günü Kameri aybaşı kabul eden 
Türkiye gibi diğer İslâm ülkeleri, Recep ayına beraber başlayacaklardır. 

é Ağustos Cumartesi günü Recep ayı ile üç al lar aak | 
14 Ağustos Perşembe akşamı Regaib ve 31 A -Caramban 
aam. sda Mir ac. kandili olacaktır. 






















+ 

















Ey iman edenler! &. 
Allah'ın size helaliiğildi Ñ. ve temiz nimetleri 
— (kendinize) hara eyin-ve (Allah'ın koyduğu)” 


sınırları aşmayın#Çünkü 
Allah haddi asdar sevmez. 
(Maide, 87) 
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